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OVERDENKING 

 

Ken je mij? 

Bij het overlijden van Huub Oosterhuis 

 

Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

Ben jij de enige voor wiens ogen 

Niets is verborgen van mijn 

naaktheid 

Kan jij het hebben, 

Als niemand anders, 

Dat ik geen licht geef, niet warm 

ben, 

Dat ik niet mooi ben, niet veel 

Dat geen bron ontspringt 

in mijn diepte 

Dat ik alleen dit gezicht heb, 

geen ander. 

… 

 

 

 

Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

 

Op 1e Paasdag overleed Huub Oosterhuis, 89 jaar oud. ’s Middags had 

dochter Trijntje hem nog toegezongen met o.a. dit lied in een volle 

Dominicuskerk, vader Huub thuis in bed meekijkend via livestream. 

Enkele uren later overleed hij. 

De betekenis van Huub Oosterhuis kan nauwelijks overschat worden. 

Zijn allereerste kerklied is Zolang er mensen zijn op aarde. Op de fiets 

geschreven, in november 1959, tegen de wind in, van Winsum naar 

Groningen. Daar werd het in haast opgeschreven en 's avonds al voor 

het eerst gezongen. We zingen het nog altijd. 

Huub Oosterhuis gaf ons een nieuwe taal, dichtbij het hart, poëtisch, 

ruimte latend voor vragen en twijfel, voor wat schuurt. Zijn liederen 

werden omarmd in zowel protestantse als katholieke kerken. Hij schreef 

zo’n 700 liederen en gebeden. 

Sommige van zijn teksten zijn zelfs ruim buiten de kerk bekend 

geworden. Zoals het bovenstaande ‘Ken je mij?’. Huub schreef het 50 

jaar geleden al bij de geboorte van zijn dochter Trijntje, maar het kreeg 
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pas bekendheid toen het op muziek werd gezet en door Trijntje 

gezongen. Het is een prachtige vrije bewerking van Psalm 139. 

Hierboven een fragment daaruit. Waaruit het verlangen spreekt om 

gekend te worden, door de ander, door God. Gekend te worden ook 

in onze ongepolijste binnenkant, in onze tekorten. En dan toch bemind 

te worden. 

Enkele weken terug vroeg ik aan mensen: wat is je lievelingslied van 

Oosterhuis? Er kwamen aardig wat voorkeursliederen binnen en we 

vulden er een hele dienst mee. 

Met dankbaarheid gedenk ik Huub Oosterhuis die met zijn taal en 

liederen en gebeden mij mede gevormd heeft. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Bij de diensten 

Op donderdag 18 mei is het Hemelvaart. U leest er ook over in het 

kerkenraadsstuk. Van harte welkom in de kerk van Eefde, om 9.30 uur. 

Goed beschouwd gaat Hemelvaart over zeer aardse dingen die we 

allemaal kennen: afscheid nemen, alleen achterblijven, verder moeten, 

maar hoe? Uiteraard kan ik u over de inhoud van de dienst niets 

melden, want ds. Gertjan de Pender is voorganger. De charme van die 

gezamenlijke hemelvaartsdienst is ook, niet alleen uiteraard, het bij 

elkaar op bezoek gaan, ditmaal in Eefde dus. Ik herinner me van vorig 

jaar de hemelvaartsdienst in Ons Gebouw, die verrassend goed 

bezocht werd! 

Op 28 mei vieren we Pinksteren. De afsluiting van de grote feesten, het 

minst bekende. 

Het is misschien wel minder grijpbaar, een lastiger verhaal dan Kerst en 

Pasen, maar dat God in ons wil wonen, zich over ons uitstort, dat 

verdient wel een groot feest. God is niet alleen boven ons uit, 

tegenover ons, naast ons, maar Hij wil ook ín ons wonen, dichter dan 

dichterbij. Gods adem met onze adem, zijn vuur in ons hart. We hopen 

er een feestelijke dienst van te maken. Want dat zijn toch de associaties 

die het meest horen bij Pinksteren: vurige liefde, onbevangen 

blijdschap, een aanstekelijk lied, enthousiasme. Adem, vuur, licht, 

beweging. Een geweldige windvlaag, die deuren opent, mensen 

aanjaagt, het stof van onze hersenspinsels wegblaast, het einde van de 

verstarring, de kracht van God, die ons bereikt en meeneemt en 

samenbindt. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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Na corona 

Een persoonlijk berichtje vanuit de pastorie. We hebben het 3 jaar 

kunnen ontlopen, maar uiteindelijk heeft corona ook ons huis bereikt. Ik 

moest tot mijn spijt de diensten van Witte Donderdag en Goede Vrijdag 

aan anderen overlaten, maar ik ben natuurlijk ook reuze dankbaar dat 

vervanging zo snel geregeld was. Dank aan mijn voorganger ds. Johan 

Weijenberg die Witte Donderdag voor zijn rekening name, en aan Nel 

Oolman en Ellen Dupuis die samen de dienst van Goede Vrijdag 

leidden. Pasen kon ik gelukkig zelf weer voorgaan. Maar de reden van 

dit berichtje is ook om u te laten weten dat ik nog niet de oude ben. De 

naweeën van corona vallen me tegen, moe en futloos, een mistig 

hoofd. Er zijn ongetwijfeld mensen die het herkennen. Ik ben dus minder 

aan het werk dan ik zou willen. En tegelijk hoop ik natuurlijk dat tegen 

de tijd dat u dit leest dit allemaal achterhaald is. Zo niet, dan weet u 

hoe het zit. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Vakantie 

Vanaf zaterdag 29 april t/m zondag 7 mei heb ik vakantie. Collega  

ds. Wilma Klein is weliswaar vertrokken als gemeentepredikant in Almen, 

maar ze woont er nog steeds en is bereid tijdens mijn vakantie waar te 

nemen. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

07 mei 10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten 

14 mei 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

18 mei 09.30 uur Hemelvaart, dienst in Eefde 

21 mei 10.00 uur Ds. J. Mol, Gaanderen 

28 mei 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Pinksteren 

04 juni 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer 

 

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 
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Elke zondag is er na de dienst koffie! 

Ook niet-kerkgangers zijn van harte  

uitgenodigd om rond elf uur een 

kopje koffie mee te drinken in de 

kerkzaal.  
 

 

 

 

 

 

De schikking uit de dienst op 

de Paasmorgen: 

 

Krans zonder einde 

Nieuw leven 

De dood overwonnen 

Kleuren, geuren 

Kringloop 

Begin zonder eind 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 
Paascyclus: wat een mooie diensten mochten we vieren, al was het erg 

jammer dat onze ds. Lidy van Prooyen Schuurman ziek was. Gelukkig 

kon ze op 1e Paasdag weer voorgaan, konden we met ds. Johan 

Weijenberg toch een mooie avondmaalsdienst vieren op Witte 

Donderdag en konden Ellen Dupuis en Nel Oolman de door Lidy 

voorbereide dienst op Goede Vrijdag gestalte geven. 

Mooi ook om samen in de kerkzaal naar The Passion te kijken. Je beleeft 

het dan toch intenser dan thuis voor de buis. 

Het Paasontbijt was ook weer goed verzorgd en heel gezellig. Met een 

mooie opkomst. Fijn om zo samen met de kinderen Pasen te beginnen.  
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Er was ook extra muzikale ondersteuning in de dienst, verzorgd door Wim, 

Bennie, Hanneke en Roelof. 

 

 
De kinderen van de zondagsschool, voordat ze eitjes gingen zoeken 

 

Activiteitencommissie: in de aprilvergadering van de kerkenraad 

hebben we de leden van de activiteitencommissie op bezoek gehad. 

Een enthousiaste groep, die graag dingen bedenkt en helpt uitvoeren. 

Een aantal van hun activiteiten loopt heel goed, zoals het 

bloemschikken, maar het is wel jammer dat sommige andere 

activiteiten, m.n. die voor kinderen, wat weinig respons krijgen. Maar de 

activiteitencommissie gaat vol goede moed verder, in goed overleg en 

afstemming met de kerkenraad. Daarover zijn nieuwe afspraken 

gemaakt.  
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Diaconie: we hebben de concept-jaarrekening van 2022 

goedgekeurd. We (onder)steunen het initiatief van Ria Wassink, die een 

weggeefkastje aan de Broekstraat heeft staan. Hierover vertelt zij elders 

in deze KP zelf meer. Doet u ook mee? 

 

HAGE: Binnenkort ontvangen we in Harfsen de voorzitters en 

secretarissen van de verschillende HAGE-gemeenten: Harfsen, Almen, 

Gorssel/Epse en Eefde, om met hen te overleggen over diverse 

onderwerpen. 

In elk geval gaat het ook over de gezamenlijke diensten. 

Over die op Hemelvaartsdag en de Havekedienst valt alvast het 

volgende te melden: 

 

Hemelvaartsdag: wordt dit jaar in de kerk in Eefde gevierd. Almen is de 

gastkerk, maar kan nu zelf geen predikant leveren. Ds. G.J. de Pender 

van Eefde en Gorssel/Epse is bereid gevonden als predikant de dienst 

te leiden. 

Een mooie gelegenheid met hem kennis te maken, dus laten we met 

elkaar naar Eefde gaan. Voor degenen, die per fiets willen: Arjan 

Meijerink is weer bereid ons op tijd naar de kerk te leiden. Fietsers 

verzamelen op Ons Plein, we vertrekken daar om 08.45 uur.  

Maar u kunt natuurlijk ook gerust met de auto naar Eefde gaan. Dan 

zien we elkaar daar. En mocht u geen vervoer hebben, meld u dan bij 

scribaPG@harfsen.nl, dan zorgen wij voor vervoer. De dienst begint 

traditiegetrouw om 9.30 uur.  

 

Havekedienst: deze wordt op zondag 11 juni op landgoed het Haveke 

gevierd, mits de weersomstandigheden het toelaten (anders in de 

protestantse kerk in Eefde). De dienst begint ‘gewoon’ om 10.00 uur. 

Ook in deze dienst is ds. De Pender de voorganger. Van de Haveke-

commissie komt er vast nog een uitgebreidere aankondiging in deze of 

de volgende Klokkepraot.  

Ook naar de Havekedienst kunt u meefietsen met Arjan, vertrek om 

9.00 uur vanaf Ons Plein. Voor deze dienst kunt u bij gebrek aan vervoer 

zich eveneens melden via scribaPG@harfsen.nl  

Er is op 11 juni géén dienst in Harfsen in de kerk, de viering op het 

Haveke is samen met Almen, Eefde, Gorssel-Epse en Joppe. 

 

Nel Oolman 

 

mailto:scribaPG@harfsen.nl
mailto:scribaPG@harfsen.nl
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IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken 

Op 25 maart j.l., na een periode van afnemende gezondheid, overleed 

in de leeftijd van 86 jaar Derk Jan Plekkenpol.  

Derk werd geboren in 1936, als 2e kind in een gewoon boerengezin. 

Lieve ouders, warm gezin. Als kind was Derk al rustig, en dat is hij altijd 

gebleven: ‘daar zaten geen streken in’. 

Hij was nog geen 4 toen de oorlog uitbrak. De Canadezen staken 

tegen het einde van de oorlog de boerderij in brand. Vanwege de 

aanwezigheid van Duitsers in en om de boerderij. Traumatisch moet het 

geweest zijn. Toen ze terugkeerden was het huis weg, alleen de 

varkensschuur was blijven staan, en daar heeft het gezin nog jaren 

gewoond. In 1949 was het huis klaar, waar Derk de rest van zijn leven is 

blijven wonen, op die laatste maanden na. 

 

Na de lagere school deed hij de landbouwschool. Hij nam de boerderij 

van zijn ouders over, een mooi gemengd bedrijf: koeien, kippen, 

varkens. Hij heeft dat tot eind jaren ’90 gedaan. 

Hij hield van tuinieren, van de bloementuin. Elk voorjaar stond de rand 

van de sloot in volle bloei, hij was trots op zijn narcissen.  

Hardlopen deed Derk vroeger graag, en hij was er goed in. Hij hoorde 

met gemak tot de besten, er zijn wel honderden vaantjes en bekers zijn, 

die dat bevestigen. 

 

Derk heeft lang een vrijgezellenbestaan geleid. 

En toen was er Corrie uit Terwolde. Meer dan 22 jaar hebben zij deel uit 

gemaakt van elkaars leven. Ze hadden elkaar leren kennen op een 

dansavond in Klarenbeek. Er waren allerlei raakvlakken, er volgde een 

afspraak, samen koffie drinken. En nog eens. En uiteindelijk bleek Corrie 

het mooiste dat Derk kon overkomen. 22 jaar van liefde en 

vriendschap, deelgenoot zijn van elkaars familie. Derk die goed voor 

Corrie zorgde, lekker kookte, heel zorgzaam was. Samen naar 

verjaardagen van kinderen en kleinkinderen. Helemaal opgenomen in 

de familie. Samen dansen. In Harfsen, later in Twello. Er waren prachtige 

uitstapjes, samen fietsen, excursies en vakanties. 

Derk was geen prater. Maar als je geen prater bent, kun je altijd nog 

zingen. 
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Derk was er de man niet naar om veel te zeggen over wat hij geloofde, 

wat hem houvast gaf. Maar zingen heeft hij zijn hele leven gedaan. Bij 

Loof den Heer, bij Ons Genoegen, en bij de cantorij. Zingen brengt God 

een beetje dichterbij, draagt je door het donker heen. Ook door het 

donker van die laatste nacht. We vertrouwen Derk aan de God van de 

liefde toe, waarover hij zo vaak gezongen heeft. 

We wensen Corrie, zijn familie en vrienden, sterkte toe. 

 

 

Wij gedenken 

Jouw strijd is gestreden, jouw pijn is voorbij. 

We probeerden te helpen, maar stonden er zo machteloos bij. 

Je vechtlust was enorm, je werd alleen zo moe. 

Jouw liefde is voor eeuwig in ons hart, 

we nemen je overal mee naar toe. 

 

Na weken van hoop en vrees moesten Thijs Groot Roessink, Bram en 

Noor, afscheid nemen van hun lieve vrouw en moeder Geralda 

Pelgrum. Ze overleed, veel te jong, op 30 maart j.l. in de leeftijd van  

46 jaar. Het verdriet is groot. Bij Thijs, Bram en Noor, maar ook bij haar 

vader, en een grote kring van de familie en vrienden. Wij wensen hen, 

ook vanaf deze plek, sterkte toe, veel lieve mensen om hen heen, die 

het verdriet helpen dragen. 

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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ACTIVITEITEN 

 

Kledinginzameling voorjaar 2023 

Vorig jaar herfst was mevrouw Ineke te Wierik helaas niet in de 

gelegenheid om kleding voor Oost-Europa te ontvangen.  Maar we 

hebben mevrouw Te Wierik gesproken en ze heeft ons verteld, dat ze 

nu heel dringend verlegen zit om goede kleding, vanzelfsprekend 

schoon en heel.  

En niet alleen kleding, ook ontvangt ze graag shampoo, 

doucheartikelen, enz. Er is ook grote behoefte aan eenvoudige 

medische en hygiënische artikelen, zoals maandverband. 

U hebt nog voldoende tijd om uw kast/kasten op te schonen, de 

inzameling vindt plaats op zaterdag 6 mei a.s. Let op: op vrijdag 5 mei is 

er geen inzameling! 

Op zaterdag 6 mei tussen 9.30 en 11.00 uur staan wij klaar bij “Ons 

Gebouw” om uw bijdragen aan te nemen.  

Hartelijk dank voor uw medewerking. De diakenen. 

 

Bezoek met ons Klooster Nieuw Sion in Diepenveen. 

Kerk Harfsen gaat 20 mei buurten bij klooster nieuw Sion in Diepenveen. 

 

 
 

De voormalige abdij is en blijft een plek waar mensen dichter bij God, 

bij zichzelf, bij de medemens en bij de natuur kunnen komen. 
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Wij gaan een middag op bezoek om te genieten van het belangrijk 

religieus en cultureel erfgoed. 

 

 

We vertrekken rond 

14.00 uur vanaf Ons 

Plein, precieze tijd 

volgt nog. 

Om 15.00 uur hebben 

we een rondleiding 

door het klooster, de 

bijgebouwen en 

krijgen we ook uitleg 

hoe de 

tegenwoordige 

groep jonge mensen 

als tijdelijke leden van 

de gemeenschap 

leven en werken. 

Na de rondleiding van anderhalf uur, drinken we koffie/thee met iets 

lekkers in de Schenkerij. 

Er is dan ook gelegenheid om op eigen gelegenheid buiten rond te 

kijken. 

 

Bij alle activiteiten en op bepaalde plaatsen wordt de stilte behoed, 

opdat er voor ieder op elk moment ruimte is om met aandacht te leven 

en Gods stem te verstaan. 

 

Om 18.00 uur sluiten we ons aan bij het getijdengebed. 

Bij terugkomst in Harfsen is er dan voor liefhebbers een kom soep en 

een broodje. 

 

De kosten komen ongeveer uit op € 20/ 25,-- p.p. soep en brood, koffie 

/thee en gebak, reiskosten en entree inbegrepen. Graag contant 

betalen of in de kerk via het pinapparaat. 

Als je mee gaat, geef je dan even op bij de diaconie, met vermelding 

of je vervoer hebt, en na afloop blijft, voor het eten van een broodje en 

een kom soep. 

Email: diaconieharfsen@gmail.com  tel.: Annette 06 15470337 

 

 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Welkom bij het buurtkastje van Harfsen 

Onze dorpsgenoot Ria Wassink van de Broekstraat 2a heeft een mooi 

initiatief gestart, waarover u hieronder meer kunt lezen. De Diaconie 

ondersteunt dit initiatief en beveelt het bij u aan. De Diaconie doet een 

financiële donatie waarmee wat aankopen gedaan kunnen worden 

voor in het buurtkastje. We houden de komende maanden contact 

met Ria om samen te kijken hoe het loopt en of de Diaconie een 

steentje bij kan dragen, op welke manier dan ook. 

 

Ria Wassink:  

“In het begin van de 

coronaperiode had ik de 

behoefte om iets positiefs te gaan 

doen. Ik had heel veel 

leesboeken en knutselspulletjes 

over. Maar er waren geen 

rommelmarkten in die tijd. Zo is 

het idee van een boekenkast aan 

de straat ontstaan. 

De kinderen mochten in die 

periode niet naar school. Elke dag 

kwam er een meisje met haar 

moeder langs de kast om wat 

mee te nemen en er ook weer 

eens wat in te zetten. Daar 

genoot ik enorm van.  
 

Later kwamen er ook decoratiespulletjes, glazen bekers enz. bij. 

Omdat de kast een succes was, kwam het idee om er een andere kast 

neer te zetten. Een mooie houten kast. Hij staat op een goed 

toegankelijke, tikkeltje anonieme plek waar je uitgebreid kunt snuffelen.  

Er komen ook levensmiddelen in. Voor de groep die wat minder te 

besteden heeft, zeker door de enorme prijsstijgingen van de laatste tijd.  

Wilt u meehelpen en af en toe iets doneren/in het kastje zetten? Dat is 

super!  

Bij de voordeur (Broekstraat 2a) staat een grijze bak waar spullen in 

kunnen.   

(Voor degenen die producten willen doneren maar niet naar de 

Broekstraat willen/kunnen gaan, bestaat ook de mogelijkheid om de 

producten bij de kerk af te geven (tijdens openingstijden), waarna we 

de producten naar Ria brengen of dat Ria ze op komt halen). 
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Wat voor soort spullen zijn welkom?  

* verzorgingsproducten * levensmiddelen * klein speelgoed om uit te 

delen * spelletjes * puzzels  

* decoratie * en allerlei andere vrolijke prullaria.  

De kast blijft altijd open! Van Harfsen en voor Harfsen. Welkom aan de 

Broekstraat 2a       “ 

 

L 

TERUGBLIK 

 

Kunstroute Lochem 2e Paasdag ook in Ons Gebouw. 

De werken van Rudy Volbeda, Hannie Beernink, Claske de Waal en 

Nienke Harmsen waren mooi tentoongesteld. Verschillende 

voorbijgangers namen een kijkje. We kregen een aantal complimenten 

over de mooie expositieruimte van de kerkzaal, en over de schilderijen 

en iconen natuurlijk. Wie weet kunnen we volgend jaar weer mee 

doen. Een kleine greep uit de expositie:  
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Workshop Paas/Voorjaarsstuk o.l.v Janneke van “Landwinkel de Winde” 

Dinsdagavond 28 maart werden de 12 deelnemers ontvangen met 

koffie, thee en zelfgebakken kruidcake. 

Janneke liet zien hoe de opbouw in zijn werk ging. De basis was een 

paarse vogeldrinkbak van aardewerk en oasis . 

Met krulwilg, bolletjes(narcis), tulpen, gerbera's en IJslands mos werd  

het een mooi geheel, wat naar eigen smaak kon worden aangevuld 

met paasversieringen. 

Janneke liep rond en gaf advies of een helpende hand . 

Aan de stilte kon je horen dat er met veel aandacht werd gewerkt. 

Het resultaat ( zie foto) mocht er zijn en het was wederom een gezellige 

en geslaagde avond. 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26 

 

Collecten: 

  Diaconie   Kerkrentmeesters 

07 mei  Kerk in actie Oekraïne Bloemenfonds 

14 mei  Kledinginzameling te Wierik Pastorale zorg 

21 mei  Buurtkastje Broekstraat Alg. Harfsens kerkenwerk 

28 mei  Kerk in actie Egypte  Klokkepraot 

 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

7 mei: Kerk in actie Noodhulp Oekraïne 

 

Kerk voor de samenleving  

Door de jarenlange 

economische crisis in 

Oekraïne hadden al veel 

inwoners grote moeite om 

de eindjes aan elkaar te 

knopen, maar de 

aanhoudende oorlog zet 

alles op zijn kop.  

 
Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit 

valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende 

drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.  

 

Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor 

ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met 

hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen 

helpen.  Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook 

mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje 

koffie of thee kunnen drinken. 

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen 

daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp 

nodig.  
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14 mei: Kledinginzameling en transport fam Te Wierik 

Zie artikel op pag. 9 

 

21 mei: Buurtkastje Broekstraat 

Zie artikel op pag. 11 

 

28 mei: Kerk in actie: Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte 

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo 

vanzelfsprekend als in Nederland. 

Veel christelijke gezinnen hebben 

geen geld om een bijbel te 

kopen. Dankzij de jaarlijkse 

bijbelcompetitie lezen 

tienduizenden kinderen tóch 

bijbelverhalen. 
 

Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander 

bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal 

vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij 

mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie 

wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in 

Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar 

toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.  

 

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers, 

o.v.v. het collectedoel: 

Diaconie: NL11RABO 0301 4064 05  

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14 

 

Overzicht binnengekomen giften eerste kwartaal 

Tussen 1 januari en 31 maart zijn de volgende giften binnengekomen: 

Via: 

NN coll.bonnen nagek. coll  3,- KIA R. Elkink  10,- D 

R. Elkink    5,- D NN nagek. coll.  2,- D 

NN nagek. coll.   2,- OF NN nagek. coll  5,- D 

NN nagek. coll.   5,- KR NN   10,- Nico v.K. 

NN     4,- OF H. Makkink  25,- KP 

M. Lensink   10,- D A. Brummelman 10,- tvb 

D. Nijenhuis   10,- KP S. Uenk   10,- D 

J. Wuestman   20,- KP NN coll Past. Zorg  5,- 
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NN coll. Syrië   10,- N. Oolman  10,- B 

W. Smale   10,- tvb A. Brummelman 10,- B 

A. Brummelman  10,- tvb 

 

Totaal binnengekomen giften € 186,-, waarvoor hartelijk dank! 

 

 
 

 
 

 

04 mei 10.00 uur Koffie drinken 

 10.30 uur Koersbal 

 14.00 uur Bingo 

05 mei 12.00 uur Open tafel 

 14.15 uur Film Liever geen bezoek 

10 mei 13.00 uur Inspiratieblok: spelletjes doen met de 

   basisschoolkinderen 

12 mei 14.15 uur Zingen met Sara Mens 

17 mei 12.00 uur Open tafel 

 13.00 uur en Inspiratieblok: spelletjes doen met de 

   Basisschoolkinderen 

 14.00 uur Stoelyoga 

24 mei 12.00 uur Open tafel 

 13.00 uur Inspiratieblok 

25 mei 10.00 uur Koffie drinken 

 14.15 uur Bingo 

26 mei 12.00 uur Open tafel 

 14.15 uur Zingen met Sara Mens 

30 mei 10.30 uur Digitaal advies door Wojtek 

31 mei 12.00 uur Open tafel 

 13.00 uur Inspiratieblok 

 2 juni 12.00 uur Open tafel 

 14.30 uur Start stadswandeling Deventer 

 4 juni   Gewoon gezellig 
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LIEVER GEEN BEZOEK  

Film:  ‘Liever geen bezoek’ op vrijdag 5 mei 14.00 uur. In de Veldhoek 

 

 

“Liever geen bezoek” is een film 

over de dramatische lotgevallen 

van onderduikers en hun helpers 

in Harfsen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

In de film gaat het over het 

verraad eind september 1944. 

Met als gevolg dat de boerderij 

van Gerrit Slagman op 14 oktober 

in brand werd gestoken en boer 

Gerrit Slagman met, op twee na, 

alle onderduikers gevangen werd 

genomen. Tevens werd op die 

dag ook het onderduikershol aan 

de Schepersweg doorzocht. 
 

 

Ynze Dikkeboom en zijn verloofde Christine van Heesch zaten daar in 

het goed verborgen compartiment en werden niet ontdekt, maar 

vonden daar wel de dood door de achtergelaten brandbom. 

Aan de hand van interviews met ooggetuigen en veel historisch 

beeldmateriaal reconstrueerde  documentairemaker Andries Udink uit 

Gorssel de omstandigheden waaronder velen een schuilplaats zochten 

in dit deel van de Achterhoek. 

 

De film werd in eigen beheer, met eigen middelen en met 

medewerking van de Historische Vereniging De Elf Marken gemaakt.   

Lengte: 100 minuten. 
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De Elf Marken viert 40-jarig jubileum in Harfsen 

 

De Historische Vereniging De Elf Marken viert dit jaar haar 40-jarig 

jubileum. In verband daarmee wordt achtereenvolgens in de vijf 

dorpen Almen, Harfsen, Gorssel, Epse en Eefde een jubileumavond 

gehouden, waarbij de geschiedenis van het betreffende dorp centraal 

zal staan.  

 

Harfsen 

Op dinsdag 16 mei a.s. is de jubileumavond in Harfsen. Daar zal 

bestuurslid Gerri Smale-Bielderman een presentatie geven over de 

geschiedenis van Harfsen. Heel bijzonder aan dit dorp is dat het 

oorspronkelijk een paar kilometer verderop lag.  

Alle Harfsenaren en verder iedereen die geïnteresseerd is in de historie 

van dit prachtige dorp en haar landelijke omgeving zijn van harte 

uitgenodigd om deze avond met ons te vieren. De entree is gratis en 

dat geldt ook voor een kop koffie/thee bij binnenkomst en een 

consumptie in de pauze.  

 

• Datum: dinsdag 16 mei 2023                                                                                

• Locatie: Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4-6, Harfsen                                                                                                       

• Zaal open: 19.30 uur 

• Aanvang: 20.00 uur 
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Boekje 

Aan het eind van de avond bieden wij u per gezin een boekje over de 

geschiedenis van De Elf Marken aan. Daarin kunt u lezen dat de 

vereniging ontstaan is uit een ludieke actie van de carnavalsvereniging 

in Gorssel en dat De Elf Marken van 1991 tot 2011 haar onderkomen 

had in de vroegere kleuterschool aan de Hulstweg in Harfsen.  

De historische vereniging noemde dit clubgebouw ‘Het Richtershuis’.  

Stap voor stap heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een van de 

belangrijkste culturele organisaties van de voormalig gemeente 

Gorssel. In het laatste hoofdstuk beschrijven we de veelheid van 

activiteiten en taken van de huidige vereniging.  
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ADRESSEN 

 

 

 

 

Predikant: 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Hobbemakade 47, 7204 BL  

Zutphen predikantlidy@harfsen.nl 

0575-510553 

werkdagen: maandag, dinsdag, 

donderdag 

telefonisch het beste te bereiken 

's morgens vóór 9.30 uur, 

en aan het einde van de 

middag/begin van de avond 

 

    

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Kosters: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

Jan Schutte en Joris Jochemsen 

Reservering 

Ons Gebouw: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

 

Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 10 24 26 

Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL73RABO 03737 11 514 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 
  hier kunt u de Klokkepraot ook digitaal lezen 

Aanleveren  

Kopij:   voor woensdag 24 mei via rikaelkink@hotmail.com  

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Alle liturgische schikkingen van de 40-dagentijd, gemaakt door 

Gerdien Jimmink-Dijkerman 
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