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OVERDENKING

adem in ons.
Schreeuw desnoods
en zucht of zing
maar adem in ons,
wees levend.

Doop ons met licht

wees bij ons in het donker
verzamel onze franen

zalf onze wonden

en voed onze vreugde.

Blaas weg het stof

van lang vergeten verhalen
maak levend in ons
dromen van vrede

en vriendschap

een bloeiende aarde.

Omarm ons, God,

zonder U is alles nacht en ontij,
woest en leeg.

Omarm ons, God

en heb ons lief.

Uit de pastorie: ziekmelding

Eris veel verdriet in Harfsen. Verdriet waarvan we weten, en dat mede
gedragen wordt door de gemeenschap, maar ook pijn die verborgen
en minder zichtbaar is.

Misschien is dat overal wel zo, maar soms lijkt het alsof het verdriet zich
verzamelt op één plek. Daarom voelt het des te pijnlijker er nu niet te
kunnen zijn.

Ik heb me half mei volledig ziek moeten melden. Inmiddels ben ik twee
maanden verder na mijn coronabesmetting en de klachten lijken
eerder toe te nemen dan te verbeteren. Het gaat om een intense
vermoeidheid waar je je niet overheen kunt zetten, en om
overprikkeldheid. Gewoon onder de mensen zijn levert al problemen op
en alles wat met aandacht en concentratie moet gebeuren, gaat
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eigenlijk niet. De huisarts heeft me dringend advies gegeven om het
werk even/voorlopig neer te leggen en rust te nemen. Inmiddels heb ik
me gemeld bij een revalidatietherapeut voor aanhoudende klachten
na corona. Voorlopig heet het nog ‘vertraagd herstel’, maar het moet
liever geen longcovid worden.

Er zijn momenten dat ik denk: wat is er eigenlijk aan de hand? Zou ik
niet dit kunnen doen, daar moeten zijn? Maar zodra ik iets ga doen,
weet ik ook: nee, dat had niet gekund. Dus ik doe dapper mijn best om
te doen wat verstandig is. Vroeger of later zal het wel goed komen.
Bezorgd ben ik ook. En ik bedoel dan niet om mezelf, maar om de
kerkenraad. We waren al een klein clubje, een hardwerkend,
gemotiveerd en vrolijk, maar wel klein clubje. En inmiddels ndg kleiner.
We hebben één pastoraal ouderling, die zelf ook al gedurende langere
tijd ziek is en uit de running. Diep verdriet heeft de binnenste kring van
de kerkenraad getroffen, en nu ben ook ik uitgevallen. Ik hoop en bid
dat de rest overeind blijft.

En ik zou willen vragen: kom, help ons. Als de kerk u lief is, als u wat tijd
over heeft voor een bezoekje, als u eens een bosje bloemen weg wilt
brengen, als u wilt meedenken: kom, help ons.

Ik hoop tot over niet al te lang!

Met hartelijke groet,
Lidy van Prooyen Schuurman

DIENSTENROOSTER

04 juni 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer

11 juni 09.30 uur Havekedienst, Ds. G. de Pender, Gorssel/Eefde
18 juni 10.00 uur Ds. I. Pijpers

25 juni 10.00 uur Nog niet beken

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking
aan de dienst.

Elke zondag is er na de dienst koffiel
Ook niet-kerkgangers zijn van harte
vitgenodigd om rond elf uur een
kopje koffie mee te drinken in de
kerkzaal.




Bij de diensten

Moeder is het thema van de Havekedienst
De Havekedienst op zondagmorgen 11 juni is gewijd aan Moeder met
een hoofdletter. De voorbereiders van de jaarlijkse openluchtviering op
het gastvrije Eefdese landgoed hebben voor dat thema gekozen. Een
onderwerp dat veel mensen boeit, aldus commissievoorzitter Marinus
Regelink uit Harfsen. Hij zegt blij te zijn dat nu ook katholiek Joppe
meedoet. ,,De kerk is enthousiast op onze uithodiging ingegaan om
vaste deelnemer te worden in de Havekediensten.™

Het parochiekoor treedt op en Willem Achtereekte, de
lekenvoorganger in de parochie, leidt de dienst samen met dominee
Gertjan de Pender.

Voor Gerfjan wordt dit het eerste optreden op
het Haveke. Hij zal het thema Moeder
vitwerken in zijn overdenking. Het intrigeert
hem, vertelt hij mij enkele weken tevoren in
een telefoongesprek. ,.Het thema verwijst
natuurlik in de eerste plaats naar wat het
betekent om moeder te zijn. Het staat voor het
doorgeven van leven, zorg, bescherming,
maar ook voor levenskracht en moed.

En het verwijst naar de moederlijke, vrouwelike kant van God. Die is
de kerk vaak onderbelicht. God die geen man is, maar man en vrouw
in zichzelf verenigt.”’

Komt Maria in dit verband ook nog aan bod? ,,Jazeker, het thema
staat ook voor Maria, de moeder van God. Het staat voor kracht en
ontvankelijkheid, voor de vrouw in wie het menseliike en goddelijke bij
elkaar komen.”" In de te lezen bijbelverhalen fijdens de dienst, vertelt
Gertjan, verschijnt Mirjam die Mozes redt van de dood, alsook de
aankondiging van de geboorte van Jezus.

Hij kijkt uit naar de 119¢ juni. ,,Voor mijis de dienst vooral een moment
om samen te vieren en elkaar te ontmoeten.”

Het blijft niet bij woorden op dat schitterende landgoed. Juliana Almen
zal Gods lof ten hemel blazen en de samenzang begeleiden. De
collecteopbrengst op het Haveke is bestemd voor de Actie
Boodschappen Delen. Voor meer informatie daarover: zie Gorssel.nl.
Bij slecht weer wijkt de Havekedienst uit naar de Eefdese
Ontmoetingskerk, aanvang 10 uur.

Homme Krol




UIT DE KERKENRAAD

In mei was de kerkenraad bijeen op de 16¢, een paar dagen na het
plotseling overlijden van Marijke Schoneveld. We waren (en zijn) met
onze gedachten bij onze kerkrentmeester Bertus en de kinderen. Ook
legde de ziekte van Lidy een domper op onze kerkenraad.

Maar we hebben toch goed vergaderd, waarbij de volgende
onderwerpen aan de orde kwamen:

Jaarrekening 2022 Kerkrentmeesters: Klaas Haak heeft ons een
duidelijke toelichting gegeven op de jaarrekening. We hebben deze
goedgekeurd. Ook de controlecommissie heeft de rekening inmiddels
goedgekeurd, zodat deze is ingediend.

Voortgang nieuwbouw zalengedeelte Ons Gebouw: de
bouwcommissie heeft de begrafenisondernemers om advies gevraagd
en eris een gesprek geweest over de ontwikkeling van de vrijkomende
grond. We houden u op de hoogte.

Stoepbord: eris een stoepbord aangeschaft, waarop in de toekomst
activiteiten worden vermeld.

Samenwerking met Alimen: Almen heeft aangeboden ons te helpen als
Lidy langer ziek mocht blijven. Ook zijn we 11 mei met onze kerkgangers
naar Almen gegaan om de dienst bij te wonen, zoals Almen op 23 april
zonder predikant zat en in Harfsen kwam ‘kerken’. Een mooi begin van
wat meer samenwerking.

Open kerk: loop gerust op dinsdagmiddag eens binnen, als één van
onze gastvrouwen in de open kerk zijn. Een kopje koffie/thee, een
praatje, of gewoon maar even binnenwippen: iedereen is welkom
tussen 2 en 5 uur!

Koninklijke onderscheidingen: tfrots waren en zijn we als kerk, dat Sientje
Uenk en Anneke Hogenhout door hun vele activiteiten, waarbij de
kerkelijke activiteiten een grote rol speelden, op 26 april koninklijk
werden onderscheiden. U leest elders in deze KP hoe ze dit hebben
ervaren.

Terugblik diensten en activiteiten: 30 april woonden we de bevestiging
bij van ds. Bettie Woord bij onze buren in Laren. Die middag was er ook
weer Gewoon Gezellig in de kerkzaal.
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4 mei liepen we mee in de Stille Tocht naar het graf aan de
Schepersweg en hebben daar een bloemstuk gelegd.

Overigens is het bezoek aan klooster Sion door de uitvaartdienst op 20
mei niet doorgegaan, we verplaatsen dit bezoek nu naar de herfst. We
houden u op de hoogte.

Een hartelijke groet uit de kerkenraad,
Nel Oolman

Bezoekwerk

Doordat Lidy voorlopig geen bezoekjes kan afleggen, staat het
bezoekwerk even op een laag pitje. Maar gelukkig hebben Gerdien
Jimmink en Rika Elkink aangeboden een stukje bezoekwerk te willen
oppakken. Op dit moment hebben we nog niet precies de taken
verdeeld, maar we zijn als kerkenraad heel blij met hun aanbod en we
zullen Gerdien en Rika graag hiervoor inzetten.

Oproep verjaardag bezoek voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
Wie wil ons groepje verjaardagbezoek komen versterken.

Wij zijn een groep van 6 bezoekers die bij onze gemeenteleden vanaf
80 jaar en ouder, op bezoek gaan naar aanleiding van hun verjaardag.
Het gaat om ongeveer 7 bezoeken per jaar en hoe meer mensen zich
aanmelden hoe minder bezoeken een ieder hoeft te doen.

Lijkt het jouw leuk om onze groep te versterken of wil je meer
informatie over de verjaardag bezoeken, neem dan contact op met
Alie Brummelman tel: 0611793316

IN MEMORIAM

Wij gedenken...

Op 3 mei jl overleed Jenny Braakhekke- Wissink.

Jenny groeit op, samen met haar broer en zus in het gezin van Albert
en Toos Wissink.

Haar vader was metselaar bij Lamberts en koster van Ons Gebouw.
Daar midden in Harfsen is de plek waar Jenny'’s fiine jeugd grotendeels
plaats vindt. Ze deed de kapstersopleiding en werkte bij Kapsalon
Grashuis in Eefde en later bij Ikink in Laren.

In 1965 leert ze Joop Braakhekke uit Gorssel kennen bij een
toneeluitvoering van de Veldhoekers.
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Heft stel frouwt in 1967 en gaat bij Jenny’s ouders inwonen. Bert en
Marcel worden geboren. Ondertussen bouwt Joop hun eigen huis aan
de Lochemseweg.

In 1974 werd Mariska geboren. Jenny ervaarde dit als een hele mooie
en gelukkige ftijd.

De kinderen naar school en Jenny knipte haar klanten als kapster. Later
werkte ze jarenlang met veel plezier bij bakkerij Kaatman. Daar was
veel reuring, veel collega’s van jong tof oud. Jenny hield ervan.

Jenny was van “doe maar gewoon” en van wachten achter het
gordijn op de kinderen tot ze 's nachts thuis kwamen. Jenny en Joop
samen op voor hun gezin. De kinderen vertelden over hun fijne jeugd.
Jenny was er altijd, ze was graag thuis, of in en rond Harfsen.

Ze was betrokken bij alles en iedereen, met haar buurt aan de
Lochemseweg als veilige haven. Die buurt met allemaal
leeftijdsgenoten in beginsel. Samen huizen bouwen, kinderen krijgen en
lief en leed delen tot het laatst toe. De vakanties waren een vast
onderdeel in het leven van Jenny.

Zelfs veertig jaar met de buren op vakantie met Hemelvaart en
Pinksteren. Eerst met de kinderen, later met de kleinkinderen.

Jenny was een allesdoener: Zingen, toneel spelen, maar liefst 61 jaar bijj
de Veldhoekers, jazzballet, tennis, gym, dansles met Joop, handwerken
en wandelen fot op het laatst, tot het echt niet meer ging.

Hoe fijn Jenny dit alles ook vond om te doen, het gezin was de basis,
daar aan de Lochemseweg.

Eerst met de kinderen, later kwamen José, Annemieke en Niels erbij.
Met de komst van de kleinkinderen was het geluk compleet. “Daar kun
je van genieten”, waren Jenny's woorden. De kleinkinderen vertelden
liefdevol over oma. De zelfgemaakte kaartjes, de logeerpartijen, de
pannenkoeken en de arretjescake met een vieugje liefde...

Jenny's ziekte openbaarde zich 15 jaar geleden, ze herstelde hiervan
en in 2019 werd ze opnieuw ziek. Ze toonde zich sterk, krabbelde elke
keer weer overeind en deed mee aan allerlei onderzoeken in het AvL
ziekenhuis in Amsterdam. Samen met Joop, die alles voor haar deed,
droeg ze haar lot dapper, tof het eind toe.

Op woensdag 3 mei is Jenny, in het bijziin van haar gezin, rustig
ingeslapen.



Aan het eind van de levensviering in “de Omarming” in Zutphen was er
nog één keer, een laatste staande ovatie voor Jenny.

We wensen Joop, kinderen en kleinkinderen veel sterkte foe en wensen
hen de kracht die ze nodig hebben.

Ageeth Veeneman- Tuitert

WIJ GEDENKEN

Maria Johanna Hendrica Schoneveld - Gorkink
Marijke
* 20 augustus 1956 - T 13 mei 2023

Energiek, zorgzaam, betrokken en enthousiast

Geheel onverwachts is op 13 mei jl. overleden Marike Schoneveld-
Gorkink, in de leeftijd van 66 jaar. Marijke werd geboren in Rietmolen en
groeide samen met drie zussen op in een warm katholiek gezin. Na de
middelbare school volgde ze een opleiding om in de zorg te gaan
werken.

In 1978 leerde ze Bertus kennen bij dancing ‘De Zon' in Goor. Dat was
het begin van een mooi en gelukkig leven met elkaar. In 1980 gingen
ze samenwonen aan de Sporkehout en op 4 september 1981 gaven ze
elkaar het ja-woord. Enkele jaren later verhuisden ze naar de
Zonnedauw. Samen kregen ze drie dochters: Jolyn, Manon en Elke. Een
fiin gezin dat zich vitbreidde met schoonzoon Harm en twee
kleindochters: Mirre en Marit.

‘Energiek, zorgzaam, betrokken en enthousiast’ zijn vier kernachtige
woorden die het leven van Marijke Schoneveld tekenen. Zo hebben
velen haar gekend. Energiek als ze was, was ze tot veel in staat. Ze
genoot van het leven en tegelijkertijd wenste ze dat ook een ander toe,
door zorgzaam te zijn. Die zorgzaamheid was er voor haar gezin, maar
ook als vrijwilliger op school, bij de Zonnebloem en — helaas van korte
duur - bij de Veldhoek of door ‘zomaar’ tussen het boodschappen
doen door even iemand een bloemetje uit eigen fuin te brengen en
nog veel meer.



Genieten kon ze van de mooie reizen naar verre landen, maar voelde
zich tegelijkertijd ook betrokken bij de situatie daar en organiseerde ze
bij een van de reizen een actie voor kinderen met autisme. Betrokken
was ze bij velerlei zaken in Harfsen, in het dorp en in de kerk. De
zondagsschool droeg ze een warm hart toe: 21 jaar lang heeft zij zich
hiervoor ingezet en hebben veel jongeren van haar enthousiasme en
creativiteit kunnen genieten.

De komende maand zou ze haar pensioen krijgen, helaas is die tijd niet
meer aangebroken.

In de dankdienst voor haar leven in Ons Gebouw hebben we met
woorden uit het boek Prediker het leven van Marike herdacht. God
wijst alles een tijd aan, zegt de Prediker. En wijs is de mens die daarnaar
leeft. Zo heeft Marijke het leven geleefd.

Dankbaar voor dit leven hebben we haar in de handen van de
Eeuwige gelegd, waar zij zich geborgen mag weten in Gods fijd. Moge
de Eeuwige Bertus, Jolyn, Manon, Elke en Harm en Mirre en Marit kracht
en froost geven in deze tijd.

ds. Hannie van Boggelen
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ACTIVITEITEN

Het Harfsens buurtkastje

Tijdens een verblijf in de Duitse stad Rinteln bezocht ik de St. Nicolai
Kirche. In de kerk stond een kist met daaraan een bordje: “Mit
Spaghetti zur Kirche™.

Een uithodiging om producten mee te nemen voor de plaatselike
voedselbank.

Zoals u in de vorige Klokkepraot hebt kunnen lezen, staat aan de
Broekstraat een buurtkastje, waar behalve boeken en gezellige
prullefjes, ook een plank is gereserveerd voor efenswaar en hygié€nische
arfikelen.

Alles bestemd voor
mensen die wat minder te
besteden hebben. Als u
wilt doneren: er staat een
grote doos bij de familie
Wassink naast de T o
voordeur. Maar u mag ook St Nikolal UnSEREERS
artikelen in de mand in de ___ mit Spaghetti zur Kirche...
grote hal van de kerk N TR
doen. Eris vooral behoefte S . L
aan lang houdbare
producten, zoals rijst, melk,
potten/blikken groente,
ontbijtkoek enz.
Hygiénische artikelen en
wasmiddelen zijn ook
welkom, maar alleen in
kleine verpakkingen.
Misschien een mooi idee:
“Met een blik groente
naar de kerk”!

De diaconie dankt u
hartelijk.
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Vogelgeluiden
Toch maar weer een tip van uw bemoeizuchtige schrijver.

Deze keer is het een app, voor op
je telefoon. De app heet Merlin
en hetis even puzzelen voordat je
hem goed hebt staan, maar
daarna is hij geweldig!

Want:

>

- Je loopt door het bos en je hoort de vogels fluiten. Is dat nu een
Merel22 Ja, (denk je). Maar wie fluit daar nog meere?

- Of gezellig in de achtertuin, discussie met de kinderen. Want neehee,
dat is echt geen Groenling, die zit hier niet.

Op dat soort momenten activeer je de app Merlin en deze vertelt je
precies welke vogels je hoort fluiten.

70 ben ik erachter gekomen dat er (nog) meer om ons huis vliegt dan ik
verwacht had.

TERUGBLIK

Lid in de Orde van Oranje Nassau......

Voor Sientje zou het een fotosessie worden en voor Anneke de vraag
om aanwezig te zijn als Sientje haar lintje kreeg. Ja, ja, ...Sientje kreeg
haar lintje, Anneke was erbij aanwezig en kreeg er ook één.

Een grote verrassing voor allebeil

Een hele zaal familie en vrienden, bloemen, cadeaus, kaarten,
telefoontjes, mailties en appjes. Oranjegebak en een heerlike
broodmaaltijd. Wat een verrassing!

En achteraf........ (voor ons dan) wat is er een werk verzet door veel
mensen om dit mogelijk te maken!

Dank aan een ieder die heeft meegewerkt of mee gezwegen om deze
verrassing mogelijk te maken. Dank aan ieder die op wat voor manier
ook heeft laten bliken dat hij of zij het leuk vond dat wij
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‘onderscheiden’ werden met een lintje. Het was ongelofelijk bijzonder
en verrassend.

Wij vonden natuurlik allebei dat er veel meer mensen zijn in ons dorp
die een lintje hebben verdiend, dus dat wij zijn uitgekozen is wel heel
apart. Dank dus ook aan iedereen die een stapje opzij of achteruit
heeft gedaan en ons naar voren heeft geschoven.

Wij zullen nog lang nagenieten van alle aandacht, mooie woorden en
blijken van waardering.

Dragen bij gelegenheden met trofs ons lintje. Het is onvergetelijk.
Dank jullie well Alemaal!

Sienfje en Anneke.

EVEN VOORSTELLEN

Wij vinden het leuk en zinnig om mensen aan het woord te laten die
korter of langer geleden in Harfsen zijn komen wonen of pas lid zijn
geworden, om zo de veelkleurigheid van onze geloofsgemeenschap te
laten zien.

Deze maand Carola Peetoom.
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Mag ik mij even voorstellen:

Mijn naam is Carola Peetoom. Mijn geboorteplaats is Amsterdam, en ik
ben opgegroeid in Zwanenburg . Mijn ouders waren Evangelisch
Luthers.

Mijn man Jan en ik hadden een goedlopende autorijschool. Mijn werk
was autorijschool instructrice. Daar voor deed ik kantoorwerk. Op
vakantie gingen we vaak naar een camping in Enschede en omdat
Iwanenburg ingeklemd ligt tussen De A4, A9 en de A5 om de hoek,
was het fijn om het laatste stuk naar Enschede binnendoor te rijden. Wij
wisten dus waar Harfsen lag.

In 2016 zijn we naar Harfsen verhuisd. Wij zochten een huis met een
grote schuur omdat mijn man een klusser is. Die vonden we hier. Heerlik
rustig als je altijd laag overvliegende vliegtuigen gewend bent.

Mijn hobby’s zijn de E.H.B.O. en L.O.T.U.S. (Eerste Hulp bij Ongelukken en
Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) en handbal. Ik ga
ook naar yoga.

Wij zijn in Harfsen komen wonen en dan wil je ook graag iets voor het
dorp betekenen. In de Spar zag ik de Klokkepraot liggen, die heb ik
meegenomen. Daar stond in dat als je interesse had om te helpen bij
de Top 2000, contact op moest nemen met Annette Zwaay. Dat heb ik
gedaan. Elke maand kreeg ik daarna de Klokkepraot en het blad
wordt goed gelezen door zowel mijn man als mij.

In juni is de solidariteitskas bij de Klokkepraot en toen onze vaste
bezorgster ziek was, kwam er een ander die hier, op de frap zittend,
lang zocht naar de kwitantie voor dit adres. Die was er niet en toen ze
mij vragend aan keek, vertelde ik dat ik nog nooit een kwitantie had
gekregen. “Ben je dan geen lide’ vroeg ze. ‘Nee’, antwoorde ik. ‘Wil je
datf dan worden’, vroeg ze weer. Ja hoor daf wilde ik wel. En zo ben ik
lid geworden van de Protestantse Gemeente Harfsen. Eigenlijk heel
grappig.

Als eerste heb ik geholpen bij de TOP 2000 en dat vond ik leuk. Ook het
bezoeken met een Paas- of Kerstattentie doe ik graag. De lichtjesregen
vind ik ook heel mooi.

Ook heb ik 6 2 jaar met de bingo in de Veldhoek geholpen. Fijn is het
contact met mensen.

Geregeld, maar niet elke zondag ga ik naar de kerk in Harfsen. Fijn om
samen te zingen, ook al ken ik (nog) niet veel liederen, als je ze mee
zingt ken je ze snel genoeg. Het geeft ook vastigheid en het is fijn om
erbij fe horen.

Carola Peetoom.
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BlJ DE DIENSTEN

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26

Collecten:
Diaconie Kerkrentmeesters
04 juni Zorgboerderij Het Heuvel Pastorale zorg
17 juni Havekedienst
18 juni St. het Passion Hummelo Onderhoudsfonds
25 juni Kia Werelddiac. Venezuela Alg. Harfsens kerkenwerk

Toelichting bij de collecten:

4 juni: Zorgboerderij het Heuvel, Harfsen

Deze Harfsense zorgboerderij biedt de ouderen een gastvrije
dagbesteding waarbij gezelligheid, genieten van de natuur en van de
dieren hoog in het vaandel staan.

18 juni: Het Passion, Hummelo

Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het
landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en
geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd
door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken fijd
nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij
krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken
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naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project
en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.”

25 juni: Kerk in Actie Werelddiaconaat: perspectief voor jonge
viluchtelingen vit Venezuela

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen
meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die
rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-
Colombianen en viuchtelingen uit Venezuela lopen exira risico. De
organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die
het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden.
Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en
juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun
opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen
ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en
weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met steun van
Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer
zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden.

WI“ V] deze doelen sieunen maar kom'r v dit keer nlet in de kerk?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers,
o.v.v. het collectedoel:

Diaconie: NL1TRABO 0301 4064 05

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14
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0 Stichting Ontmoetingsplek

% De Vel dhoek

Activiteiten ontmoetingsplek de Veldhoek

*Op 2 juni hebben wij een stadswandeling door Deventer onder
begeleiding van gids Henk van Balen.

*Deze maand gaan wij nog 2 maal zingen met de zangpedagoge, Sara
Mens en wel op 9 en 30 juni.

*De Bingo is op 1 en 15 juni. Hier kunt u zonder opgave aan deelnemen.

*Bewegen, Fitness voor senioren start deze zomer weer. De eerste les is
op donderdag 15 juni van 19:00 tot 19:45 uur. Wij sluiten af met een
drankje.

*Wij gaan starten met een computercursus voor senioren. Dit is een
Cursus voor

de beginner, verzorgd door de bieb gegeven in de ontmoetingsplek.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Hellen Strik 06-42050353.

Voor deze cursus zoeken wij ook vrijwilligers die op dinsdagmorgen van
10:00 tot 11:30 uur de cursisten willen helpen en begeleiden indien
nodig.

Vooraf krijgt u duidelijke informatie hoe de lessen werken.

Duofiets Harfsen
De wind door je haren voelen. Je favoriete route van vroeger weer
eens fietsen. Lekker buiten in en om Harfsen. Wie wil dat nou niete

Niet iedereen kan dat nog zelfstandig. Daarom willen we een
elektrische duofiets in Harfsen. Door de trapondersteuning kan ieder
naar eigen vermogen meefietsen. Onderweg gezellig contact met je
fietsmaatje die naast je zit.
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De eerste fietsvrijwilligers hebben zich al aangemeld! Als die duofiets er
komt, heb jij dan belangstelling om mee te fietsen en weer op pad te
gaan? Ken je iemand die dat misschien best zou willen2 Laat het ons
weten. Neem voor aanmelden of vragen contact op met de
welzijnscodrdinator Hellen Strik: 06-42050353 of mail hellen@welzijn-
harfsen.nl .

ADRESSEN

Momenteel is onze predikante
meft ziekteverlof.

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
Hobbemakade 47, 7204 BL
Zutphen predikantlidy@harfsen.nl
0575-510553

werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag

telefonisch het beste te bereiken
's morgens voor 9.30 uur,

en aan het einde van de
middag/begin van de avond
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Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet
kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006
of via mail: kleinreeve@hetnet.nl

Postadres:
Telefoon
Kosters:

Reservering
Ons Gebouw:

Fin. Adm.
Ledenadm.
Bankrekening

Diaconie:
Mailadres:
Website:

Adnleveren
kopij:

Sporkehout 6, 7217 TN HARFSEN
0634097871

Bennie Brummelman, tel. 06-14691617
e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl
Jan Schutte en Joris Jochemsen

Bennie Brummelman, tel. 06-14691617
e-mail: b.j.orummelman@hetnet.nl

Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 10 24 26

Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87
NL56INGB00010.100.43

NL73RABO 03737 11 514
NL11RABO03014.06.405
diaconieharfsen@gmail.com
www.harfsen.nl/kerk

hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen

voor woensdag 21 juni via rikaelkink@hotmail.com
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CLOCKTALK

Marijke

Wij, Gea, Dorothe, Saskia, Ludwine, Riefje, Hennie en Ageeth zijn
verdrietig nu we afscheid moeten nemen van Marijke.

Marijke was meer dan 21 jaar leidster van de zondagsschool in Harfsen.
De zondagmorgen na de uitvaart van Marijke kwamen we met de
kinderen bij elkaar om Marijke te gedenken tijdens ons
zondagsschooluurtje.

We luisterden, samen met de ouders naar het lied: “Een Parel in

Gods hand.”

Daarna was er ranja, koffie en “Marijkekoek.”

We luisterden naar een verhaal, wat we graag hier met jullie willen
delen.

Een herinnering aan onze lieve, enthousiaste zondagsschooljuf Marijke
die 13 mei 2023 is gestorven.
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Een klein verhaallje voor de kinderen van de zondagsschool....

Hier niet zover vandaan stroomde een beekje met prachtig helder
water.

Zover als je de beek kon zien, bloeiden er viooltjes, pinksterbloemen en
kleine grasjes.

De kikkers kwaakten, de kieviet tuimelde door de lucht en de eerste
koolwitjes fladderden boven de bloemen.

In het lange gras speelden twee kleine konijntjes.

Een eindje verderop zat een meisje, een meisje in een paarse jurk. Ze
zat op een steen langs het water.

Als je goed keek zag je dat het meisje huilde, er liep een traan langs
haar wang.

Het ene konijntje hupte naar het meisje toe, en vroeg waarom ze moest
huilen....

Het meisje keek op, zag het konijntje, en begon te vertellen....
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“Er was eens een zondagsschool, hier niet zo ver vandaan. Daar was
een juf, Marijke was haar naam.

Ze hield van kinderen groot en klein, bij haar in de groep daar was het
fijn.

Zij leerde ons om naar elkaar te luisteren en om klaar te staan voor
elkaar. Ze vertelde ons over Jezus en leerde ons samen delen. Zij
maakte grapjes, we gingen samen zingen en ze verzon de gekste
dingen.”

De konijntjes luisterden aandachtig, en riepen: “dat is prachtig...”
Het meisje knikte, "dat is waar, maar ik moet jullie wat vertellen,

onze lieve juf Marijke is niet meer bij ons..."”

Ze stond op van haar steen, plukte de mooiste bloemetjes die ze kon
vinden om haar heen.

Een lief teer bloempje voor dit grote verdriet...dit is heft:

“Vergeet mij niet...”.
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