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OVERDENKING 

 

Een zomerpsalm 

 

Ik zie in zomerlicht 

de glimlach van de bron 

waaruit het leven stroomt, 

als stralen van de zon. 

Ik hoor in vogelzang 

het lied van deze aarde, 

getoonzet uit plezier, 

gestemd op nieuwe waarden. 

De schepping zingt het uit 

en nodigt mij te leven, 

als mens, die lied en licht 

en zomer door wil geven. 

 

U bent het kloppend hart 

in al wat leeft en bloeit 

in kleuren, duizendvoud 

als aan een droom ontgroeid. 

U wordt geprezen door 

de wolken en de winden. 

Door vis en klein insect 

en witte akkerwinde. 

Zij spellen uw bestaan 

in woordeloos belijden. 

U bent de zomerzon 

en ook mijn oorsprong beide. 

 

 Alfred C. Bronswijk 

 

Droog, schraal en schaars, 

Ten tijde van het schrijven van deze tekst was het extreem droog in 

Nederland. En nu, terwijl u dit leest misschien nog wel.  

Droogte is ook een Bijbels thema. In het Oude Testament komt het meer 

dan eens voor: droogte als dreigement of als straf van God: Er zal geen 

regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken, en u zult spoedig 

verdreven worden uit het goede land dat de HEER u zal geven 

(Deuteronomium 11:16-17). 
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Maar regen wordt ook gezien als een weldaad: Het zal regen zijn die 

zegen geeft. De bomen zullen vrucht dragen, het land zal opbrengst 

geven en zij zullen onbezorgd leven in hun land. Ze zullen beseffen dat 

Ik de HEER ben.’ (Ezechiël 34:26-27). 

 

 
 

Door de waterschaarste zien de planten, bloemen, struiken, bomen, 

akker- en weilanden er dor en droog uit. Ook neemt de kans op 

bosbranden toe. Dit alles heeft ook weer verstrekkende gevolgen voor 

de insecten en alles wat in de voedselketen zit. Ook wij als mensen 

hebben te maken met schaarste en een stijging van de kosten van 

producten. Wat fijn dat we een buurtkastje in het dorp hebben, 

specifiek voor hen voor wie het leven soms zo dor en schraal is door 

financiële tekorten.  

Ook binnen onze eigen kerk is het momenteel wat schraal en hebben 

we te maken met schaarste, maar dan op een andere manier. Onze 

predikant Lidy van Prooyen Schuurman ondervindt nog steeds de 

nadelige gevolgen van corona. Ze schrijft daar zelf een stukje over in 

deze Klokkepraot. Namens de kerkenraad en de hele gemeente 

wensen we haar veel beterschap toe. Het gaat vast een keer goed 

komen! We hebben onze zorg maar tegelijkertijd het vertrouwen in een 

verbetering. 

Gelukkig zijn predikanten uit de omgeving bereid om in te springen 

daar waar nodig en zijn er gemeenteleden die helpen bij pastorale 

bezoeken. Fijn deze betrokkenheid! 

U zult begrijpen dat de kerkenraad momenteel wat op een laag pitje 

draait. Ook daar hebben we immers te maken met schaarste (van het 

aantal kerkenraadsleden). Het is fijn dat Bertus, ondanks zijn immense 

verdriet na het overlijden van Marijke, de draad weer wat heeft 
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opgepakt in de kerkenraad en de bouwcommissie. Sterkte Bertus! En 

Piet Meininger is weer wat op afstand betrokken. Ook voor Piet veel 

sterkte toegewenst! 

De kerkenraad vergadert normaliter de tweede dinsdagavond van de 

maand. In juni vergaderen we een keer op een woensdagochtend (28 

juni), zodat een van de gemeenteleden een keer bij de 

kerkenraadsvergadering kan zijn en zo kan ervaren waar we ons zoal 

mee bezighouden. Misschien dat ze op de een of andere manier iets 

kan betekenen. 

Mocht u ook interesse hebben om een keer een vergadering bij te 

wonen, om zo een idee te krijgen wat het kerkenraadswerk zoals 

inhoudt, dan wordt u met open armen ontvangen. Laat het vooral 

weten aan een van de kerkenraadsleden!  

De bouwcommissie is al weer een aantal keer bij elkaar gekomen. Er 

wordt achter de schermen hard gewerkt aan een uitwerking van de 

plannen die moeten leiden tot een voorstel. We hopen dat het na de 

zomer meer concreet wordt wat het uiteindelijke voorstel gaat worden 

en welk kostenplaatje hieraan vast hangt.  

Tot slot wensen we iedereen een mooie julimaand toe! Met zon of 

wolken, met regen, wind of windstilte. Met fijne temperaturen. Het zal 

voor iedereen anders zijn. 

En voor degenen die op vakantie gaan: veel plezier en kom veilig weer 

thuis!  

Warme groet, Annette Zwaaij 

Voorzitter kerkenraad 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

02 juli  10.00 uur Mevr. D. Beuving 

09 juli  10.00 uur Mevr. G. Braam, Borculo 

16 juli  10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen 

23 juli  19.00 uur Zangdienst, werkgroep bijz. diensten 

30 juli  10.00 uur Ds. D. van Alphen, Warnsveld 

 

06 augustus 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer 

13 augustus 10.00 uur Onder voorbehoud: Ds. L.M. van Prooyen 

  Schuurman, avondmaal 

20 augustus 10.00 uur Buitendienst Laren 

27 augustus 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 
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Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie! 

Ook niet-kerkgangers zijn van harte  

uitgenodigd om rond elf uur een 

kopje koffie mee te drinken in de 

kerkzaal.  
 

 

 

Zangdienst zondag 23 juli, 19.00 uur – thema: ‘Vreugde’ 

Net als vorig jaar heeft de werkgroep bijzondere diensten in juli een 

zangdienst voorbereid, die zondag 23 juli, ’s avonds om 19.00 uur, 

gehouden wordt.  

Die zondag is er dan ’s morgens geen dienst. 

Zingen maakt blij en we hebben dan óók nog voor het thema vreugde 

gekozen. 

Dat moet dus wel een blije dienst worden! Met vooral veel mooie 

liederen. 

Onze vraag aan u, aan jou: welke liederen, die betrekking hebben op 

‘Vreugde’, zou jij/u graag willen zingen? 

Het hoeven niet allemaal liederen uit het liedboek te zijn, het hoeven 

ook niet per sé christelijke liederen te zijn, als ze maar een boodschap 

hebben en bij ‘vreugde’ passen. 

Dus bij deze een oproep: geef a.u.b. je favoriete nummer(s) door, dan 

proberen we dat nummer in de dienst op te nemen.  

Doorgeven kan aan: Arjan Meijerink, Anneke Hogenhout, Clasina van 

den Heuvel, Rike Oonk of Nel Oolman. Mag ook naar kerk@harfsen.nl. 

Of via een briefje in de brievenbus. 

Maar je/u mag natuurlijk ook gewoon komen meevieren, zonder een 

lied aan te vragen. 

Zondag 23 juli, 19.00 uur. Kerk Harfsen. Welkom! 

 

 
 

mailto:kerk@harfsen.nl
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Uit de pastorie 

Een hartelijke groet vanuit Zutphen, om u kort te vertellen hoe het gaat. 

Ik heb nog een poosje gedacht, ook na mijn vorige schrijven: ik moet 

even kalm aan doen en goed uitrusten, en daarna is het voorbij. Dat 

optimisme heb ik helaas moeten laten varen. Het dringt tot me door 

dat het nog wel even duurt, en dat ik het hier voorlopig even mee 

moet doen: long covid. 

Er zijn relatief goede dagen, en dat betekent: een klein wandelingetje 

van maximaal 10 minuten in de ochtendzon, een paar kleine werkjes 

thuis, en verder sowieso rustig aan. En dan zijn er weer slechte dagen: 

te moe om iets te doen, te moe om te kunnen uitrusten. 

Er wordt ondertussen hard gewerkt aan mijn herstel, door een fysio- en 

een ergotherapeut. Oefeningen die moeten helpen om het op hol 

geslagen immuunsysteem vol stress weer tot rust te krijgen, want dat 

verhindert o.a. de zo nodige goede nachtrust. En begeleiding die moet 

helpen om de grenzen van wat wel en niet kan te leren voelen en me 

daaraan te houden. 

Soms voelt het alsof ik in een vreemd lichaam woon. 

Ik had een milde coronabesmetting en een goede basisconditie, ik 

wandelde vóór corona dagelijks anderhalf uur. Die beide dingen 

helpen hopelijk bij het herstel. 

Ik vermaak me met het stekken en verzorgen van kamerplanten, en 

met luisterboeken. Af en toe een traag wandelingetje en heel soms 

even op de elektrische fiets (geholpen door de batterij). 

Een grote vreugde is ook het medeleven dat ik van vele kanten 

ontvang! 

Heel, heel veel dank voor alle lieve kaarten en brieven en berichtjes. Ik 

ontvang ze van gemeenteleden, van school en zondagsschool, van 

buurgemeentes, echt heel bijzonder, en dat doet me geweldig goed! 

Vrijwel elke dag brengt de postbode iets, en ik ben er ontzettend blij 

mee! 

Het helpt me om geduld en 

vertrouwen te oefenen. 

Een heel hartelijke groet vanuit 

Zutphen! 

 

Lidy van Prooyen Schuurman 
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UIT DE KERKENRAAD 

 

Normaal schrijven we in dit stukje altijd iets over hetgeen we in de 

laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben besproken. Maar in 

juni is de vergadering verschoven naar eind juni, te laat om er iets over 

in deze KP te schrijven. U leest erover in het voorwoord van Annette. 

Open kerk: op dinsdagmiddag is iedereen welkom tussen 2 en 5 uur 

voor een praatje of een kopje koffie/thee! 

Vervanging Lidy: door de ziekte van Lidy hebben we tot half augustus 

voor alle zondagen een oplossing gevonden. In overleg met haar zullen 

we binnenkort kijken hoe we na half augustus verder gaan. 

Voor noodpastoraat (overlijden of andere dringende pastoraatzaken) 

hebben we enkele pastores achter de hand: Johan Weijenberg, Jansje 

Ruiterkamp, Jaap Jonk, Hannie van Boggelen. Deels hebben zij nu nog 

vakantie, maar er is altijd iemand beschikbaar. Als u, of iemand in uw 

omgeving, dringend hulp nodig heeft, laat het ons weten. U kunt het 

melden bij Ageeth Veeneman of één van de kerkenraadsleden.  

 

Een hartelijke groet uit de kerkenraad 

Nel Oolman 

 

Een wonderlijke mengelmoes –  

Berichtje van de werkgroep bijzondere diensten  

‘Thin places!’ roept iemand, zomaar op een doordeweekse avond in 

Harfsen. We zitten bij elkaar om de bijzondere dienst voor 25 juni voor te 

bereiden. Op tafel liggen stapeltjes boeken: liedboeken, Bijbels, 

gebedenboeken, dichtbundels. Er klinkt geritsel van papier, soms wordt 

het helemaal stil omdat iedereen opeens iets aan het lezen is, en soms 

begint iemand te neuriën. Een flard van een lied wordt gezongen: even 

de melodie oefenen. Rike probeert iets uit op de piano of op haar 

telefoon.  

Het blijft bijzonder hoe zo’n bijzondere dienst tot stand komt: dat is een 

dienst die wordt voorbereid door een paar mensen uit de gemeente, 

voor een zondag dat er geen predikant voorgaat. Hoe komt zo’n 

dienst tot stand? Zo ongeveer:  

Vooraf dragen een of meer mensen een thema aan, en soms 

verandert dat gaandeweg helemaal.  ‘Vrede’ groeit zomaar uit via ‘de 

hof van vrede’ tot ‘een prachtige tuin’ en ‘de Hovenier’ (zoals voor de 

dienst van 7 mei). Nu, voor 25 juni, zou ‘dromen’ het thema worden. We 

vliegen langs de dromen van Jakob, Jozef, de schenker en de bakker, 
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Petrus en Paulus heen – allemaal verschillende dromen, dat is ook wat, 

je hebt toch een rode draad nodig. En opeens, via de ladder van 

Jakob, is het thema er: ‘thin places’, zoals de oude Kelten in Ierland en 

Schotland het noemden: een plek waar hemel en aarde elkaar raken, 

waar God indrukwekkend dichtbij komt. Soms ervaar je zo’n plek onder 

een stille sterrenhemel in een ver land, of bij een indrukwekkende 

zonsondergang aan zee, of op een bergtop, bij het kruis. En soms blijkt 

die plek zomaar te ontstaan in Harfsen, na een zacht geritsel van 

Bijbelblaadjes, liedboekmuziek, Google, en onderling overleg (‘dat past 

wel’, ‘dat is te vaag’, ‘die stem klinkt niet fijn’, ‘dat wordt véél te lang’). 

‘Wij vertalen ‘thin places’ als doorzichtige plek, hoor’, zegt iemand, ‘dat 

klinkt veel mooier dan ‘dunne plek’. En zo reizen wij door naar de 

doorzichtige plek in Ons Gebouw. Want, hoe aards wij vaak ook 

beginnen aan de samenstelling van zo’n dienst, er gebeurt altijd iets 

extra’s zodra we arriveren in ‘dat huis van hout en steen, dat lang/ de 

stormen heeft doorstaan,/ waar nog de wolk gebeden hangt,/ van wie 

zijn voorgegaan’ (NLB 280). 

P. S. Als deze Klokkepraot bij u in de brievenbus valt, is de dienst van 25 

juni waarschijnlijk al voorbij. Op 23 juli hebben we een nieuwe ‘thin 

place’ op een zondagavond: dan is er een zangdienst (zie ‘bij de 

diensten’).  

Allen hartelijk welkom! 

Werkgroep bijzondere diensten, 

Anneke, Arjan, Nel, Rike, Clasina 
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ACTIVITEITEN 

 

 

Nieuwe expositie 

Frans Mellink is de schilder en maker van de nieuwe expositie in Ons 

Gebouw. 

Frans G. Mellink (1948 Amersfoort) hield al op jonge leeftijd van 

natekenen. Zijn eerste schilderij maakte hij op 11 jarige leeftijd. Later 

begon hij met olieverf, maar acrylverf werd zijn favoriet. 

Hij werkte 14 jaar als tekenleraar.  
 

 
 

Frans schildert hoofzakelijk stadsgezichten, vaak op bestelling. Door te 

schilderen met paletmes ontwikkelde hij een herkenbare eigen stijl. Zijn 

werk is fris en kleurig. 

Wij hebben nu een aantal van deze kleurige schilderijen in Ons 

Gebouw hangen. 
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Schaakspellen maken en ontwerpen is ook een hobby van Frans. Hij 

heeft een aantal schaakspellen gemaakt van allerlei materialen zoals 

hout, kurk, keramiek, glas en zelfs van broodklipjes. Met de laatste won 

hij in 2020 de 1e prijs van de schaakspellenontwerpwedstrijd, die elk jaar 

gehouden wordt in het schaakspellenmuseum in de kubuswoningen in 

Rotterdam. 

Kortom weer een heel mooie en unieke tentoonstelling in Ons Gebouw. 

Dinsdagmiddag (tijdens de markt) en zondag na de diensten is de kerk 

open en kunt u komen kijken. 

 

 
 

Het Harfsens buurtkastje 

Aan de Broekstraat 2A (bij de familie Wassink) staat een buurtkastje, 

waar behalve boeken en gezellige prulletjes, ook een plank is 

gereserveerd voor etenswaar en hygiënische artikelen. Alles bestemd 

voor mensen die wat minder te besteden hebben. Als u wilt doneren: er 

staat een grote doos bij de familie Wassink naast de voordeur. Maar u 



11 
 

mag ook artikelen in  de mand in de grote hal van de kerk doen. Er is 

vooral behoefte aan lang houdbare producten, zoals rijst, melk, 

potten/blikken groente, ontbijtkoek enz. Hygiënische artikelen en 

wasmiddelen zijn ook welkom, maar alleen in kleine verpakkingen. 

De diaconie dankt u hartelijk. 

 

 
 

 

TERUGBLIK 

 

Beste mensen, 

Wat hebben we weer een mooie openluchtdienst achter de rug. 

We hebben al meerdere positieve reacties gehoord. 

Ondanks de hitte heb ik niet veel mensen horen klagen. 

Gertjan de Pender en Willem Achtereekte hadden het thema 

“Moeder”  mooi in elkaar zitten. 

 

Het was fijn om allemaal samen te werken, de protestantse kerken 

vanuit de vroegere Gorsselse gemeenten en de RK GG Maria ten 

Hemelopneming te Joppe. 

 

Mooie muziek van Juliana en zang door het parochiekoor met 

aanvulling van enkele goede zangers en zangeressen. Leuk dat er wel 

5 kinderen waren bij de kindernevendienst. 

Ook het geluid was goed. 
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Het was prachtig geregeld met alle parasols her en der vandaan en de 

partytent was ook erg handig. 

Ook de paraplus van de fam. Von Wedel werden dankbaar gebruikt. 

We hadden een kleine 300 stoelen staan was de laatste telling. 

Bijna alle stoelen bezet en er zaten er ook nog wat op de bankjes. 

Dus een royaal aantal bezoekers! 

GEWELDIG! 

Prachtige opbrengst van de collectegelden voor Boodschappen 

delen, contant, bonnen en munten. 

Totaal  982,98 euro.  

En in de onkostenpot zat ook een mooi bedrag van 471,65 euro. 

Ook de koffie was weer lekker en de mensen waren gezellig aan het  

‘ontmoeten’. 

We kunnen weer terugkijken op een mooie dag. 

Voor mij een prachtige afsluiting van alle Havekediensten. 

Ik ga stoppen met het trekken van de kar en geef het stokje door aan 

Marinus Regelink. 

Dit jaar heeft hij alvast meegedraaid en gesnuffeld aan het 

voorbereiden. 

Het ging goed en ik laat het los na bijna 20 jaar georganiseer! 

Ik wens Marinus heel veel succes en net zoveel plezier in de toekomst 

met de Havekediensten als ik er altijd aan beleefd heb. We hebben het 

met elkaar gedaan als groep. Allemaal bedankt! 

 

Inmiddels hebben we ook een reactie gehad van Grace Molegraag. 

Die wil ik graag met u delen:  

 

GEWELDIG !!! 

Daar kunnen we  een hele tijd mee vooruit. We kijken iedere week naar 

: wat moeten we bijkopen en kan dat. Het is al eens voorgekomen dat 

we moesten zeggen : sorry we hebben maar weinig  gekregen - u mag 

vandaag maar 6 dingen meenemen. (normaal 10). 

Dat hoeft voorlopig niet meer.  HEEL FIJN.  

HEEL HARTELIJK DANK AAN ALLE GOEDE GEVERS/GEEFSTERS  EN DANK 

AAN DE ORGANISATIE DIE ONS OP DEZE MANIER HEEFT GEHOLPEN.  

 

Dank je wel.  

 

Hartelijke groet, 

Jannie Zoerink 
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Boodschappen delen – Maak er een gewoonte van.                  

Wat was het een prachtige dienst op 11 juni op het Haveke! 

En wat was het heet! 

En wat is er een prachtig bedrag gegeven in de collecte!  Heel, heel 

hartelijk dank daarvoor.  

Wat gaan we daarmee doen?  

We gaan het gebruiken om de boodschappen op de plank aan te 

vullen. 

Er komen tot nu toe 10 – 15 “ klanten” per keer. Niet iedereen komt 

iedere week. We proberen hen 10 boodschappen mee te geven. Dan 

zoeken ze altijd naar dingen die ze graag hebben – olie, bloem, 

kikkererwten in een zakje, linzen in een zakje, waspoeder, suiker, 

limonadesiroop, grote macaroni (penne) of spaghetti, ….. Geen dingen 

met vlees voor de meesten.  Ontbijtgranen gaan ook slecht. Ze eten 

geen pap, maar brood. En dat hebben we niet. Op het eerste gezicht 

een beetje rare dingen misschien. Dat komt omdat we best veel 

Nederlandse klanten hebben van buitenlandse afkomst. Die eten 

andere dingen en maken de gerechten anders klaar. Ze zijn niet 

gewend aan luxe potten en blikjes kant en klaar. Zelf koken van bonen 

en linzen, met eigen kruiden. De vrouwen werken ook meestal niet 

buitenshuis, omdat ze niet voldoende Nederlands spreken – dat is een 

moeilijke taal voor mensen boven de 40. Ze zijn gewend aan koken en 

bakken. Daarom veel olie en meel. En die kleine doosjes rare rijst .. wat 
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moet je daar eigenlijk mee?  Misschien kunnen we in de toekomst wel 

eens een kookmiddag organiseren.  

10 van zulke klanten betekent dan: 10 flessen olie, 10 pakken meel, 10 

zakken kikkererwten, 10 dozen waspoeder, 10 …..  op de plank.  

Dat maak je niet allemaal in 1 week op, dus hebben we de 

boodschappen ingedeeld:  

1e en 3e week – olie, meel, linzen,... ; 4e week – waspoeder, shampoo, 

koffie, suiker, … altijd: pasta (groot), thee, jam, vis in blik (olie!) , ….. 

En dat kunnen we nu mooi aanvullen tot 10 producten op de plank, 

anders moeten we de laatste klanten “nee” verkopen. Aanvullen – niet 

alles kopen, dan is het geld zo op. 

Dus we gaan gewoon door:  BOODSCHAPPEN DELEN – MAAK ER EEN 

GEWOONTE VAN.  

 – iedere week 1of 2 boodschappen extra.  

Inleveren: zondag in de kerk, maandag van 18.30 – 19.30 in de Brink, 

woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Brink (met een gratis kopje 

thee). (Niet voor de deur zetten svp – in de zomer is er vaak niemand).  

En wat we overhouden brengen we 

naar de voedselbank.  

U kunt ook een doos krijgen en die 

vullen. Als hij vol is de doos brengen of 

ons mailen, dan komt iemand hem 

ophalen. -  

boodschappendelengorssel@gmail.com  

Dank u wel.  

 

 
Zomaar een herinnering van Diana 

Jaren geleden had ik “dienst” als diaken. Gerard van de Brug was nog 

onze predikant, zolang geleden was dat.  

Om een of ander reden ging dominee Ivo voor. Het was hoog zomer 

en het was harstikke warm. 

Iemand die in de kerk zat werd onwel van de warmte. Wie het was durf 

ik echt niet meer te zeggen. Ik weet wel dat hij netjes gekleed was 

want “dat doe je als je naar de kerk gaat”. 

Deze meneer is naar buiten gegaan, colbertje uit, glaasje water. Niets 

aan de hand. En dominee Ivo heeft zijn halve preek daar toen omheen 

gedraaid. Ik vond het zo mooi. Eerst deed hij zijn toga uit want “daar is 

het veel te warm voor”. Toen zei hij dat je in de kerk mocht komen als 

jezelf. Zoals je bent. Niet zoals anderen je misschien willen zien, maar 

mailto:boodschappendelengorssel@gmail.com
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echt zoals je zelf bent. Ik denk daar vaak aan terug. Ook ik ga niet naar 

de kerk in mijn oude kleren, ik trek ook iets moois aan. Maar ik ga wel 

zoals mezelf, en waarom niet? Er zijn zoveel anderen, waarom zou ik 

mezelf dan niet mogen zijn in Gods huis, het huis van mijn Vader? 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26 

 

Collecten: 

 

  Diaconie   Kerkrentmeesters 

02-07  K.I.A. hulp voor migranten Bloemenfonds 

09-07  Zending Oost Europa  Klokkepraot 

16-07  De regenbooggroep  Pastorale Zorg 

23-07  M.A.F. Nederland  Onderhoudsfonds  

30-07  Stichting Open Doors  Bloemenfonds 

 

06-08  Kledingactie te Wierik  Alg. Harfsens kerkenwerk 

13-08  Kerk in Actie Ghana  Klokkepraot 

20-08  Amref    Buitendienst 

27-08  Voedselbank     Onderhoudsfonds 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

2 juli: Kerk in actie hulp voor migranten 

 De Indonesische provincie Oost-Nuso Tenggara is één van de armste 

gebieden van Indonesië. Veel mensen trekken naar andere provincies 

of naar het buitenland. Sommige migranten hebben niet de juiste 

papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer 

worden van mensenhandel. De Timorese kerk geeft voorlichting, zet 

economische projecten op en biedt pastorale en praktische hulp aan 

getraumatiseerde slachtoffers. 

 

9 juli: Zending Oost Europa 

Een geloofszending waarbij de verkondiging van he evangelie van 

Jezus Christus bij alle hulptransporten en hulpprojecten (b.v. opvang 

van straatkinderen, distributie van hulpgoederen, enz.) de belangrijkste 

motivatie is. 
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16 juli: De Regenbooggroep 

De regenbooggroep zet zich in voor mensen in armoede. Dakloos, met 

psychiatrische problemen, gebukt onder schulden, verslaafd of 

eenzaam. In negen inloophuizen (waar dagelijks 600 bezoekers komen) 

krijgen men sen aandacht en zorg. Ook is er dagbesteding en hulp van 

maatschappelijk werkers. 

 

23 juli: Mission Aviation Fellowship 

5 minuten vertrekt of landt er ergens ter wereld een vliegtuig van M.A.F. 

Een vliegtuig met noodhulp, medische hulp of ontwikkelingshulp en 

Bijbels. M.A.F. vliegt waar wegen eindigen. 

 

30 juli: Open Doors 

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden 

gediscrimineerd, vervolgd, opgesloten of zelfs met de dood worden 

bedreigd. Inmiddels hebben ruim 360 miljoen christenen daarmee te 

maken, en helaas stijgt dat aantal met het jaar. 

 

13 augustus: Kerk in Actie: Zending Ghana, een sterke kerk op een 

kwetsbare plek 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen 

christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier 

goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook 

investeren contacten met moslims. 

Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, 

kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden 

jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen 

en schrijven in hun eigen dorp. 

 

20 augustus: Amref Flying docters 

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie 

gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. 

We zijn de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaan uit van 

de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. We leiden zorgverleners in 

Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met 

Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de 

gezondheidszorg blijvend zijn. 
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27 augustus: Voedselbank Zutphen-Lochem 

De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan het verzachten van 

(verborgen) armoede en verspilling tegengaan. Zij doet dat door 

kwalitatief goede voedingsmiddelen in te zamelen en vervolgens 

iedere vrijdag uit te delen aan huishoudens die in grote armoede leven. 

Ook stellen zij zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere 

bewustwording binnen de samenleving met betrekking tot armoede en 

armoede-bestrijding.  

 

 

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers, 

o.v.v. het collectedoel: 

Diaconie: NL11RABO 0301 4064 05  

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14 

 

 

 

 



18 
 

 

 
 

De Veldhoek 

Op zondag 9 juli is er een Zomerconcert buiten bij de ontmoetingsplek 

te Harfsen Gentiaan 1, aangeboden door de malletband van Soli Deo 

Gloria en Accordeonvereniging VIOS 

14.30 -  16.00 uur. Neem een eigen stoel mee. 

 

Op maandagmiddag, 10 juli gaan wij met elkaar een rondrit maken 

met treintje Bello.  

De trein maakt een mooie rit over de Sallandse Heuvelrug. 

Aansluitend zoeken wij een plekje in de buurt voor een kop koffie of 

thee. 

Verzamelen vanaf de Veldhoek 13:00 uur. 

 

Elke donderdagavond is er bewegen in de beweegtuin 19-20 uur 

Dinsdagavond  11 juli  en 25 juli jeu de boules 19-20 uur 

Maandagmorgen in beweging binnen met Janny Wilgenhof start 9:30 

uur 

Woensdagmiddag is er stoelyoga onder leiding van Nicole Halfman 14-

15 uur 

 

Wij wensen u allen een fijne zomer toe. 
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ADRESSEN 

 

 

 

 

Predikant: 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Hobbemakade 47, 7204 BL  

Zutphen predikantlidy@harfsen.nl 

0575-510553 

werkdagen: maandag, dinsdag, 

donderdag 

telefonisch het beste te bereiken 

's morgens vóór 9.30 uur, 

en aan het einde van de 

middag/begin van de avond 

 

    

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Kosters: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

Jan Schutte en Joris Jochemsen 

Reservering 

Ons Gebouw: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

 

Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 10 24 26 

Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL73RABO 03737 11 514 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 
  hier kunt u de Klokkepraot ook digitaal lezen 

Aanleveren  

Kopij:   voor woensdag 16 augustus via rikaelkink@hotmail.com  

 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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