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OVERDENKING 

 

Morgengebed 

Zoals het licht 

ons elke morgen nieuw verschijnt, 

ons wekt en koestert met zijn stralen, 

Wek Gij, God, zo ook mij! 

 

Zoals de zon geen dag  

ons in het donker laat, 

laat mij uw trouw  

ook nu weer dagen! 

 

Schep doorgang 

aan wat zorgen baart, 

wat angst aanjaagt, 

en zet mij 

recht weer op mijn voeten; 

niet moedeloos, 

niet hopeloos verlamd,  

maar opgericht, 

met opgeheven hoofd 

tot U, mijn Zon, 

mijn dag, mijn licht! 

 

 Sytze de Vries 

 

VOORWOORD 

 

Vandaag werd ik geprikkeld door een TV uitzending (EenVandaag) 

waarin aangegeven werd dat  extreem weer het wandelen in de 

bergen gevaarlijker maakt. 

We hebben deze zomer te maken met heftige regen- en 

onweersbuien, die veel wind en wateroverlast veroorzaken. Vooral in 

bergachtig gebied heb je dan kans op woeste waterstromen en 

aardverschuivingen. Ik vind het bijzonder dat mensen op slippers, 

zonder een extra trui, regenjas en proviand de bergen in trekken als ze 

op vakantie zijn. Als jong kind ging ik al met mijn ouders, op stoere, 

maar wel (te) zware bergschoenen en een rugzakje op pad. De 

bergen van Frankrijk, Engeland en Zwitserland op. Dat ging soms met 



3 
 

veel zuchten en mopperen gepaard, maar ook met veel plezier en 

achteraf gezien ben ik mijn ouders erg dankbaar voor die mooie 

vakanties!  

Waarom willen we zo graag de bergen in? Is het omdat Nederland zo 

vlak is? Worden we uitgedaagd om letterlijk naar grote hoogten te 

stijgen? Om een prestatie te leveren en een top te bereiken? Om te 

genieten van prachtige uitzichten (tenzij je met je hoofd in de wolken 

loopt), en van de stilte om je heen? Misschien het gekwetter van een 

vogel of het suizen van de wind? Of het gevoel te hebben dichter bij 

God te zijn?  

Ik moest denken aan de dienst van 30 juli waarin ds. Deddie van 

Alphen voorging. Het ging over ‘Stilte’. In : 1 Koningen 19: 9-18 gaat het 

over Elia. Ik ben een beelddenker en stelde me voor hoe Elia de berg 

Horeb op is gegaan. Op slippers of sandalen? Het extreme weer 

trotserend?  

 
De Horeb 

 

‘De Heer zei: "Ga naar buiten en kom bij Mij op de berg staan." Vlak 

voordat de Heer voorbij zou gaan, begon het geweldig hard te 

stormen. De wind die voor de Heer uit ging, verscheurde bergen en 

brak rotsen stuk. Maar de Heer was niet in de storm. Na de wind kwam 

er een aardbeving. Maar de Heer was niet in de aardbeving.  Na de 

aardbeving kwam er een vuur. Maar de Heer was niet in het vuur. Na 

het vuur hoorde Elia het suizen van een zacht briesje.  Zodra hij dat 

hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van 

de grot staan’ 

Zijn wij in staat om in het lawaai en geweld in deze wereld, de stilte en 

het briesje waar te nemen en daarin God te ontdekken en te horen?  
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Laten wij voorbereid de berg opgaan, deze nieuwe maand tegemoet. 

Waarin we op verschillende manieren de aanwezigheid van God 

kunnen voelen. In de zondagse diensten en de activiteiten die weer op 

stapel staan, zoals de Startzondag, het plukken van appels, de 

Lichtjesregen waarvoor we nog mensen zoeken, de hulp aan 

Harfsenaren, etc. etc. De ‘bergen’ met werk die op ons liggen te 

wachten worden kleine heuveltjes dankzij de hulp van velen en de 

geest van God die ons energie geeft. Gaat u ook mee de berg op? 

Samen bereiken we de top!  

Vanuit de Kerkenraad, en waarschijnlijk ook namens alle 

gemeenteleden wensen we ook Lidy een goede maand toe. Het voelt 

voor haar vast als dat ze de Mount Everest moet beklimmen, waarbij 

vermoeidheid en ademnood haar parten spelen. We hopen dat ze in 

haar tocht ook de aanwezigheid van God ervaart en daar de kracht 

uit put!  Sterkte Lidy!  

Veel leesplezier en een fijne maand toegewenst!  

Warme groet, Annette Zwaaij 

Voorzitter kerkenraad 

 

 
 

UIT DE PASTORIE 

 

Lieve mensen, geregeld vragen mensen me, via een kaartje: ‘hoe gaat 

het er nu mee’ en Klokkepraot is natuurlijk een geweldig medium om u 

allemaal tegelijk iets daarover te vertellen.  

Soms meen ik iets van verbetering te bespeuren! Tijdens een hele 

rustige vakantie op de Veluwe (een beetje scharrelen rond een huisje, 
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maar toch even erúit) was er een week van beter slapen en wat meer 

energie. Ik was blij, opgeruimd en vrolijk. En tijdens een wandelingetje 

wist ik ineens zeker: het zal wel even duren, maar ik ga beter worden, 

en dat is nu begonnen!  

Het was ook zomaar weer over. Na een week weer terug bij af, met 

een onrustig en pijnlijk lichaam, dat zo moe is en toch niet kan slapen. 

En dat ‘terug bij af’, na zo’n hoopvolle week, dat zijn de moeilijkste 

momenten. Inmiddels zijn we alweer weken verder en krabbel ik weer 

wat op, maar de verbetering zoals van die ene week, daar ben ik nog 

lang niet. 

 

Er is een onderstroom van verzet: ik wil dit niet, ik wil er niet aan! Het 

bovengronds verzet heb ik opgegeven. Dat werkt ook het beste. Ik 

voeg me netjes naar alle adviezen en deel mijn dagen in in kwartiertjes 

en halve uurtjes, ook als ik niet direct voel dat dat nodig is, maar zo 

voorkom ik dat ik helemaal uitgeput raak. Ik heb een hele reeks 

oefeningen die ik enkele malen per dag afwerk. Maar de toga hangt 

ondertussen al maanden ongebruikt op de hanger, en hoe lang dat 

nog zal duren…?  

Op ‘therapeutische basis’ heb ik voor het eerst weer iets aan een 

hobby gedaan. Advies van de ergotherapeute. Ook daar ben ik 

eigenlijk te moe voor. Maar wat ik normaal gesproken in een paar uur 

doe, heb ik nu verdeeld over een hele week. Het was een goed advies, 

de dagen zijn anders wel erg lang. 

Ik kan verstandige dingen dóen en onverstandige dingen láten en dat 

is belangrijk, maar het is niet meer dan de bedding waarin de genezing 

op gang zou kunnen komen. Long covid is een rare ziekte. Genezing 

blijft een geheim, een geschenk. Het komt wanneer het komt, áls het 

komt. Niet eerder, niet later. 

Er is ook een onderstroom van vertrouwen: ik hoop, ik denk, ik vertrouw 

dat het goed komt. Ik ontleen ook hoop aan die ene week in de zomer. 

Het kán dus! En terugkijkend denk ik nu toch wat minder vaak om 7 uur 

’s avonds ‘hoe lang duurt het nog voordat ik naar bed mag?’ Dat zijn 

lichtpuntjes! En lichtpuntjes zijn ook de berichten en kaartjes die ik van u 

ontvang. Ik ben echt heel blij met het meeleven! Heel veel dank 

daarvoor! 

 

Ik mis u! Heel hartelijke groet, 

Lidy van Prooyen Schuurman 
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DIENSTENROOSTER 

 

27 augustus 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

03 september 10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten 

10 september 10.00 uur Mevr. D. Beuving 

17 september 10.00 uur Startdienst/buitendienst 

24 september 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

 

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie! 

Ook niet-kerkgangers zijn van harte  

uitgenodigd om rond elf uur een 

kopje koffie mee te drinken in de 

kerkzaal.  
 

 

 

Startzondag 17 september, bij familie Klumpenhouwer 

De vakanties zijn weer bijna ten einde, de kinderen gaan weer naar 

school en het verenigingswerk wordt weer opgepakt. Zo ook het 

kerkenwerk. 

Het is inmiddels een goed gebruik om in de kerk in september het begin 

van het winterwerk te markeren met een startdienst. Dit jaar is de 

startzondag in Harfsen vastgesteld op 17 september en wordt deze 

weer bij de familie Klumpenhouwer, Emsbroekweg 2 gehouden. Bij 

mooi weer op het prachtige terrein bij hen buiten, bij slecht weer 

kunnen we daar naar binnen. 

Het jaarthema van de PKN is vanaf september: “Ga mee! Samen 

getuigen van geloof, hoop en liefde”. 

Hierbij sluiten wij graag aan. We zingen bijpassende liederen, lezen 

mooie teksten, vertellen een verhaal en zullen onderzoeken of dit 

verhaal ook in onze tijd, in ons dorp past. 

Maar natuurlijk is er vooral ook de ontmoeting, met koffie met iets 

lekkers na afloop van de dienst en we hopen dat SDG weer voor 

muzikale omlijsting kan zorgen.  

Natuurlijk zijn ook de kinderen meer dan welkom! 

We rekenen op jullie komst.  
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UIT DE KERKENRAAD 

 

Deze keer punten uit 2 kerkenraadsvergaderingen, die van 29 juni en 

die van 7 augustus. 

Wat fijn, dat Piet Meininger, die al langdurig ziek is, onze vergadering 

weer eens kon bijwonen.  

Ook zijn we verheugd dat Angela van Manen een aantal 

kerkenraadsvergaderingen wil bijwonen om uit te vinden of het ook 

wat voor haar is om daar deel van uit te maken. En gelukkig had ze ook 

meteen al een prima inbreng in de vergadering. Misschien een idee 

voor u, voor jou? Om ook eens even mee te draaien om dit uit te 

zoeken? 

 

We hebben o.a. over de volgende zaken vergaderd: 

Bouwcommissie 

Hopelijk komt er na de zomer meer duidelijkheid over de te verwachten 

kosten van de nieuwbouw. We brengen u z.s.m. op de hoogte. 

 

Stoepbord 

Er is een mooi stoepbord aangeschaft. Hierin zit een basisposter en 

daarop kan bij evenementen een A3 poster gehangen worden.  

 

Jaarplanning 

De jaarplanning is wat aangepast, activiteiten van de 

activiteitencommissie zijn ook meegenomen en we hopen nog meer 

nieuwe frisse ideeën te kunnen vermelden. 

Als jij gaat meedraaien in de activiteitencommissie (zie oproep elders in 

de KP), komen die ideeën vast      . 

 

Ziekte Lidy 

We leven als kerkenraad erg met haar mee en hopen dat het herstel 

mag inzetten. Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat de zaken 

toch doorgaan en daarom hebben we (voorlopige) vervangers 

gezocht en weten te vinden voor de diensten in de komende tijd.  

Voor het pastoraat hebben we spontaal hulp aangeboden gekregen 

van Rika Elkink en Gerdien Jimmink, de bezoekjes afleggen bij mensen 

die wat meer aandacht kunnen gebruiken. 

Gelukkig is ds. Gertjan de Pender van Eefde/Gorssel-Epse daarnaast 

bereid ons als consulent, waar nodig, terzijde te staan. 
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Vrijwilligersavond 

In de volgende Klokkepraot zullen we er meer over vermelden, maar 

houd alvast vrijdag 17 november, vanaf een uur of (half) zes, vrij als u 

op één of andere manier vrijwilligerswerk doet voor de kerk. U wordt 

nog uitgenodigd. 

 

Gesprek met CCBB 

Op hun verzoek kwamen 2 mensen van het classicale college voor de 

behandeling van beheerszaken met de kerkrentmeesters en een deel 

van de kerkenraad overleggen over een aantal zaken, zoals de 

jaarrekening en de ambtsdragers. De jaarrekening leverde geen 

problemen op, de bezetting van de kerkenraad baart ook het CCBB 

zorgen. Er moeten eigenlijk 2 mensen bijkomen om beslissingen te 

kunnen nemen. Hierover leest u elders in de KP ook een oproep / 

noodkreet. 

 

Activiteitencommissie 

Deze zoekt dringend versterking. Zie oproep verderop. 

 

Het waren goede vergaderingen, al komt er best wel wat op de 

agenda. Maar met elkaar zetten we de schouders eronder. 

Hartelijke groet uit de kerkenraad. Nel Oolman.  

 

 

 

    

Wie staat er op voor het voortbestaan van 

de Protestantse Gemeente Harfsen? 

 

 

Wat hebben we in Harfsen eigenlijk een 

fijne kerkelijke gemeente. 

Mensen kijken om naar elkaar, we 

hebben veel vrijwilligers, die b.v. de 

Klokkepraot of kerst- en paasattenties 

rondbrengen, bezoekjes afleggen, helpen bij (financiële) acties en zo 

zijn er nog veel meer taken, waar we altijd wel mensen voor kunnen 

krijgen. 

Maar in de kerkenraad plaatsnemen: dat is voor de meesten een brug 

te ver.  
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En toch, om als kerk te kunnen en te mógen functioneren, móet je een 

kerkenraad hebben. 

En de landelijke kerk stelt eisen aan de grootte daarvan. 

Nu voldoen we daar nog net aan, maar als in januari, na 6 en 8 jaar 

dienst, 2 ambtsdragers aftreden, is de kerkenraad te klein om nog 

beslissingen te mogen nemen. En als dat structureel zo blijft, zal de kerk 

van Harfsen niet meer kunnen/mogen voortbestaan. 

Laten we dat gebeuren? 

Nee toch? 

Eerdere oproepen en verzoeken leverden geen nieuwe 

kerkenraadsleden op. 

Vandaar deze noodkreet: Wie staat er op? 

Informeer eens bij ons wat het werk precies inhoudt. Misschien heb je 

daar wel een verkeerd beeld van en zijn er wel taken die precies bij jou 

passen. Want met meer mensen kun je de taken verdelen. 

Sta jij op? 

Voor de kerk van Harfsen? Voor Harfsen? Voor ons mooie dorp? 

We zijn je er dankbaar voor. 

Annette – Nel – Piet – Dineke – Lidy. 

 

Collecteren 

In de coronatijd zijn we begonnen met aan de uitgang te collecteren 

en dat is tot nu toe zo gebleven. 

In de kerkenraad hebben we, mede door een opmerking vanuit de 

collectanten,  besloten om weer terug te gaan naar het oude systeem 

van collecteren. 

Dat wil zeggen: één collecte ín de dienst (en die is dan altijd voor de 

diaconie) en één bij de uitgang, voor de kerkrentmeesters. 

Natuurlijk mag u ook uw bijdrage via de banknummers overmaken. 

 

Contactpersonen 

Elke wijk in Harfsen heeft een contactpersoon en een financieel 

medewerker. Deze vrijwilligers vervullen verschillende taken. Ten 

aanzien van één van de taken van de contactpersonen willen we 

graag even een update geven, zodat ieder weer op de hoogte is.  

Zoals we wel eens zeggen: de contactpersonen zijn de ogen en oren 

van de kerk.  

Als kerk willen we graag op de hoogte zijn van feestelijke en verdrietige 

gebeurtenissen in ons dorp. De contactpersonen weten vaak wel in 
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hun buurt wie er wat extra aandacht nodig heeft of waar wat gevierd 

wordt. 

Het is dan belangrijk dat zij dit doorgeven aan iemand van de 

kerkenraad, aan één van de coördinatoren van de kerk, of aan 

Ageeth. Maar u mag, als dorpsgenoot, ook dit soort zaken aan de 

contactpersonen doorgeven. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen 

dat niemand wordt overgeslagen.  

 

Grote schoonmaak Ons Gebouw. 

Wie wil vrijwillig een keer helpen met de grote schoonmaak van Ons 

Gebouw? Ik vind dat dat wel een keer moet gebeuren. Vrijwilligers 

kunnen zich melden bij mij, dan zoeken wij daar een geschikt tijdstip 

voor. 

Groeten Bennie Brummelman, tel.nr. 0614691617 

 

 

BERICHTEN VAN DE DIACONIE 

 

De familie Abdo 

Zoals inmiddels wel bekend is, woont sinds kort een gezin, afkomstig uit 

Syrië-Libanon in Harfsen aan de Sleedoorn. Vader Abdul , moeder 

Hamrin, dochters Lorin (9 jaar) en Johanna (7 jaar) en zoontje Jean (1,5 

jaar). Het is fijn dat moeder wat Engels kan praten. En met Google 

Translate kan je tegenwoordig van het Arabisch naar het Nederlands 

en andersom praten (lezen).  

Stel je voor dat je zelf in een vreemd land zou komen te wonen, 

waarvan je de taal niet spreekt en de cultuur en de gebruiken niet 

kent. Wat is het dan mooi dat buren en dorpsgenoten je helpen om 

alles in huis en daarbuiten wat georganiseerd te krijgen. Natuurlijk zijn 

organisaties als de gemeente Lochem en Vereniging 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) betrokken bij dergelijke gezinnen. 

Maar helaas doen en kunnen ze niet alles. 

Wat is het mooi dat n.a.v. een paar oproepen via de mail 

dorpsgenoten  spullen gedoneerd hebben zoals: fietsen voor Hamrin en 

Abdul, een traphekje, speelgoed, kleding, boekjes, geld, knuffels, en 

vast nog veel meer waar we geen weet van hebben. 

En wat is het mooi dat er dorpsgenoten zijn die hun hulp aangeboden 

hebben bij regelzaken, klussen in huis, het geven van Nederlandse les, 

etc. 
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Het is fijn om hierin als kerk contact te hebben met Plaatselijk Belang 

(contactpersoon Jan Addink) en de welzijnscoördinator Hellen Strik.  

Het gezin heeft de komende tijd nog veel hulp en vooral ook veel 

aandacht nodig. Want met aandacht, een luisterend oor, meedenken 

en Nederlands praten voelen ze zich welkom in ons dorp Harfsen.  

Er zijn nog steeds spullen nodig. Met financiële donaties kunnen we het 

gezin helpen.  

Geld kan overgemaakt worden op de rekening van de diaconie onder 

vermelding van: hulp aan  familie Abdo NL 11 RABO 0301 4064 05 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

De dankbaarheid van de familie Abdo wordt in de vorm van 

gastvrijheid, koffie, thee en heerlijk eten en lekkere dingen uitgedrukt en 

aangeboden. Menigeen heeft al mogen proeven ven de lekkernijen. 

Veel te gek! 

 

 

Een ander Harfsens gezin zoekt een fiets 

Niet alleen onze allochtone dorpsgenoten, maar ook autochtone 

Harfsenaren hebben soms moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Voor een jong volwassen man zijn we op zoek naar een fiets. Heb je 

nog een fiets staan die je niet meer gebruikt maar waarop nog prima 

gefietst kan worden, neem dan even contact op met Dineke of 

Annette. Een financiële bijdrage voor hen, gedoneerd op de rekening 

van de diaconie is natuurlijk ook welkom!  Fijn als we ook aan hen 

denken! 
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ACTIVITEITEN 

 

Activiteitencommissie zoekt versterking 

Kerk Harfsen heeft een activiteitencommissie die gedurende het jaar 

mooie activiteiten bedenkt en uitvoert. Het doel is dat de kerk op een 

laagdrempelige manier open is voor haar leden maar ook voor andere 

inwoners van Harfsen om elkaar te ontmoeten en leuke dingen samen 

te doen. En om geïnspireerd te raken door de rust, verdieping en 

ontspanning.  

Voorbeelden zijn: het bloemschikken, excursie, wandelen, creatieve 

middag voor jong en oud, film met-een-inhoud, muziekoptreden, etc. 

We zoeken uitbreiding van de activiteitencommissie na het vertrek van 

een paar leden. Zie daarover de oproep voor vrijwilligers elders in deze 

Klokkepraot. 

 

Appels en peren 

 

 
 

Ook dit jaar gaan we als Kerk Harfsen weer appels en/of peren plukken 

aan de IJssel. Vanaf 6 september (datum na overleg). 

Van  8.00 uur t/m  16.30 uur. 

Een dag (of een halve) levert je : 

1. Een boomgaard vol fruit; een lust voor het oog. 

2. Ontspanning, het maakt je hoofd leeg. 

3. Een beetje inspanning; goed voor je body. 

4. En een appeltje voor de dorst voor Kerk Harfsen. 

 

Kom alleen of met je man, vrouw , buurvrouw, buurman vriend of 

vriendin en pluk mee! 
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Opgave bij Nel of Anneke,06-20623603, 06-13689741. 

De appelverkoop  vindt plaats op 4 oktober 2023. Een bestelformulier 

vindt u in de volgende Klokkepraot. 

 

Hulp bij de Lichtjesregen gezocht.  

Sinds enkele jaren organiseren we begin november voor alle 

Harfsenaren de zgn. Lichtjesregen. In en/of rond Ons Gebouw staan 

honderden lichtjes klaar, om aangestoken te worden door jong en oud, 

om daarmee iemand te gedenken of om iemand te ondersteunen, om 

wie zorgen bestaan.  

Dit jaar is de lichtjesregen op vrijdag 3 november, van 19.00-20.00 uur.  

Op dit moment is nog niet bekend of Lidy dan weer beter is, maar in 

geval van nood wil ds. Hannie van Boggelen bijspringen. Maar, zowel 

voor Lidy, als voor Hannie, geldt dat het fijner is om de Lichtjesregen 

samen met anderen voor te bereiden. 

Wie wil er helpen? Laat het even aan ons weten 

(n_oolman@hotmail.com)  

 

 
 

Het Harfsens buurtkastje 

Aan de Broekstraat 2A (bij de familie Wassink) staat een buurtkastje, 

waar behalve boeken en gezellige prulletjes, ook een plank is 

gereserveerd voor etenswaar en hygiënische artikelen. Alles bestemd 

voor mensen die wat minder te besteden hebben. Als u wilt doneren: er 

staat een grote doos bij de familie Wassink naast de voordeur. Maar u 
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mag ook artikelen in  de mand in de grote hal van de kerk doen. Er is 

vooral behoefte aan lang houdbare producten, zoals rijst, melk, 

potten/blikken groente, ontbijtkoek enz. Hygiënische artikelen en 

wasmiddelen zijn ook welkom, maar alleen in kleine verpakkingen. 

De diaconie dankt u hartelijk. 

diaconieharfsen@gmail.com  

Annette 06-15470337 

Dineke 06-20088157 

 

EVEN VOORSTELLEN 

 

Mijn naam is Petra Groeneveld en ik ben 58 jaar.  

Wij (mijn man en ik) wonen al ruim een jaar aan 

het Hazenveld in een huis dat we vorig jaar 

hebben laten bouwen. Onze twee zoons wonen 

op zichzelf. 

Hiervoor woonden we 14 jaar in Deventer. Mijn 

ouders wonen daar nu nog. Voordat we naar 

Deventer kwamen, woonden we in Hendrik-Ido-

Ambacht en werkte ik in Rotterdam. Ik ben 

geboren en opgegroeid in Rotterdam. In 

Rotterdam heb ik gewerkt als leerkracht op een 

basisschool in een achterstandswijk van 

Rotterdam-Zuid. 

 

 

Veel kinderen waren in Nederland geboren, maar hadden ouders uit 

Turkije, Marokko of Pakistan. Om goed les te kunnen geven, vormden 

wij op deze school een hecht team met elkaar. Kinderen kwamen soms 

onverzorgd op school. Ik herinner me een jongetje met een ontstoken 

teen. Na overleg met een collega besloten wij om zijn voet in een teiltje 

met sodawater te zetten. Zijn reactie: “Juf, het water wordt helemaal 

zwart,” en kort daarna: “Nu heb ik één witte en een zwarte voet, zal ik 

de andere voet ook maar bij in het teiltje zetten?”  

Als juf moet je dan praktisch en spontaan zijn, goed kunnen luisteren en 

veel begrip tonen. Je zoekt naar de verbinding met de ander en daar 

heb ik inmiddels een fingerspitzengefühl voor ontwikkeld. Momenteel 

werk ik als onderwijsassistent op een basisschool in Warnsveld. Ik 

begeleid verschillende kinderen en groepen.  

De kerk in Rotterdam heeft me gevormd. Er was een goede 

samenwerking met de Katholieke en Protestantse kerk. In Deventer ben 

ik lid geweest van een gemengd koor (Katholiek en Protestant), waarbij 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com


15 
 

we de vieringen in verschillende kerken verzorgden. Ik vind een open 

houding naar de ander toe belangrijk en zoek de verbinding.   

Mijn hobby’s zijn tekenen, schilderen, handwerken fietsen en zwemmen. 

 

 

TERUGBLIK 

 

In de zangdienst op zondagavond 23 juli jongstleden kregen Arjan 

Meijerink en de stemmen af en toe even rust. Zo mocht ik piano spelen 

en daarvoor koos ik Soms groet een licht van vreugde uit.  

Ter informatie: 

 

Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is ’t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons ’t goede doen. 

Hij geeft na donk’re regen 

Een mild en klaar seizoen. 

 

Dit is het eerste van de vier verzen waaruit lied 910 bestaat. Het is 

geschreven door William Cowper [spreek uit: Cooper], die leefde van 

1731 – 1800. Zijn vader was predikant. William studeerde rechten in 

Londen. Zijn hele leven leed hij aan ernstige depressies. En dan dit lied. 

Lees thuis ook de andere drie verzen! Er staat nog een tekst van hem in 

ons liedboek: God gaat zijn ongekende gang  (lied 943). Beide liederen 

zijn vertaald door Jan Willem Schulte Nordholt.  

Samen met zijn vriend John Newton stelde hij de bundel Olney Hymns 

samen. Maar liefst 68 liedteksten daarin zijn van zijn hand. Over Newton 

valt ook veel te vertellen: hij heeft twee keer bijna schipbreuk geleden, 

was slavenhandelaar, kwam tot geloof, veroordeelde de slavernij en 

gaat schrijven: brieven, een verslag van zijn zeereizen en een 

geloofsgetuigenis. Daarop benoemt de tweede graaf van Dartmouth 

hem tot hulpprediker van Olney. Hij wordt bevestigd tot diaken, daarna 

tot priester. William Cowper is daar gemeentelid. De mannen worden 

vrienden. Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders weigeren Newton toe 

te laten tot het ambt van predikant, want hij heeft niet in Oxford of 

Cambridge gestudeerd. Een tijdgenoot merkt hierover op:  Onze kerk 

eist dat predikanten mannen van geleerdheid zijn en daarom 
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ontvangen zij een universitaire opleiding. Maar hoevelen hebben een 

universitaire opleiding en toch geen enkele geleerdheid! En nu, iemand 

van eminente geleerdheid en ook onberispelijk in levenswandel kan 

niet ‘geordend’ worden, omdat hij niet aan een universiteit heeft 

gestudeerd.’ Op wonderbaarlijke wijze baande de Heere echter voor 

Newton de weg. Deze Newton is de dichter van Amazing Grace. 

Wat betreft het metrum: dat is ons vertrouwd. Denk aan bijvoorbeeld: 

Wilhelmus van Nassouwe / ben ik van Duitsen bloed 

Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd (Willem Barnard) 

Een rijke schat van wijsheid / schonk God ons in Zijn Woord 

Eens komt de grote zomer /waarin zich ’t hart verblijdt 

Als u er even voor gaat zitten, dan schieten u vast nog meer van zulke 

regels te binnen! 

 

Stilte 

Zondag 30 juli jongstleden ging dominee Deddie van Alphen – Ubbens 

voor. Stilte was het thema. Ik heb ervan genoten: van de lezing, haar 

overdenking, de liederen en gebeden. Ik moest denken aan het 

gedicht De moerbeitoppen ruischten van Nicolaas Beets (1814 – 1903), 

dat sinds ik het op de middelbare school heb leren kennen, tot mijn 

favoriete gedichten behoort: 

 

De moerbeitoppen ruischten 

‘De moerbeitoppen ruischten;’ 

God ging voorbij; 

Neen, niet voorbij, hij toefde; 

Hij wist wat ik behoefde, 

En sprak tot mij; 

 

Sprak tot mij in den stillen, 

Den stillen nacht; 

Gedachten die mij kwelden, 

Vervolgden en ontstelden, 

Verdreef hij zacht. 

 

Hij liet zijn vrede dalen 

   Op ziel en zin; 

‘k Voelde in zijn vaderarmen 

Mij koestren en beschermen, 

          En sluimerde in.  
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Den morgen, die mij wekte 

        Begroette ik blij. 

Ik had zoo zacht geslapen, 

En Gij, mijn Schild en Wapen, 

        Waart nog nabij.  

 

Ellen Dupuis 

 

 

Voor het eerst….. 

 

Op vakantie! En dat op je 81ste!  Ik vind dat stoer. 

 

Hendrik is dit jaar mee geweest met de IKA vakantie naar Lunteren. En 

hij heeft genoten! In zijn werkende leven was er nooit tijd voor dit soort 

fratsen, want de boerderij kan geen week op slot. Maar nu was het 

eindelijk zo ver. Wel spannend, want “hoe zal het daar gaan?”  

Het ging HARTSTIKKE GOED! Het eten 

was goed, de verzorging was perfect en 

de activiteiten waren geweldig. Een 

dagje dierentuin! Ik vroeg hem wanneer 

hij voor het laatst in een dierentuin was 

geweest en hij antwoorde dat het met 

de lagere school geweest moest zijn.  

Ook heeft Hendrik genoten van de 

fietstocht met de duo-fiets. Zijn gids wist 

van alles te vertellen en hij vond het erg 

interessant.  En de bingo!! Hij heeft een 

“diner voor twee” gewonnen. Dat bleek 

een blik soep te zijn!   
 

Hij heeft echt genoten van deze week.  Hendrik vertelde voluit over zijn 

week daar. Mooi om te zien dat iemand daar zo ontzettend van 

genoten heeft.  

Volgend jaar wil hij weer mee!  

 

Dopdopdopdopdop…. 

Mijn man en ik sparen al jaren doppen voor het Koninklijk Nederlands 

Geleidehonden fonds. En heel veel mensen sparen met ons mee. 
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Wij zorgen ervoor dat al onze doppen naar Aalten gaan. Daar is een 

groot depot. En in 6 jaar tijd hebben Jan en Annie daar al € 65.000,- !!! 

opgehaald voor het KNGF. En daar helpen we dan ook graag aan 

mee.  

Alle PLASTIC doppen zijn welkom. Alleen zorg er wel voor dat ze schoon 

zijn want wij moeten ze nog even uitzoeken. Ongeveer 10% is namelijk 

afval. We zijn ook niet dagelijks bezig met die doppen en soms blijft het 

even liggen. Als er dan dikke schimmel op de doppen staat dan gaan 

de doppen regelrecht de plastic bak in. Eeuwig zonde, maar we 

hebben geen zin om in schimmel te graaien. 

In sommige doppen zit een stukje papier, bijvoorbeeld in de 2 liter melk 

pakken. Die moeten we er allemaal uithalen. We zouden het erg op 

prijs stellen als u dit voor ons doet.  

De pakken van bijvoorbeeld houdbare melk en de jus d’orange zit een 

“fliebertje” op de dop. Dat fliebertje is gemaakt van zacht plastic en er 

zit aluminiumfolie op. Ook dit mag niet, dus de dop wordt afgekeurd.  

Doppen van deodorantrollers zijn wel goed, alleen moet het plastic 

etiketje eraf. 

U merkt wel, er komt 

meer bij kijken dan 

gewoon de doppen 

inladen en 

wegbrengen. 

Metalen deksels, 

kroonkurken of plastic 

potjes daar kunnen 

we niets mee.  

Als u twijfelt bel dan 

even aan of doe een 

briefje met uw 

gegevens in de zak 

met dopjes.  
 

Dan krijgt u van mij vanzelf bericht als het niet goed is. 

 

Dank u wel. 

 

Ik hoop alleen dat u wel door blijft sparen ondanks bovenstaand 

geraas. 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26 

 

Collecten: 

 

  Diaconie   Kerkrentmeesters 

27 augustus Voedselb. Zutphen/Lochem Onderhoudsfonds 

03 september Werelddiaconaat Israël Bloemenfonds 

10 september De Zonnebloem  Pastorale zorg 

17 september Wereldiaconaat Myamar Klokkepraot 

24 september Kerk in actie Syrië  Alg. Harfsens kerkenwerk 

 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

27 augustus: Voedselbank Zutphen/Lochem 

De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan het verzachten van 

(verborgen) armoede en verspilling tegengaan. Zij doet dat door 

kwalitatief goede voedingsmiddelen in te zamelen en vervolgens 

iedere vrijdag uit te delen aan huishoudens die in grote armoede leven. 

Ook stellen zij zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere 

bewustwording binnen de samenleving met betrekking tot armoede en 

armoede-bestrijding.  

 

3 september: Kerk in actie / werelddiaconaat.  

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en 

historische realiteit van hun land. Met een speciaal 

onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis For 

Human Rights jonge Israëli’s meer over mensenrechten en welke plek 

deze in het jodendom hebben.  

Er worden ontmoetingen met Palestijnse en Afrikaanse leeftijdsgenoten 

georganiseerd. 

 

10  september: De Nationale Vereniging De Zonnebloem  

Met ruim 1000 afdelingen en 50 Zonnebloemauto’s, verrijkt de 

Zonnebloem het leven van mensen met een lichamelijke beperking 

door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken. 
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17  september: Kerk in actie / werelddiaconaat.  

In het Zuidoost – Aziatische land Myanmar (voorheen Birma) worden 

kwetsbare groepen geholpen om op eigen benen te staan. Door de 

verbouw en verkoop van pinda’s en gember groeit hun inkomen en 

kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. K.i.a. steunt met 

trainingen en kleinschalige leningen. 

 

 
 

24  september: Kerk in Actie / vredeswerkcollecte.  

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen 

verwoest. Voor veel mensen in Syrië is de kerk letterlijk en figuurlijk het 

middelpunt van de samenleving. Een speciaal herstelfonds helpt bij de 

wederopbouw en dat betekent hoop voor de toekomst. 

 

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers, 

o.v.v. het collectedoel: 

Diaconie: NL11RABO 0301 4064 05  

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14 

 

Overzicht giften april-juli 

In de afgelopen 3 maanden zijn de volgende giften binnen gekomen: 

Via: 

N. Oolman  10,- tvb W. Tuitert  20,- tvb 

G. Greutink  10,- tvb J. Wuestman    5,- D 

R. Lensink  10,- tvb NN paasatt.  10,- D 
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E. Dupuis  20,- tvb A. Zwaaij  10,- D 

A. Zwaaij  10,- D  A. Meijerink  10,- D 

E. Dupuis  10,- tvb R. Elkink  20,- B 

NN paasatt.  10,- D  S. Beunk paasatt 10,- 

NN 2x paasatt  50,-  D. Nijenhuis  10,- tvb 

A. Besselink  10,- D  NN   10,- B 

M. Lensink  10,- KP  A. Marsman paasat.   5,- 

R. Elkink  10,- D  A. Zwaaij  10,- B 

Klumpenh. Paasatt 10,-  A. Brummelman 10,- tvb 

M. Gase  10,- tvb D. Nijenhuis   10,- tvb 

E. Dupuis  10,- Peru G. Greutink  10,- B 

M. Gase  10,- tvb G. Greutink  10,- B 

D. Meijninger  10,- tvb J. Klein Teselink 10,- tvb 

Totaal is er binnengekomen een bedrag van € 380,-. 

Alle gevers en doorgevers hartelijk dank!   

 

 
 

Opbrengst actie Solidariteitskas 

Eind juni werd de actie voor de solidariteitskas gehouden. 

Het heeft totaal € 2.870,- opgebracht, waarvan de helft bestemd is 

voor het eigen gemeentewerk, met name ten behoeve van de 

verbouwing van Ons Gebouw. Ook is er inmiddels een subsidie vanuit 

de Solidariteitskas aangevraagd voor een bijdragen in de 

renovatiekosten. 

Ongeveer de helft van de opbrengst bestond uit contante giften, de 

overige bijdragen zijn voldaan via de op de folder vermelde QR code. 

Allen heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit stuk solidariteit! 
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Activiteiten ontmoetingsplek de Veldhoek 

Vrijdagmiddag, 18 augustus komt Frans Jansen uit Olst ons vertellen 

over zijn fascinatie voor gebruiksvoorwerpen. Voorwerpen met een 

verhaal. 

Frans begint zijn verhaal om 14:15 uur. Het beloofd een mooie middag 

te worden 

 

Op Vrijdagmiddag 1 september gaan wij op bezoek bij de 

Bloemenboerderij “De Scholte “ wij nemen een bakje mee zodat 

iedereen die dit wil ook een prachtig bloemstukje kan maken. Vergeet 

niet om u op te geven i.v.m. het vervoer er naar toe. 

 

De computercursus voor beginners start op dinsdagmorgen 22 augustus 

van 10:00 tot 11:30 uur. Wilt u meedoen meld u zich dan bij Hellen Strik 

06-42050353. 

 

De gymnastiek, yoga en de beweegtuin zorgen in augustus en/of in 

september voor voldoende beweging. Houd onze Veldpost hiervoor in 

de gaten. 
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ADRESSEN 

 

 

 

 

Predikant: 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Hobbemakade 47, 7204 BL  

Zutphen predikantlidy@harfsen.nl 

0575-510553 

werkdagen: maandag, dinsdag, 

donderdag 

telefonisch het beste te bereiken 

's morgens vóór 9.30 uur, 

en aan het einde van de 

middag/begin van de avond 

 

    

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 06-10062812 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Kosters: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

Jan Schutte en Joris Jochemsen 

Reservering 

Ons Gebouw: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

 

Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 10 24 26 

Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL73RABO 03737 11 514 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 
  hier kunt u de Klokkepraot ook digitaal lezen 

Aanleveren  

Kopij:   voor woensdag 20 september via 

 rikaelkink@hotmail.com  

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Na 133 jaar zondagsschool in Harfsen komt er een eind aan de 

zondagsschool in de huidige vorm. 

Op Kerstavond zullen we hier op onze ”eigen” manier bij stilstaan in een 

feestelijke dienst. 

Noteert u dit vast in de agenda? 

Hartelijke groeten, 

Leiding zondagsschool  

 

 

 


