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OVERDENKING 

 

De Messias is onder ons 

Ergens in een land hier niet zo ver vandaan stond een klooster. Het was 

een groot klooster en eens hadden er wel honderd broeders in 

gewoond. Maar dat was lang geleden, toen het kloosterleven nog in 

trek was en de mensen het nog belangrijk vonden om te bidden en te 

zingen voor God. 

Nu woonden er nog maar vijf broeders in het klooster: broeder Thomas, 

broeder Theofilus, broeder Petrus, broeder Mattheüs en broeder Jan. En 

dan natuurlijk nog vader abt. 

Vader abt maakte zich grote zorgen over het klooster. De broeders 

waren al oud. Alle vijf waren ze boven de zeventig en straks zouden ze 

allemaal dood zijn en dan zou het klooster gesloten moeten worden. En 

vader abt wist maar al te goed, dat zijn klooster niet het enige klooster 

was, dat met sluiting werd bedreigd. Alle kerken liepen leeg en er 

waren geen jonge mannen of vrouwen meer, die ervoor kozen om in 

een klooster te leven. 

Nu lag er achter de muur van het klooster een groot bos. In dat bos 

stond een hutje. Dat hutje gebruikte de rabbi van de naburige stad om 

zich in terug te trekken. Dan bleef hij een paar dagen en deed niet 

anders dan bidden en de boeken van Mozes bestuderen. 

Op een dag maakte vader abt zich weer eens erg veel zorgen over de 

toekomst van het klooster. “Ga naar de rabbi in het bos”, zei broeder 

Mattheüs. “De mensen zeggen, dat hij een wijs man is. Misschien weet 

hij raad voor ons”. Vader abt knikte. “Dat zal ik doen”, zei hij en hij 

vertrok. 

Toen vader abt bij het hutje kwam, hoorde hij de rabbi zingen. Hij klopte 

op de deur en de rabbi deed open. Vader abt vertelde hem, wie hij 

was en dat hij de rabbi om raad kwam vragen. “Kom binnen, vriend”, 

zei de rabbi. “Wil je iets met mij eten en drinken?” 

Ze aten en dronken samen en ondertussen vertelde vader abt de rabbi 

zijn zorgen. De rabbi zuchtte. “Ik begrijp precies wat je bedoelt,” sprak 

hij. “Ook in mijn gebedshuis komen tegenwoordig veel minder mensen, 

dan vroeger. Het lijkt wel, of de mensen het niet meer belangrijk vinden 

om te bidden en Gods Woord te bestuderen. Ik begrijp dat niet. Wat is 

er nu belangrijker dan Gods Woord?” Ze praatten samen over hun 

zorgen en lazen uit de boeken van Mozes, tot de zon onderging. Vader 

abt stond op. “Ik moet gaan”, sprak hij. “Mijn broeders wachten op 

mij”. “Ik ben blij, dat wij elkaar ontmoet hebben”, zei de rabbi. “Ga in 
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vrede”. Vader abt liep naar de deur van de hut. Daar keerde hij zich 

om en sprak: “U hebt mij nog geen raad gegeven. Wat moet ik doen 

om het klooster te redden?” 

De rabbi keek hem aan en antwoordde: “Ik weet het niet. Het enige, 

wat ik je kan zeggen is dit: De Messias is onder jullie”. 

Toen de abt terug kwam in het klooster, vroeg broeder Mattheüs 

meteen: “En? Wat heeft de rabbi gezegd?” Vader abt schudde 

teleurgesteld zijn hoofd “Hij kon ons geen raad geven”, sprak hij. “Het 

enige wat hij zei, was, dat de Messias onder ons is”. “Onder ons?” vroeg 

broeder Thomas ongelovig. “Wat bedoelde hij daarmee?” “Ik weet het 

niet”, zei vader abt. 

“Ik weet het echt niet”. 

De dagen daarop spraken de broeders over niets anders, dan over die 

vreemde uitspraak van de rabbi. “Hij zal toch niet bedoelen dat één 

van ons de Messias is?” zei broeder Jan. “Één van ons?” zei broeder 

Thomas. “Laat me niet lachen!” “Het kan toch?” zei broeder Jan. Hij 

sprak er met broeder Theofilus over. “Zou Mattheüs de Messias kunnen 

zijn? Vroeg hij. 

“Nee”, zei broeder Theofilus, “Mattheüs is altijd te laat in de kapel. Soms 

komt hij zelfs helemaal niet opdagen”. “Maar weet je eigenlijk wel, 

waarom hij dan niet komt?” zei broeder  

Jan. “Omdat hij het niet over zijn hart kan verkrijgen, om onze zieke 

broeder Petrus alleen te laten”. “Daar zeg je een waar woord”, zei 

broeder Theofilus. “Misschien is het toch broeder Mattheüs”. Ook 

broeder Thomas en broeder Mattheüs praatten erover, wie ven hen de 

Messias kon zijn. “Jan is het zeker niet”, zei broeder Mattheüs. “Want Jan 

kan niet zingen”. “Maar hij kan toch heel mooi orgel spelen?” zei 

broeder Thomas?” “Dat is waar”, zei broeder Mattheüs. “Misschien is hij 

dan toch de Messias”.  

“Het is natuurlijk vader abt”, zei broeder Petrus, die ziek op bed lag en 

van broeder Mattheüs had gehoord, wat de rabbi gezegd had. “Of 

anders is het de dokter uit het dorp, die elke dag naar mij komt kijken 

en die zo goed voor mijn zorgt. En misschien ben jij het wel, Mattheüs. Jij 

bent zo’n trouwe broeder voor mij”. “Ik?” zei broeder Mattheüs en hij 

bloosde. Hij durfde niet te bekennen, dat hij zelf ook al aan die 

mogelijkheid had gedacht. 

Vanaf dat moment hielden de broeders rekening met de mogelijkheid, 

dat één van hen de Messias was.  

Ze behandelden elkaar met veel zorg en groot respect. Ook de 

mensen in hun omgeving gingen ze ineens met andere ogen zien. De 
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oude slager, die altijd in slaap viel onder de mis. De kleine jongen van 

Janssen, die altijd stiekem over de kloostermuur klom om appels te 

plukken, de wasvrouw, die ’s maandags de was kwam halen en zo 

kletste. Ze behandelden hen net zo vriendelijk, als ze zelf behandeld 

zouden willen worden. Want wie weet, was één van hen de Messias 

wel. Zelfs met zichzelf gingen de broeders zorgvuldiger om dan tevoren. 

Je wist immers maar nooit. De mensen uit de buurt merkten, dat er iets 

veranderd was in het oude klooster. Misschien was het, dat broeder Jan 

nog mooier orgel speelde dan eerst.. misschien was het, dat broeder 

Theofilus veel minder saai preekte. Of misschien was het, dat broeder 

Thomas de klok zoveel enthousiaster luidde. Niemand wist precies, wat 

er aan de hand was, maar de mensen kwamen opeens weer graag 

naar de kerk. De oude slager viel niet meer in slaap en de kleine jongen 

van Janssen meldde zich aan als misdienaar en de wasvrouw zong uit 

volle borst het Gloria. Uit alle steden en dorpen in de omgeving 

kwamen de mensen naar het klooster om daar de diensten bij te 

wonen. Binnen een paar jaar meldden zich zeven nieuwe broeders bij 

het klooster. Ze baden de gebeden, zongen de psalmen en deden hun 

werk met vreugde. 

Maar wat het allerbelangrijkste was: ze gingen met elkaar en met 

anderen om, alsof elk van hen misschien wel de Messias was. 

(dit verhaal was het thema in de startdienst) 
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Dialectdienst zondag 15 oktober  

Zo 1x per jaar houden we in Harfsen een dienst in de streektaal. 

Regelmatig gaat hierin dan Jan Leijenhorst voor, maar dit keer zal de 

dienst geleid worden door ds. Ineke Haijtink. Ze is afkomstig uit Almen, 

woonachtig in Driebergen, maar door de werkgroep Dialect en Religie 

is ze zeer betrokken bij diensten in de streektaal. 

Een dienst in je eigen moerstaal, dat is altijd weer zo vertrouwd.  

Welkom dus.  

 

Dienst in de Veldhoek 

Ook jaarlijks vieren we minimaal eenmaal een dienst in de Veldhoek. Dit 

jaar zijn we op zondag 29 oktober te gast in de Ontmoetingsruimte van 

de Veldhoek. We beginnen gewoon om 10 uur en er is natuurlijk na 

afloop gezamenlijk koffiedrinken met de bewoners, maar mocht u als 

buurtbewoner ook alleen bij de koffie willen aanschuiven, dan mag dat 

ook.  

Ds. Johan Weijenberg is onze voorganger in de dienst.  

 

Uit de pastorie 

‘Het eerste halfjaar’ is het moeilijkst, zegt mijn fysiotherapeute ter 

bemoediging. En ik vraag me vertwijfeld af hoeveel halve jaren er 

mogelijk nog moeten volgen… 

Er zijn inderdaad alweer 6 maanden voorbij sinds mijn 

coronabesmetting eind maart. Ik kreeg ergens in het begin van mijn zus 

het boekje ‘Stilgezet’. Gedichten en mijmeringen van een 

ziekenhuispastor, zelf ook getroffen door long covid. Zij kon na 8 

maanden voorzichtig weer aan het werk. Ik vond dat heftig toen: je 

krijgt een milde coronabesmetting en 8 maanden later pas zet je je 

eerste schreden weer op het werk. Inmiddels zou ik ervoor tekenen. 

Er is weinig spoor van verbetering. Het golft wat op en neer tussen 

betere en mindere dagen. 

De nachten worden moeilijker en dus de dagen lastiger. Ik weet wel 

dat het herstel zomaar ineens kan intreden, schijnbaar vanuit het niets – 

daar blijf ik op hopen. 

Ondertussen ben ik enorm dankbaar dat ik dit allemaal niet alleen hoef 

te doen. Er is Joris natuurlijk die elke dag boodschappen doet en kookt, 

ik zou het zelf echt niet kunnen, en die er met mij de moed in houdt. 

Een hulp in huis die ons elke week in een paar uur behoedt voor de 

chaos. Zorgverleners die meedenken en luisteren. Ook al helpt het niet 

echt, het helpt op een andere manier toch!  
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En dan een ruime kring van mensen om ons heen, met lieve kaartjes, 

bemoedigende woorden. Laatst nog die grote beterschapskaart met 

groeten van alle bezoekers van de startzondag! Er komt echt veel 

warmte uit Harfsen deze kant op, heel bijzonder. Van binnen én buiten 

de kerk. 

Over bemoediging gesproken. Zo noemen we de eerste woorden waar 

elke viering mee begint.  

Bemoediging: ‘Onze hulp is in de naam van Heer, die hemel en aarde 

gemaakt heeft.’ 

Ik houd me eraan vast. 

Lidy van Prooyen Schuurman 

 

DIENSTENROOSTER 

 

01 oktober 10.00 uur Mevr. J. Ruiterkamp, Vorden 

08 oktober 10.00 uur Ds. J. Jonk, Laren, Avondmaal 

15 oktober 10.00 uur Ds. I. Haijtink, dialectdienst 

22 oktober 10.00 uur Ds. J. Ek, Brummen 

29 oktober 10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen 

 

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie! 

Ook niet-kerkgangers zijn van harte  

uitgenodigd om rond elf uur een 

kopje koffie mee te drinken in de 

kerkzaal.  
 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Bouwcommissie 

In de KR vergadering van september kregen we van de 

bouwcommissie een kostenraming van het eerder gepresenteerde 

plan. Dit heeft aanleiding gegeven tot nader overleg, maar daarover 

kunnen we u in de volgende KP pas meer vertellen. 
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Wel hebben we alvast besloten een gemeenteavond te beleggen op 

donderdag 9 november om de plannen te bespreken. Reserveert u 

alvast de datum, nadere gegevens in het novembernummer van 

Klokkepraot.  

 

Zondagsschool 

Ook de Zondagsschoolleiding bezocht onze kerkenraadsvergadering.  

Zoals we weten is de Zondagsschool op de zondagmorgen inmiddels 

gestopt. Voor een officiële afsluiting van zo’n 133 jaar Zondagsschool in 

Harfsen is gekozen voor een kerstviering op Kerstavond. Het is voor de 

leidsters moeilijk. Ze waren altijd zo enthousiast en nu gaat het kaarsje 

langzaam uit. Ze moeten de tijd en de rust nemen dit te verwerken.  

Ze hopen in elk geval op een volle kerk op Kerstavond! 

 

Ambtsdragers 

Jammer genoeg is er geen respons gekomen op de oproep in de 

vorige Klokkepraot om nieuwe kerkenraadsdragers. Maar dat kan 

natuurlijk altijd nog…………. 

Maar toch een zeer verheugende mededeling: onze kerkrentmeester 

Bertus Schoneveld, die tot nu toe geen deel uitmaakte van de 

kerkenraad, heeft na rijp beraad besloten tóch ouderling-

kerkrentmeester te willen worden. Hierover zijn we bijzonder verheugd!  

 

Lichtjesregen 

Maar de oproep voor hulp bij de Lichtjesregen heeft wel een aantal 

vrijwilligers opgeleverd en daarmee zijn we heel blij. Zoals het er naar 

uitziet, zal Hannie van Boggelen deze commissie aansturen. In de 

volgende KP vertellen we er meer over. Reserveer vast vrijdagavond 3 

november.  

 

Samenwerking met Almen 

Half oktober hebben we een gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

met Almen. Hier zal verder worden gepraat over intensivering van de 

samenwerking.  

 

Overleg met PB, Hoeflo, Veldhoek en OVH 

Dit jaarlijkse overleg vond in september plaats. Er is overlegd over 

verbetering van de website harfsen.nl. Ook is afgesproken de 

activiteiten van alle organisaties per kwartaal in De Uitkijk te vermelden. 
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Ook is er gesproken over de mogelijkheid van een vertrouwenspersoon 

voor Harfsen. Verenigingen en ook kerken wordt sterk geadviseerd een 

vertrouwenspersoon aan te stellen. Er wordt onderzocht of de 

gemeente Lochem hierin iets kan betekenen of adviezen voor ons 

heeft. Daarnaast gaan we binnenkort in overleg met een aantal kerken 

in de regio, om eventueel tot een of twee gezamenlijke 

vertrouwenspersoon(-personen) te komen. 

 

Pastoraat 

Door verschillende vrijwilligers worden bezoekjes afgelegd, dat loopt 

wel goed. Maar mocht u die dit leest, niet bezocht worden, maar wel 

behoefte hebben aan een pastoraal bezoekje, laat het ons dan 

alstublieft op een of andere manier weten.  

 

Buitendienst met Laren  

Deze buitendienst vond op 20 augustus plaats bij de Haarbroekse 

Vijvertuin, waarbij we geweldig mooi weer hadden. En ook een prima 

opkomst. Het werd een mooie dienst en dat vonden onze buren uit 

Laren ook, zodat we besloten hebben deze gezamenlijke dienst 1x per 

jaar te houden, in principe eind augustus. Ben jij / bent u er in 2024 ook 

bij? 

 

Data 

Enkele data om in uw agenda te vermelden – nadere info in de KP van 

november: 

- 9 november – gemeenteberaad 

- 17 november – vrijwilligersavond  

 

Een hartelijke groet uit de kerkenraad, Nel Oolman. 

 

Berichten van de diaconie: 

 

Hulp voor Harfsenaren 

 

De familie Abdo raakt steeds meer geïntegreerd in Harfsen en in 

Nederland. Zo gaan beide dochtertjes elke dag naar school in Lochem 

om de Nederlandse taal te leren. Onlangs was een van hen jarig. De 

gemeente had een verjaardagspakketje samengesteld met daarin o.a. 

ballonnen en een leuke vlaggetjeslijn. Lorin en Johanna konden de 



10 
 

kleuren van de vlaggetjes al in duidelijk verstaanbare Nederlandse taal 

benoemen! Knap hoor! 

Ook vader Ahmed gaat twee ochtenden per week naar school voor 

taalles. Moeder Hamrin is later aan de beurt. 

Maar ai, wat lijkt me dat moeilijk. Een taal leren waarvan het alfabet er 

ook nog eens heel anders uitziet: الخير صباح  (sabah alkhayr). Hier staat 

‘goedemorgen’. Zo moeilijk! Voor ons is het niet te begrijpen en dat zal 

andersom niet anders zijn. We hebben respect voor deze jonge 

mensen! 

Na de oproep in de vorige Klokkepraot hebben we een aantal 

geldelijke donaties ontvangen waarmee we in afstemming met het 

gezin dat kopen waar zij behoefte aan hebben. 

Gulle gevers heel erg bedankt!  

 

Op dit moment is er nog de vraag naar jongenskleding in de maat 87-

104. 

 

In de vorige Klokkepraot is ook een oproep gedaan voor een fiets voor 

een ander gezin. Hier is ook gehoor aan gegeven!  

Heel erg bedankt namens onze dorpsgenoot!  

 

En dan is er ook nog het Buurtkastje bij de familie Wassink waarover u 

hierna een tussenevaluatie leest. Wat is het fijn om de betrokkenheid 

van de Harfsenaren te mogen ervaren! 

 

Buurtkastje  

Tussentijdse evaluatie Buurtkastje Harfsen. 

Eind maart 2023 is Ria Wassink uit Harfsen gestart met een Buurtkastje 

aan de Broekstraat 2a te Harfsen. Inmiddels, ruim zes maanden later, 

staat de kast er nog steeds en wordt er door menigeen dankbaar 

gebruik van gemaakt.  

Er zijn al veel producten gedoneerd. Te denken valt aan: groente in 

pot, aardappels, pasta, thee, verse groentes, shampoo, babyvoeding, 

maandverband, speelgoed , handdoeken, etc. etc. 

Ondanks deze donaties zijn er producten die niet binnenkomen maar 

waar wel behoefte aan is. Ria heeft een schriftje in het Buurtkastje 

liggen waarin mensen verzoeken om bepaalde producten op te 

kunnen schijven. Ria houdt hier dan rekening mee. Hier is een aantal 

keren gebruik van gemaakt. 
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De Diaconie van Kerk Harfsen en St. Hulpfonds De Berkel hebben een 

financiële toezegging en donaties gedaan. Met dit geld worden die 

producten gekocht waaraan gebrek is. Te denken valt dan aan de 

volgende producten:  

- Melk (houdbare, halve literpakken) 

- Havermout 

- Toiletpapier 

- Shampoo, tandpasta en andere verzorgingsproducten 

- Wasmiddel 

- Aardappelpuree 

- Soep en groentes in blik en pot 

- Toiletreiniger en schoonmaakmiddelen 

- Beschuit en ontbijtkoek 

 

Ria probeert rond de feestdagen speciale pakketjes te maken. 

Bijvoorbeeld “leen-slingers”, Vaderdag- of Moederdag pakketjes en 

verjaardagpakketjes. In november/ december wil ze kleine 

Sinterklaaspakketjes maken.  

Ria heeft contact met andere Buurtkastje-beheerders in de nabije 

regio. Afstemming over producten en het ruilen van producten waar in 

de ene plaats meer vraag naar is dan in de andere, is mogelijk. Ria 

heeft haar Buurtkastje ook aangemeld bij de landelijke site 

www.Buurtkastjeskaart.nl 

We vinden het fijn om als Kerk Harfsen een steentje bij te kunnen 

dragen in het bestrijden van armoede en een persoonlijk initiatief 

daarin te kunnen ondersteunen.  

Als u wilt doneren: er staat een 

grote doos bij de familie Wassink 

naast de voordeur. Maar u mag 

ook artikelen in  de mand in de 

grote hal van de kerk doen. Er is 

vooral behoefte aan lang 

houdbare producten, zoals rijst, 

melk, potten/blikken groente, 

ontbijtkoek enz. Hygiënische 

artikelen en wasmiddelen zijn ook 

welkom, maar alleen in kleine 

verpakkingen. 

De diaconie dankt u hartelijk. 
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IN MEMORIAM 

 

 

Wij gedenken Derkje Bielderman-Huurnink 

 

Op 10 september overleed Derkje Bielderman in de leeftijd van 93 jaar. 

Derkje is geboren op 20 december 1929 als oudste van zeven kinderen. 

Ze volgde na de lagere school de huishoudschool en ging thuis helpen. 

Met haar leergierigheid, creativiteit en organisatietalent heeft ze zich 

geweldig kunnen ontplooien. 

 

Bij een uitvoering van de toneelvereniging in Exel ontmoette ze Herman 

Bielderman en hij werd haar grote liefde. 

 

Op 4 september 1953 zijn ze getrouwd en gaan wonen bij zijn ouders in 

Exel. Derkje heeft het goed gehad en daar haar thuis gevonden.  

 

De familie werd uitgebreid met de geboorte van dochter Gerri. Het was 

een hoogtepunt in haar leven. De komst van schoonzoon Jan en later 

de klein- en achterkleinkinderen waren opnieuw bijzondere momenten. 

Derkje was een betrokken, zorgzame moeder, oma en omi en ze 

hadden een geweldige  band met elkaar. 

 

Derkje was op meer vlakken creatief, zoals kleding maken, tuinieren, 

ook voor behangen en borduren had ze een talent. Een prachtig foto 

van haar letterdoek sierde haar rouwbrief. 

Derkje was sociaal actief, ze werd leidster de van zondagschool, deed 

bestuurswerk bij de plattelandsvrouwen, ook provinciaal bestuur, en 

heeft cursussen gegeven. 

 

Thuis hielp ze volop mee op de boerderij. Door de ruilverkaveling 

besloten Herman en Derkje te stoppen en de grond naar Gerri en Jan 

over te doen.  

Ze verhuisden naar de Reeverweg en hebben samen genoten van de 

vrije tijd van fietstochten of van bus- of bootreizen. Ook in kerk heeft ze 

haar sporen verdiend. Ze is naast ouderling, ook een periode 

kerkenraadsvoorzitter geweest. 

 

Derkje was ook zorgzaam en heeft zich als een mantelzorger ontpopt 

voor Herman die ziek werd en later overleed. Voor haar brak er een 
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zware tijd aan, al wist ze zich erg gesteund door haar familie. Ook het 

werken in de tuin was toen een welkome afleiding. Toch werd het huis 

te groot en haar gezondheid minder. Ze verhuisde naar Het Ruumpol in 

Laren, waar ze fijn heeft gewoond. 

De laatste jaren werden overschaduwd door vergeetachtigheid en ze 

verhuisde naar Gudula in Lochem, waar ze twee jaar heeft gewoond. 

Ze is op 10 september daar in alle rust overleden. 

 

In de kerk van Harfsen werd door de familie, in het licht van de kaarsen, 

het verhaal van haar leven verteld. 

Centraal stonden de woorden uit Spreuken 31 over een ode aan de 

sterke vrouw en uit I Corinthe 13, over de alles omvattende liefde. 

Daarna hebben wij haar toevertrouwd aan de schoot van de aarde op 

de Algemene Begraafplaats te Almen-Harfsen, waar ook Herman rust. 

 

Wij wensen haar kinderen Gerri en Jan, haar klein- en 

achterkleinkinderen, sterkte toe en Gods nabijheid in de tijd die komt, 

waarin ze gemist zal worden. Denk aan haar terug, vooral toen ze alles 

nog kon…want Derkje, deze zorgzame, maar ook pittige vrouw heeft 

geleefd, gewerkt en liefgehad. Laat deze wetenschap jullie troosten.   

 

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink 

 

Wij gedenken Bernard Dijkerman 

 

Na een laatste levensjaar waarin hij op diverse zorglocaties moest 

verblijven omdat thuis zijn echt niet langer kon, is op 12 september jl. 

Ben Dijkerman gestorven. Hij is 94 jaar geworden. 

Hij kwam ter wereld in boerderij 't Flierse te Eefde en groeide op in een 

gezin met zeven kinderen. Na de Lagere School ging hij naar de 

Landbouwschool en werkte enige tijd als boerenknecht. Tijdens zijn 

militaire diensttijd werd hij voor ruim een jaar uitgezonden naar het 

voormalige Nederlands-Indië. Een ervaring die een jonge man voor 

altijd bijblijft.  

Het grootste deel van zijn werkzame leven was hij in dienst bij de 

Melkfabriek in Bathmen. Hij vertegenwoordigde dat bedrijf als vee-

verbeteraar. Had zodoende vele contacten met boeren in de wijde 

omgeving. Aanvankelijk op de brommer, later met de auto. Rond zijn 

zestigste kon hij met vervroegd pensioen en heeft nog ruim dertig jaar 

van die vrije ruimte kunnen genieten. Vele fietstochten werden met 
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Riek gemaakt, familiecontacten, ook in Canada, werden onderhouden 

en ontelbaar veel uren werkte hij in zijn eigen moestuin of verzorgde hij 

die van anderen. 

Het huwelijk met Riek Wilgenhof was in 1959 voltrokken. Samen hebben 

ze dus 64 jaar lief en leed gedeeld en van het goede van het leven 

geproefd. Lange tijd aan de Ericalaan in Harfsen en de laatste negen 

jaar aan het Sporkehout. Drie dochters werden aan hun levensgeluk 

toegevoegd. Zij denken terug aan een zorgzame en fijne vader. 

De moeilijke dingen die op zijn weg kwamen, zoals het plotseling 

overlijden ten gevolge van een ongeluk van een neef en het na een 

kort ziekbed sterven van een schoonzoon, verwerkte Ben door 

daadwerkelijk terzijde te gaan staan. Dan deed hij wat maar kon om in 

het niet te vatten verdriet mee te leven. 

Ook voor de kerkgemeenschap van 'Ons Gebouw' heeft hij veel 

betekend. Een trouw kerkganger was hij, zat diverse periodes in de 

kerkenraad en verrichte veertien jaar taken als koster. 

Zo gedenken we een zorgzame echtgenoot, een liefdevolle vader, een 

hartelijke buurman en dorpsgenoot en een harde werker. Kortom: een 

man met het hart op de juiste plaats. 

Dit nu voltooide leven hebben we tijdens een dienst van gedachtenis 

toevertrouwd aan die God, die onze levens als een wachter omgeeft. 

Want deze God van liefde is ons nabij van het begin tot aan het einde, 

van ons komen en ons gaan. Zo hoorden we in Psalm 121. 

Riek en allen die bij haar horen wensen we sterkte in de toch weer 

andere omstandigheden, die nu ontstaan zijn zonder Ben aan haar 

zijde. Steun en troost ook voor de kinderen en hun gezinnen. Zijn 

gedachtenis zij hen en ons tot zegen. 

ds. Joop Mol 

 

 

TERUGBLIK 

 

Terugblik Startdienst op 17 september bij de fam. Klumpenhouwer 
(Door Gerdien Jimmink) 

 

Als het regent 

de zon niet schijnt 

dan in de ruime schuurkerk 

een veilige schuilplaats! 

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.. 
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In kleine groepjes, zijn met elkaar: 

 

Waaraan herken ik Messias in de ander? 

– iemand die straalt 

– hoe negatief ook, toch iets positiefs vinden 

– de vonk tussen elkaar opmerken 

 

Wat betekent dat voor ons gedrag? 

– bij overlijden/sterven het mooie te binnen brengen 

– bij leven het mooie in elkaar boven halen 

– tel de held're uren 

 

Wat zijn messiaanse eigenschappen? 

– open, tolerant en respectvol 

– mensen als Jezus; het goede doen, begaan met... 

– oprecht kritisch zijn= prikkelend 

– soms dwarsligger zijn als het een functie heeft 

– geloof, hoop en liefde als je dat in je hebt  

– verbinding zoekend 

 

Het was vrij om te spreken en te zwijgen.. 

er waren  emotie, tranen, troost, gulle lach 

we waren samen, schouder aan schouder 

oog in oog en zijn anders gegaan dan gekomen...! 

Het was er: Geloof, hoop, liefden én verbinding! 

Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn,  

als anderen gelukkig te maken!  
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Appels plukken/ Appels bestellen. 

Ook dit jaar waren er weer mensen die zich aanmeldden om appels te 

plukken.  Hennie en Max Makkink, Nel, Annette en Cobie zijn weer 

geweest. Als u dit leest is de pluk voorbij . Dit jaar is er “aan een treintje” 

geplukt. Makkelijk en geen zwaar werk. Volgend jaar gaan we weer 

met frisse moed verder en misschien zijn u, jij  en ik er dan ook wel weer 

bij. Het is namelijk een leuke bezigheid om zo voor de kerk aan het werk 

te zijn. Gezond en sportief en heerlijk buiten. Jammer, soms heb je 

goede zin, maar lukt het niet om de één of andere reden. Volgend jaar 

beter denk ik dan. 

Maar als je Max aan het werk ziet, krijg je er toch echt wel zijn in. Dank 

Hennie, Max, Annette, Nel en Cobie  

 

Leest U dit nog voor 3 oktober, bestel dan snel.                                                                                                           

Er zijn appels besteld, en ik heb er wat ‘over’ besteld, wees er dus snel 

bij op 4 oktober (dierendag)  want   OP =OP.                                                                                                                          

Graag tot 4 oktober van  10.00 uur tot 14.00 uur. Zelfde prijs als 

voorgaande jaren  € 5,00 voor 3 kg. en zelfde appels: Elstar 

Geen tijd op dat moment? Geen nood even een belletje of appje naar 

0620623603 en ik bewaar er wat. 

Anneke Hogenhout  

 



18 
 

 

 
 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26 

 

  Diaconie   Kerkrentmeesters 

01 oktober Noaberhulp   Bloemenfonds 

08 oktober Wilde Ganzen   Pastorale Zorg 

15 oktober I.S.B.N.    Klokkepraot 

22 oktober K.I.A. werelddiaconaat Onderhoudsfonds 

29 oktober Voor elk kind een Sint  Alg. Harfsens kerkenwerk 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

1 oktober: Noaberhulp 

De meeste mensen sterven het liefst thuis in de eigen, vertrouwde 

omgeving. Maar als de last voor de mantelzorgers te groot wordt, 

kunnen vrijwilligers van Noaberhulp  een helpende hand bieden. 
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8 oktober: Wilde Ganzen 

Wilde Ganzen zet zich al 67 jaar in voor een wereld zonder armoede. 

Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering met kleine, slimme 

projecten. Deze initiatieven worden opgezet voor lokale “aanpakkers” 

en gesteund door Nederlandse stichtingen, die zorgen voor kennis, een 

sterk netwerk en financiële ondersteuning. 

 

15 oktober: Interkerkelijke gegevens bijzondere Noden 

Het fonds van de I.S.B.N. stelt zich tot doel het verlenen van bijstand 

aan personen in de voormalige gemeente Gorssel die in een acute 

financiële noodsituatie verkeren. Dit gebeurt in de vorm van een 

renteloze lening of een gift. 

 

22 oktober: Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Sterke  vrouwen in de kerk. Kerk in actie ondersteunt de kerk op 

Papoea in het toerusten van vrouwen voor sociale en pastorale taken. 

 

 
 

29 oktober: Voor elk kind een Sint 

Bij veel kinderen, ook in Harfsen, kan Sinterklaas niet op bezoek komen 

vanwege de sociaal economische omstandigheden van de ouders. De 

gemeente Lochem helpt om gezinnen te benaderen, maar er is meer 

hulp nodig. Daarom klopt de Sint ook bij ons aan. 
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Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers, 

o.v.v. het collectedoel: 

Diaconie: NL11RABO 0301 4064 05  

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14 

 

 

NIEUWS UIT DE BUURGEMEENTEN 

 

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden in Rijssen. 

Net zoals de afgelopen 20 jaar hopen we ook dit jaar weer de cursus 

Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) te beginnen op DV  2 

september om 9 uur in het kerkelijk centrum Sion in Rijssen. Daarvoor 

nodigen we jullie graag uit om hier aan deel te nemen.  

Als aanmoediging willen we nu graag de derdejaars cursisten van 2022-

2023 uit Ommen het woord  geven. 

 

Als je eraan meedoet, wil je er ook steeds heen! Cursisten uit Ommen 

geven hun reacties. 

- Wij begonnen de 3-jarige cursus van TVG lichtelijk sceptisch omdat er 

ook onderwerpen zouden worden behandeld als dogmatiek en ethiek. 

Is dat niet wat oubollig wat kan/moet ik daar mee? Maar hier kwamen 

hele mooie gesprekken uit voort. Ook was het fijn/leerzaam dat er 

cursisten uit verschillende kerkgemeenschappen kwamen. En wij 

hadden een heel open groep, hier kon je hele persoonlijke zaken met 

elkaar delen wat als zeer waardevol werd ervaren door een ieder. 

De docenten beheersten de lesstof goed en wij hadden een 

interactieve groep van zo'n 20 personen. 

- Wij vonden het een heel leerzame cursus om te groeien in geloof en 

wie wil dat nou niet? 

Graag wil ik iedereen dit leest laten weten hoe fijn ik de cursus 

theologische vorming in Rijssen heb ervaren. Drie jaren heb ik aan deze 

cursus mogen deelnemen. Het is een cursus die je op geestelijk en 

christelijk niveau enorm verrijkt. Een achttal vakken worden door zeer 

gedreven docenten gegeven. 

- Vele diepe gesprekken hebben ik met mede-cursisten mogen delen. 

Het heeft mij zo diep geraakt dat ik een ieder die meer diepte in geloof 

wil ervaren dit van harte kan aanbevelen. 

De cursus Theologie voor Gemeenteleden is een ervaring die ik niet 

had verwacht. De groep cursisten was zeer divers: zij kwamen uit 
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verschillende kerken (toch allemaal dezelfde God!) en uit verschillende 

woonplaatsen en de leeftijden liepen ook nogal uiteen. Juist die 

diversiteit, in combinatie met de leerstof, was een basis voor discussie 

en gespreksstof die vaak heel persoonlijk was. De docenten gaven 

daaraan ook ruimte naast hun duidelijke uitleg van de leerstof. De 

docenten waren net zo enthousiast als de cursisten en daardoor was 

de leerstof nooit saai of taai. Een cursus die zoveel geeft! Wat gaan drie 

uur dan snel om! Een echte aanrader! (Jan, Betsy, Geertje, Arent en 

Loes). 

 

Tijdens de cursus worden acht vakken gedoceerd: Oude Testament, 

Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Pastoraat, 

Gemeente-opbouw en Catechetiek. Er wordt niet alleen gedoceerd, 

maar ook de onderlinge gesprekken over de  inhoud en verbanden 

tussen de vakken krijgen veel aandacht. We hebben eerbied voor de 

Bijbel, blijven hier dichtbij, en aanvaarden het gezag van de Schrift.  

Zoals hierboven staat aangegeven door de cursisten zijn de onderlinge 

gesprekken van onschatbare waarde om verder te groeien in het 

geloof. 

 

Iedere zaterdagmorgen om de twee weken worden 3 vakken gegeven 

van elk 1 uur. We beginnen om 9 uur, en eindigen om 12.15 uur. 

Tussendoor is er een pauze van 15 minuten voor een kop koffie of thee 

om samen verder te praten over de inhoud. 

De lessen worden gehouden in het kerkelijk Centrum Sion, Johan 

Vermeerstraat 2 in Rijssen. 

De kosten bedragen 175 euro per cursus jaar. Echtparen betalen 

samen 275 euro voor een cursusjaar. 

 

Bij de scriba’s van de kerkenraad in uw gemeente is een brochure 

verkrijgbaar over de lessen en inhoud van het eerste cursusjaar. 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, dan kun je contact 

opnemen met de cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, tel. 0546-625223; 

email: k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse mevrouw Ria 

Harbers, tel 06 20581532; email tvgrijssen@gmail.com . 

Wil je je opgeven voor de cursus, meld je dan bij de secretaresse.  

 

 

 
 

mailto:k.a.hazeleger@hetnet.nl
mailto:tvgrijssen@gmail.com
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MODESHOW 

 

Vreeman mode komt weer naar de Ontmoetingsplek!!!!! 

Op Vrijdag 6 oktober komt José Pakkert van Vreeman mode met haar 

mannequins weer naar de Ontmoetingsplek. Deze keer is de 

modeshow op vrijdagavond: 

19:30 tot ongeveer 21:00 uur 
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Sieraden maken  

 

Op donderdagmiddag 12 en 26 oktober  

van 14:15 – 16:00 

Er zijn veel mooie kralen en ook meerdere 

mogelijkheden om met prachtige sieraden 

naar huis te gaan. 

Ook kunt u sieraden maken die elastisch zijn 

waardoor u niet hoeft te zweten met een 

lastige sluiting. Denkt u dat u niet handig 

bent? U zult zeker met leuke sieraden naar huis gaan. 

Deze workshop is onder leiding van Gerda te Have, Ingrid Hoentjen en 

Henny Jimmink. 

Het is fijn als u zich hiervoor opgeeft, zie de lijst op het prikbord. Zonder 

opgave bent u ook welkom op 1 of beide middagen. 

 

Sara Mens, de zangpedagoge uit de vorige Veldpost/Klokkeproat, 

geeft bij voldoende deelname weer zangworkshops in oktober of 

november. 

Meld u zich gauw aan, wij hebben bijna voldoende deelnemers om te 

starten. 

Wij willen ook starten met een schilder/tekencursus heeft u hiervoor 

belangstelling en/of voorkeur laat het ons weten.  

activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl  

 

ADRESSEN 

 

 

 

 

Predikant: 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Hobbemakade 47, 7204 BL  

Zutphen predikantlidy@harfsen.nl 

0575-510553 

werkdagen: maandag, dinsdag, 

donderdag 

telefonisch het beste te bereiken 

's morgens vóór 9.30 uur, 

en aan het einde van de 

middag/begin van de avond 

 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
mailto:predikantlidy@harfsen.nl
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Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 06-10062812 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Kosters: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

Jan Schutte en Joris Jochemsen 

Reservering 

Ons Gebouw: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

 

Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 10 24 26 

Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL73RABO 03737 11 514 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 
  hier kunt u de Klokkepraot ook digitaal lezen 

Aanleveren  

Kopij:   voor woensdag 18 oktober  via rikaelkink@hotmail.com  

 

 

 

mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com

