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Paasontbijt, Eerste Paasdag, 

zondag 31 maart 
 

Iedereen is van harte welkom bij het gezellige paasontbijt. 

Er is koffie/thee/ melk, vers (krenten)brood, broodbeleg en, 

natuurlijk, gekookte eieren. 

We beginnen om 9.00 uur en zijn voor 10.00 uur klaar. 

Daarna is er in de kerk een mooie paasdienst. 

Maar u mag ook alleen naar het paasontbijt komen. 

Of alleen naar de kerkdienst gaan, die om 10.00 uur begint. 

De kosten voor het ontbijt bedragen 

voor volwassenen € 4,00 

en voor kinderen t/m de basisschoolleeftijd € 3,00 

 

Graag aanmelden, voor vrijdag 22 maart, bij: 

Clasina van den Heuvel: cjvdheuvel@gmail.com 

of Annette Zwaaij: aczwaaij@gmail.com of 06-15470337 

Of schiet (een van) ons even aan na de kerkdienst. 

Met vriendelijke groet, de kerkenraad 

 

 
 

mailto:cjvdheuvel@gmail.com
mailto:aczwaaij@gmail.com
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OVERDENKING 

 

‘Als scherven spreken’ 

Bij de voorbereidingen voor de Goede Week herlas ik dit jaar het 

hoofdstuk over Pasen uit het boekje ‘Als scherven spreken’ van de 

theoloog Kune Biezeveld. In het zicht van haar eigen naderende dood, 

beschrijft zij in dit hoofdstuk wat Pasen voor haar inhoudt. Het is een 

mooi hoofdstuk: persoonlijk en ingetogen, maar in haar 

bescheidenheid heel krachtig en sprekend.  

 

Als besluit van het hoofdstuk citeert Biezeveld een gedicht van de 

theoloog Corja Bekius: 

 

Vertrouwen 

 

Ik zie haar eerste bloei 

nog op het kale hout 

en vraag bezorgd 

vanwaar die vroege groei 

de nachten nog zo koud 

 

de boom zegt niets 

maar bloeit mij aan 

alsof haar zachte kracht 

de strengste vorsten 

zal weerstaan 

ook deze nacht. 

 

Het lijkt in eerste instantie geen paasgedicht. Maar als je gaat letten op 

de symboliek, dan kun je er wel degelijk verwijzingen naar Pasen in 

terugvinden. Het kale hout kan ook het hout zijn van het kruis; en de 

nacht die de bloeiende boom doorstaat, kan ook de paasnacht zijn.  

 

Pasen in de natuur. 

Naast de symboliek is er nog een ander aspect van het gedicht dat mij 

aanspreekt: de verbinding tussen het Paasfeest en de lente. Het nieuwe 

leven dat in de natuur zichtbaar wordt, wordt verbonden met de 

opstanding, met het nieuwe begin van de paasochtend. Het nieuwe 

leven is een beeld van die opstanding. 
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In de protestantse traditie staan we van huis uit wat dubbel tegenover 

die verbinding tussen geloof en de natuur. Natuurlijk, we belijden God 

als de Schepper van de hemel en de aarde. Maar dat betekent niet 

dat we geloven dat we God volgens de protestantse traditie zo één-

twee-drie in de natuur terug kunnen zien. Als protestanten zijn we voor 

alles mensen van het Woord. Daar laat God zich aan ons zien. Alles dat 

daar buiten gaat, is al snel een beetje verdacht. 

 

En tegelijk, waarom zou het eigenlijk niet kunnen? Waarom zou het 

nieuwe leven dat we zien in de natuur, de bomen die weer knoppen 

krijgen, de bloemen die weer uit de grond komen, de dieren die weer 

jongen krijgen, waarom zou dat geen beeld kunnen zijn van het 

paasevangelie, van Gods trouw aan ons? 

 

De tuin in het paasverhaal. 

De gedachte van de natuur als beeld van de opstanding speelt in het 

paasevangelie in ieder geval wel een belangrijke rol. Niet toevallig 

vertellen de evangelisten dat het verhaal van de opstanding zich 

afspeelt in een tuin. Die tuin is geen toevallig decor. Het is een 

verwijzing naar de Hof van Eden, het paradijs. Zoals de Hof van Eden in 

het scheppingsverhaal ligt te wachten op Adam, de mens, zo ligt de 

tuin in het paasevangelie als het ware te wachten op Jezus, de nieuwe 

Adam. Waar Genesis vertelt over het beloftevolle begin in het paradijs, 

over God die zag dat het goed was, daar vertelt het paasevangelie 

over het nieuwe begin, over een nieuw paradijs, dat de herinnering 

aan het oude paradijs en de belofte van een nieuwe wereld in zich 

draagt. 

 

De eerste en de achtste dag. 

Die belofte van het nieuwe begin wordt ook nog op een andere 

manier zichtbaar in het paasevangelie. Niet voor niets vertellen de 

evangelisten aan het begin van het paasevangelie, dat het de eerste 

dag van de week is. Die eerste dag is een verwijzing naar een andere 

eerste dag: de eerste dag uit het scheppingsverhaal. Met de verwijzing 

willen de evangelisten zeggen: hier begint God iets nieuws. De 

opstanding van Jezus is niet zomaar een wonder; het is een nieuwe 

schepping. In de opstanding maakt God een nieuw begin met de 

wereld. 
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Om die reden hebben sommige theologen het niet over de eerste dag, 

maar over de achtste dag. Want, zeggen ze, die eerste dag, die eerste 

week was goed. Daar moet je niet aan voorbij gaan. God wist niet uit 

wat Hij gemaakt heeft. Hij maakt er een nieuw begin mee. 

 

Pasen als nieuwe schepping. 

En daarmee zijn we terug bij de gedachte van de natuur als beeld van 

het paasevangelie. Want in het paasevangelie heeft de opstanding 

alles te maken met de schepping. Sterker nog: de opstanding is volgens 

het paasevangelie een nieuwe schepping. Waarom zou de natuur dan 

geen beeld kunnen zijn van die nieuwe schepping?  

 

Als afsluiting een couplet van lied 978, waarin dat paasgeloof prachtig 

naar voren komt. 

 

Gij roept het jonge leven wakker 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

ds. Gertjan de Pender, consulent van Harfsen en predikant in de 

gemeente Gorssel/Epse en Eefde 

 

 

Uit de pastorie 

Mijn wereld is vrij klein geworden. Ik leef zo’n beetje de hele dag in mijn 

studeerkamer, in de oude fauteuil van mijn vader. Omringd door mijn 

boeken. Ik lees ze vrijwel niet (ik heb de concentratie niet), maar het is 

toch fijn gezelschap, al die boeken. Ik kan kort iets lezen wat me goed 

doet, dat is dan even balsem voor de ziel, maar romans, verhaallijnen, 

personages, ingewikkelde stof – ik kan het allemaal niet onthouden. 

Mijn geheugen is een grote zeef waar van alles doorheen valt. Dat kan 

best weer goed komen, zegt de dokter, evenals mijn reuk en smaak, 

maar voorlopig moet ik het ermee doen. Er is één groot voordeel aan 

dat lekkende geheugen: de frustratie van een erg slechte dag of nacht 

neem ik eigenlijk nooit mee de volgende dag of nacht in, ook die 

verdwijnt in de vergetelheid. Ik wéét dat het zo was – ik schrijf het ook 
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op – maar met mijn geheugen kan ik er niet meer bij. Ik leef dus echt bij 

de dag en in het moment. 

Over slechte nachten gesproken. Begin februari heb ik mijn eerste 

consult op de slaappoli gehad. En het wonder is geschied: ik slaap écht 

beter.  

Het is niet elke nacht feest, maar het is ook niet meer elke nacht drama. 

Ik ben er enorm blij mee.  

Maar waar ik niet op gerekend had, is dat de dagen er vreemd 

genoeg een stuk lastiger van worden, ik ben nóg meer moe. Ik heb 

namelijk een streng slaapregime opgelegd gekregen: ik mag geen 

slapeloze uren inhalen, overdag niet meer naar bed, niet uitslapen, niet 

vroeg naar bed.  

 

Een dutje mag alleen in de stoel 

of op de bank en alleen tussen de 

middag en niet te lang. Met de 

betere nachten ben ik blij, maar 

overdag is echt pittig, kan ik u 

zeggen. Ik hoop dat het went. 

Eind van deze maand is het een 

jaar geleden dat ik corona kreeg. 

Een verdrietige verjaardag van 

mijn ziekte. Het betekent ook deze 

maand een gesprek met een 

arbeidsdeskundige. 
 

 

Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten, ik zie er tegenop. Er komen 

ook longcovidpoli’s, dat is natuurlijk geweldig. Hoeveel profijt ik er zelf 

van zelf hebben en op welke termijn, geen idee. Met mij wachten er 

450.000 medepatiënten op. 

Soms denk ik: moet ik niet theologisch of op z’n minst gelovig 

reflecteren op mijn longcovid? Maar ik heb er domweg geen energie 

voor. Ik laat me maar dragen door wat mij toevalt: lieve kaartjes en 

briefjes. En ondanks dat lekkende geheugen: een flard van een lied, 

een halve zin uit een psalm. 

Hartelijke groet, 

Lidy van Prooyen Schuurman 
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DIENSTENROOSTER 

 

03 maart 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer 

10 maart 10.00 uur Dhr. Groen, Eefde dienst in Almen 

17 maart 10.00 uur Ds. A. Broekhuis, Warnsveld 

24 maart 10.00 uur Ds. D. van Alphen-Ubbens, Palmzondag 

28 maart  19.00 uur Ds. D. van Alphen-Ubbens,  Warnsveld 

    Witte Donderdag dienst v. Schrift en tafel 

    Aansluitend: the Passion op groot scherm 

29 maart 19.00 uur Ds. E. Diepeveen, Warnsveld,  

Goede Vrijdag 

31 maart   9.00 uur  Paasontbijt.  

  10.00 uur Ds. R. Heins, Warnsveld-Zutphen, Pasen 

07 april  10.00 uur Mevr. G.H. Braam, Borculo.  

    Almen komt bij ons. 

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie! 

Ook niet-kerkgangers zijn van harte  

uitgenodigd om rond elf uur een 

kopje koffie mee te drinken in de 

kerkzaal.  
 

 

Bij de diensten 

Samen naar The Passion kijken ‘Ik geloof in jou’ 

The Passion vindt dit jaar in Zeist plaats. Het tv-evenement wordt op 

Witte Donderdag 28 maart om 20.30 uur live uitgezonden op NPO 1. 

The Passion is de jaarlijkse, veel bekeken muzikale paasvertelling die 

duidelijk maakt dat het Paasverhaal over Jezus, dat bijna 2000 jaar oud 

is, nog steeds actueel is.  

'In deze tijden van oorlog en polarisatie lijkt het paasverhaal dat we in 

The Passion vertellen, steeds urgenter. De boodschap van Jezus is van 

alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb 

vertrouwen en sluit niemand uit. Dit is een boodschap voor iedereen in 

ons land en willen we doorgeven aan jongere generaties.  

Het thema van dit jaar is ‘Ik geloof in jou’, een krachtige boodschap vol 

vertrouwen. 
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U kunt natuurlijk naar Zeist gaan of thuis op de bank gaan kijken. Maar 

hoe mooi is het om The Passion via een groot scherm samen met 

anderen te bekijken. U bent daarom van harte welkom vanaf 20.15 uur 

in Ons Gebouw. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Voorafgaand aan The Passion is er een kerkdienst in het teken van 

Witte Donderdag. De dienst begint om 19.00 uur. Ook daar bent u van 

harte welkom, maar het is ook heel goed mogelijk om alleen de 

kerkdienst bij te wonen of om alleen The Passion te bekijken.  

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Bouwplannen 

De bouwcommissie is bezig met het opvragen en vergelijken van 

offertes, regelen van flora- en fauna onderzoek en alles waaraan 

voldaan moet worden om van de CCBB groen licht te krijgen om door 

te gaan.  

De kosterswoning is inmiddels leeg gekomen en de huur is opgezegd. 

Omdat we nog niet zeker weten of we de woning weer willen verhuren 

of dat de voorkeur uitgaat naar verkoop, laten we de woning eerst 

taxeren. Er heeft zich inmiddels een aantal potentiële huurders 

aangemeld. Zodra we weten welk besluit we nemen, zullen we contact 

met hen leggen. 

  

Kerkbalans en Gemeenteberaad van 11 februari 

Afgelopen maanden en weken is menigeen druk geweest met de 

organisatie van de actie Kerkbalans. En er is een flink aantal financiële 

medewerkers op pad geweest om de Kerkbalans envelopjes te 

bezorgen en later weer op te halen. Daarna zijn de toezeggingen 

geteld. Met een prachtig resultaat tot gevolg: op 5 februari was de 

stand € 750,- hoger dan vorig jaar n.l. € 45.486,50. Dit is ongeveer gelijk 

aan de toezeggingen in 2017. Vanaf dat jaar is het toegezegde 

bedrag niet meer zo hoog geweest. Dit bedrag is op 11 februari in het 

Gemeenteberaad bekend gemaakt. Nadien zijn er nog wat 

toezeggingen binnenkomen dus de eindstand zal nog iets hoger liggen. 

We zijn erg blij met dit mooie bericht en het geeft ons als kerk(enraad) 

het gevoel dat u er vertrouwen in heeft en dat het belangrijk is dat 

Harfsen een kerk heeft. Bedankt voor uw vertrouwen en ook een woord 

van dank voor allen die hier afgelopen tijd zo druk mee zijn geweest! 
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Tijdens het gemeenteberaad heeft Klaas Haak een toelichting 

gegeven op de cijfers van 2023 - 2024.   

 

De 18 jarigen werden naast de uitnodiging mee te doen aan 

Kerkbalans verrast met een klein presentje.  

Het boekje “Omdenken”. 

 

Ziekzijn van Lidy 

We betreuren het zeer dat het met Lidy nog niet goed gaat. En dan 

hebben we vooral met Lidy te doen. Ons leven hier in Harfsen gaat wel 

door, weliswaar heel anders,  maar Lidy staat al veel te lang in stil-

stand.  We denken vaak aan haar en zouden graag anders willen. 

Binnenkort vindt een gesprek plaats met de kerkenraad, Lidy en een 

arbeidsdeskundige in het kader van bijna een jaar ziekzijn. Dat soort 

formaliteiten horen er ook bij. Maar we wensen Lidy vooral veel 

beterschap toe en hopen op en bidden voor betere tijden!   

 

Ambtsdragers 

We kijken op een mooie 

dienst terug waarin ds. 

Hannie van Boggelen 

afscheid nam van Nel, 

Piet en Dineke en de 

nieuwe 

kerkenraadsleden Bertus 

en Antoon bevestigde. 

Ook Annette sprak hen 

allen toe om hen te 

bedanken en de 

anderen te 

verwelkomen. 

Er zijn nog steeds 

vacante plekken, dus 

voel je vrij om je aan te 

melden of om informatie 

in te winnen bij een van 

de kerkenraadsleden. 
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Piet, Nel en Dineke worden door Annette met een mooie  

toespraak, een boeket en een attentie bedankt voor hun inzet. 

 

 
Antoon en Bertus worden bevestigd respectievelijk als ouderling en  

ouderling-kerkrentmeester. 
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Werkgroep samenwerking met Almen – wie doet er mee?  

Op 7 februari heeft de kerkenraad van Harfsen weer een bezoek 

gebracht aan die van Almen. Daarin is gesproken over de wens en 

tevens de opdracht van de classis, om met elkaar in gesprek te gaan 

over een verdere samenwerking op het gebied van het diaconale 

college en die van de kerkrentmeesters, met op den duur wellicht een 

samenwerking van beide kerkenraden. Almen staat hier positief 

tegenover maar gaat hierover ook in gesprek met haar 

gemeenteleden op 17 maart. 

Het voorstel is dat er een werkgroep Samenwerking Kerk Almen-Harfsen 

komt.  

Vanuit Harfsen hebben daar zitting in: Antoon Lubberding (namens de 

kerkenraad/ en Annette Zwaaij zal de eerste opzet ook bijwonen), Nel 

Oolman en Johan Weijenberg  (als gemeenteleden). Er is nog ruimte 

voor een vierde/ vijfde persoon. Heb je interesse of wil je informatie, 

meld je dan even bij de kerkenraad.  

 

Pastorale bezoeken door ds. Johan Weijenberg 

Zie stuk elders in de Klokkepraot 

 

Vertrouwenspersoon en Veilige Kerk  

Net zoals clubs, verenigingen en organisaties heeft een kerk ook een 

vertrouwenspersoon nodig. Ook kerk Harfsen zoekt een of twee mensen 

die hierin een rol  kunnen spelen. Mocht iemand geïnteresseerd zijn, 

laat het ons weten. Ondertussen zijn we met andere kerken in de regio 

bezig om te kijken of we hierin gezamenlijk op kunnen trekken.  

En zo zijn er nog veel meer punten waar we ons in de kerkenraad mee 

bezig houden, maar hier laten we het nu bij. Heeft u vragen of 

opmerkingen n.a.v. dit verslag, laat het ons weten. 

Hartelijke groet vanuit de Kerkenraad;  

Antoon, Bertus en Annette 

 

Eindejaarscollecte 

Aan het einde van het jaar zijn onze vrijwilligers weer rondgegaan voor 

de eindejaarscollecte. Daarvoor, natuurlijk naast de gulle gevers, heel 

veel dank. 

Dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd van € 2.501,40. Mede 

hierdoor blijft het mogelijk om onze functie in het dorp te blijven 

vervullen.    
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Pastorale bezoeken door ds. Johan Weijenberg 

We zijn erg blij met het consulentschap van ds. Gertjan de Pender van 

Gorssel- Epse – Eefde. Hij woont de kerkenraadsvergaderingen bij, 

denkt mee en adviseert. 

We zijn ook erg blij met alle predikanten die de preekbeurten van Lidy 

invullen, en waarvoor Ellen Dupuis de nauwe contacten op een hele 

fijne manier met hen onderhoudt. 

We zijn ook blij met de samenwerking met Almen, waardoor we op 

sommige zondagen de kerk van Harfsen gesloten houden en bij Almen 

kerken. En het is ook fijn dat Almen de weg naar Harfsen weet te 

vinden. We zijn ook erg blij met de predikanten die benaderd kunnen 

worden bij een overlijden. Nel heeft hiervoor de contacten gelegd en 

een weekrooster gemaakt. Het rooster loopt inmiddels door tot eind 

september, hoewel we nog steeds hopen dat Lidy snel terug komt! 

We mogen ons gelukkig prijzen met alle betrokken gemeenteleden die 

mensen bezoeken die wegens ziekte of leeftijd wel wat extra aandacht 

kunnen gebruiken. Maar toch misten we daarin een dominee.  

We zijn dan ook erg blij met het aanbod van ds. Johan Weijenberg dat 

hij hierin een rol wil vervullen. Per 1 februari is hij beschikbaar voor 

pastorale bezoeken in samenspraak met de taakgroep 

bezoekwerk/pastoraat. 

Johan kan rechtstreeks benaderd worden of via een van de 

kerkenraadsleden of via Nel, Ageeth, Gerdien of Rika.  Als hij een naam 

doorkrijgt, zal hij z.s.m. een afspraak maken in overleg met degene, die 

voor bezoek in aanmerking komt. 

Email: jhweijenberg@gmail.com 

Tel: 06-19927888 

 

Contactpersonenwisseling 

Na jarenlange postbezorging en brengen en halen van de financiële 

bijdragen uit zijn buurt heeft Gerrit Mombarg om gezondheidsredenen 

moeten stoppen met zijn taak. Gerrit, heel hartelijk dank voor al deze 

jaren trouwe “dienst’. 

Heel fijn is het dat Tonny Wichers bereid is gevonden om deze taken 

van Gerrit over te nemen.  

 

Lieve mensen, 

Een grote stapel mooie kaarten!  En ons huis lijkt wel een 

bloemenwinkel. Geweldig, dank jullie wel. Wat fijn dat er zo veel 

mailto:jhweijenberg@gmail.com
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mensen met ons meeleven. Dat doet goed. Tot nu toe verdraag ik de 

1e kuur goed, spannend wat het met de verkeerde cellen doet (en met 

de goede). 

Maar fijn om nu legaal moe te zijn. 

Gesprekken krijgen meer inhoud 

en de betrekkelijkheid van alles 

inzien heeft ook voordelen. Kleine 

oneffenheden te kunnen uitpraten 

en opruimen werkt ook bevrijdend. 

Verdrietig dat zo’n ziekte bij allen 

die je lief zijn weer verdriet 

oplevert. Oppassen voor grotere 

groepen mensen en mensen 

knuffelen hoort (ik hoop voorlopig) 

niet bij de mogelijkheden, dat vind 

ik jammer!  Maar met de hoop op 

nog een paar jaar erbij misschien, 

als alles zo blijft gaan, doet ons 

dankbaar verder gaan.  

Jan en Anneke. 

  

 

 

IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken 

Hendrik Jan Wilgenhof 

 

H.J. overleed op 28 januari 2023. Zelf wetende dat hij 'een man van de 

dag' was geworden. Kracht en gezondheid namen af. En zoals hij zeer 

bewust in het leven stond, zei hij zelf de laatste tijd: 'een keer holt het 

op'. 

Een nieuw kalenderjaar was voor hem niet meer weggelegd. Al wilde 

hij nog wel graag voor Aaltje blijven zorgen en genieten van wat er 

was. Met Hendrik Jan ging een wijs en verstandig mens heen. Niet 

oordelend, zorgzaam voor wat en wie hem was toevertrouwd en een 

boer in hart en nieren. 

Zijn leven begon op 5 oktober 1938 op boerderij 'Achterkamp'. Samen 

met zijn ouders en vier zussen groeide hij er op en woonde en werkte hij 
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er daarna het grootste deel van zijn leven. Het was hem van meet af 

aan duidelijk dat hij boer wilde worden en niets anders. 

Na enkele jaren verkering trouwde hij op 10 januari 1964 met Aaltje 

Pasman. Het gezin werd verrijkt met de komst van drie kinderen: Erik, 

Gea en Henk. Deze tweede zoon zou gaandeweg het bedrijf 

voortzetten. De maatschap was al gerealiseerd, toen op 25 oktober 

1993 het noodlot toesloeg. Henk verongelukte en de mooie plannen 

vielen in duigen. Een klap die niet en nooit goed te verwerken valt. 

Voor alle betrokkenen. 

In 2001 werd besloten om te stoppen met melken en besteedde H.J. zijn 

tijd aan het opfokken van jongvee. 

Daarnaast was hij altijd bestuurlijk en meelevend betrokken bij 

maatschappelijke organisaties en het kerkelijk leven van Harfsen. Ook 

voor de kerkgemeenschap van 'Ons Gebouw' heeft hij veel betekend. 

Genoten werd er samen met Aaltje van de erbij gekomen 

kleinkinderen, vanaf 2005 vanaf de Wakelweg, waar ze naar waren 

verhuisd. Helaas moest in januari 2023 Aaltje worden opgenomen in 

'Het Dijkhuis' in Bathmen. Dagelijks ging Hendrik Jan erheen om bij haar 

te zijn. Het tekent zijn zorgzaamheid. 

In een dienst vooraf aan de begrafenis stonden we stil bij het leven van 

H.J., breur, papa en opa. 

Woorden uit de Bijbel over geloof, hoop en liefde vergezelden ons, 

samen met stemmen uit de familiekring. We luisterden naar 'Täkskes in 

de weend'. Met als refrein de stamboom, die altijd doorgroeit. 

Zo wensen we alle nabestaanden toe dat de dierbare en dankbare 

herinneringen aan deze markante man hen mogen steunen en 

troosten bij het verwerken van toch een groot gemis. Ga met God en 

Hij zal met je zijn. 

ds. Joop Mol 
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Wij stellen U voor aan…………. 

Wij vinden het leuk en zinnig om mensen aan het woord te laten die 

korter of langer geleden in Harfsen zijn komen wonen, en zo de 

veelkleurigheid van onze geloofsgemeenschap te laten zien. 

 

Deze keer is dat Martine Lensink, zij vertelt: 

Ik ben Martine Lensink, woon samen 

met mijn vriend René Meutstege en 

onze kinderen in Harfsen. 

We hebben samen 5 kinderen, één 

meisje  Elke en 4 jongens, Sander, 

Julian, Stan, en Pascal in de leeftijd 

van 15 tot 22 jaar. Het ene weekend 

gezellig druk en het volgende 

weekend zijn we met ons tweetjes.  

Mijn moeder woont bij ons in de 

achtertuin, in een mantelzorg 

woning. Ik ben geboren aan de 

Wikkemaatsweg, daarna heb ik  
25 jaar  in Laren gewoond en vanaf april 2022 zijn we weer terug in 

Harfsen komen wonen. 

Ik werk bij de gemeente Lochem, als consulent inburgering. Hier help ik 

statushouders die nieuw in onze gemeente komen wonen bij hun 

inburgering. Van scholing tot participatie, dat kan van alles zijn.                                          

Erg leuk en dankbaar werk. 

Daarnaast verzorg ik de boekhouding voor het bedrijf van René, René 

Meutstege Uitvaartzorg. Hij wordt steeds drukker, mooi om te zien dat 

ook mensen uit Harfsen hem steeds vaker weten te vinden.  

Als je vraagt naar mijn hobby’s:  Ik vind het erg leuk om naar het 

theater te gaan, musicals of concerten. Klaverjassen en borrelen met 

vrienden vind ik ook erg gezellig.                                                       

Daarnaast speel ik met veel plezier al bijna 40 jaar trompet bij SDG. 

Vooral melodische stukken als Aida of Bach vind ik erg mooi om te 

spelen. Ik houd dan weer niet van marsmuziek. 

Destijds ben ik overgeschreven naar de kerk in Laren, maar ben of was 

niet actief.  

Vanuit mijn jeugd en via de muziek ken ik zeker nog veel mensen uit 

Harfsen, maar het valt me wel op dat er ook veel nieuwe mensen in 

Harfsen zijn komen wonen de afgelopen 25 jaar.  
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ACTIVITEITEN 

 

Schilderijen in de kerk. 

Zoals u weet , zijn de schilderijen in de kerk weer verwisseld. De mooie 

verbeelding van de schepping, en de vier paarden van openbaring 

van Gerrit Roosjen uit Zutphen zijn verdwenen. Nu hangen de verfijnde 

stillevens van  Rieki Wilgenhof  in de kerkzaal. Ook haar schilderijen zijn 

het beter bekijken meer dan waard. 

 

Met Pasen zullen de schilderijen van Rieki vervangen zijn door mooie 

natuurfoto’s, gemaakt door Michel Schoneveld uit Laren.  

Michel is amateurfotograaf en maakt in Laren en (verre) omgeving 

prachtige natuurfoto’s. 

 

 
Kerststukken in de maak.. 

 

Workshop Bloemschikken donderdag 14 maart  

Op 14 maart geeft Janneke Zoetbrood weer een workshop 

bloemschikken in Ons Gebouw. 

Het zal een mooi stuk met voorjaarsbloemen worden, met ideeën en 

materialen van Janneke maar natuurlijk ook met een vleugje van je 

eigen inspiratie en fantasie.  
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Je gaat gegarandeerd  na afloop met een mooi bloemstuk naar huis.  

Datum:    donderdag 14 maart  

Tijd:      van 19.00 uur tot circa 21.00 uur 

Plaats:     Ons Gebouw, Sporkehout 4-6 

Kosten: € 30,00 (pin/contant) inclusief koffie/ thee met wat lekkers  

Aanmelden bij:   Joke Enderink – Frederiks 

     jokefrederiks@gmail.com 

en vermeld daarbij je naam, telefoonnummer en mailadres 

wacht niet te lang want vol = vol!  

Aanmelden uiterlijk:   zaterdag 9 maart    

Zelf meenemen:   snoeischaar, draadknipper, schaar 

  

 

Het Harfsens buurtkastje 

Aan de Broekstraat 2A (bij de familie Wassink) staat een buurtkastje, 

waar behalve boeken en gezellige prulletjes, ook een plank is 

gereserveerd voor etenswaar en hygiënische artikelen. Alles bestemd 

voor mensen die wat minder te besteden hebben. Als u wilt doneren: er 

staat een grote doos bij de familie Wassink naast de voordeur. Maar u 

mag ook artikelen in  de mand in de grote hal van de kerk doen. Er is 

vooral behoefte aan lang houdbare producten, zoals rijst, melk, 

potten/blikken groente, ontbijtkoek enz. Hygiënische artikelen en 

wasmiddelen zijn ook welkom, maar alleen in kleine verpakkingen. 

De diaconie dankt u hartelijk. 
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Buurtkastje terugblik 2023, door Ria Wassink 

De feestdagen zijn al weer lang voorbij en het gewone leven loopt al 

weer een tijd door.  

Had de afgelopen tijd leuke donaties gekregen. Door deze leuke 

donaties en financiële ondersteuning van kerk Harfsen kon ik een 

kerstpakketje in de kast zetten. Ik had een oproepje geplaatst wie er 

een nodig had, maar niemand had gereageerd. Omdat ik weet dat 

mensen het lastig vinden om te vragen heb ik toch een kerstpakketje in 

de kast gezet en daar is ook gebruik van gemaakt. Er zat voor het 

ontbijt of de lunch afbakbroodjes en beleg in. En een voor-, hoofd- en 

na gerecht. Ik hoop dat mensen er van hebben genoten. Ook nu in het 

nieuwe jaar merk ik dat er behoefte is. Nu komen er weer vele 

aanbiedingen van 2 halen 1 betalen. Denk dan eens aan het 

buurtkastje. Of de gratis boodschappen zegels van de Spar. Er is altijd 

behoefte aan wc-papier, macaroni/pasta en potten met groente.  

Alvast bedankt – groetjes van Ria. 

 

Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN) 2023 

We collecteren af en toe voor de ISBN, maar weet u wat er bij de ISBN 

omgaat?  

Ik wil u hierbij een kort overzicht geven van de activiteiten van het 

afgelopen jaar en de daarbij behorende financiën. 

 

Aanvragen voor hulp / financiële bijstand komen binnen bij de 

hulpverlener van de ISBN. Hij onderhoudt contacten met 

maatschappelijke en sociale instanties zoals Stichting Welzijn Lochem. 

Zo weten ze hem te vinden in de situaties waarin dat nodig is. 

 

Ook dit jaar zijn weer een aantal aanvragen binnengekomen en 

gehonoreerd.  

U begrijpt wellicht dat de opsomming vanwege de privacy erg 

algemeen is. 

Er is bijstand gevraagd voor tandartskosten,  meerdere keren voor 

ziektekosten, voor de kosten van een crematie, voor vervoerskosten en 

voor de aanschaf van een sportartikel. Daarnaast werden er de 

jaarlijkse kerstgiften verstrekt aan huishoudens met een minimum 

inkomen.  
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Ook is er een schenking gedaan van ruim € 900,- aan de voedselbank. 

Dit bedrag had de ISBN eind 2022 ontvangen van mensen, die hun 

energiecompensatie  aan de ISBN schonken.  

 

De inkomsten van de ISBN bestaan uit de financiële bijdrage van de  

gemeenten Almen, Harfsen, Eefde en Gorssel/Epse en de 

geloofsgemeenschap Joppe. Zij dragen ieder bij op basis van het 

aantal leden.  Verder worden er collectes gehouden gedurende het 

jaar en ontvangen we soms een gift. 

 

Inkomsten 2023:  afdrachten = € 3.650,- + collectes en giften = € 1.555,- 

Totaal  € 5.205,- 

 

De uitgaven zijn dus bestemd voor de hulpvragen, de kerstgiften en de 

noodzakelijke bankkosten. 

Uitgaven: 2023   

Hulpaanvragen € 8.915,- + bankkosten= € 280,-  Totaal  € 9.195,- 

 

Er is ook een spaarrekening, dus zo’n negatieve uitkomst kan goed 

opgevangen worden. 

 

Nu kan ik dit stukje afsluiten in de trant van ‘We hopen dat 2024 weer 

een goed jaar mag worden voor de ISBN’, maar dat willen we eigenlijk 

helemaal niet. We zouden willen wensen dat eens de ISBN overbodig 

wordt. 

En dan nog wat: we hebben nog een voorzitter nodig! (vergaderen 

maar 2x per jaar). Wie? 

 

Namens de ISBN 

Henriëtte Groeneveld 

 

TERUGBLIK 

 

Nagekomen bericht van de Kerststal en een ezeltje 

We zijn ondertussen al onderweg naar Pasen maar blikken toch nog 

even terug op onze mooie kerststal. Heren stalopbouwers; nog heel erg 

bedankt voor deze klus om de stal op te bouwen en in het nieuwe jaar 

weer af te breken en op te slaan. Heel erg fijn dat jullie dit elk jaar weer 

doen. Heel Harfsen en ook Klompenpadlopers genieten er van!  



 

20 
 

We waren blij verrast door een 

prachtig patchwork wandkleed 

van een ezeltje (zie foto) dat de 

wand van de stal aankleedde. En 

behalve het ezeltje staat er ook 

een grappig muisje op die de 

Kerstster aan een touwtje de lucht 

in laat zweven. Het ezeltje kijkt er 

vol belangstelling naar. Op het 

wandkleed staat ook de tekst 

“Kerststal Harfsen ’23 “. Daarmee 

blijft het kleed onderdeel 

uitmaken van de Kerststal en 

hangen we het eind van dit jaar 

weer op.   

Wie het gemaakt heeft? Dat staat er niet bij. Maar namens ons 

allemaal, heel erg bedankt !  

En zo genieten we ook nog van het gansje dat al eerder in de stal is 

gezet en waarvan de afzender ook onbekend is gebleven.  

P.s en het envelopje dat in de stal lag, dat gericht was aan God 

hebben we doorgestuurd!  

 

TOP2000 dienst  

Op 29 december is weer de traditionele TOP2000 dienst gevierd. Rond 

150 mensen hadden de weg naar de kerk van Laren gevonden voor 

deze bijzondere dienst, waarin de muziek centraal staat. Dit jaar 

speelden de Malletband uit Harfsen, in een paar nummers ondersteund 

door de zang van Floor Schut, en Versatile uit Laren een aantal songs, 

die steeds werden ingeleid door een korte overdenking. Naast de 

zorgen en de problemen, die we in onze huidige tijd kennen, werd ook 

het plezier en de verbindende kracht van muziek bezongen in de 12 

songs die door de bands werden gespeeld of werden getoond op de 

beamer. 

Het was een heel feestelijke viering en na afloop bleven nog velen 

hangen om gezellig na te praten, onder het genot van een drankje en 

een hapje, en de muziek van Versatile. Wat weer duidelijk werd is dat 

TOP2000 muziek verbindt en ons samen kan brengen, ook in de kerk! De 

dienst is door Jeroen en Derk prachtig in beeld gebracht, dus mocht u 
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de dienst hebben gemist, dan kan u deze nog terugkijken op de 

website van kerkdienstgemist.nl. 

 

 
 

Volgend jaar zal de TOP2000 weer in Harfsen plaatsvinden, tot dan! 

 

  

Sacraal dansen  

Op 18 januari heeft ds. Wilma Klein met een groep van ongeveer 10 

mannen en vrouwen gedanst in de kerk! Zo bijzonder! Er waren 

Harfsenaren maar ook mensen uit Gorssel, Laren en Eefde aanwezig.   

Wilma heeft een workshop gegeven over dansen en het 

lichaamsgebed. Het was in de vorm van meditatieve kringdansen en 

ook van Dansen van Universele Vrede: “ Vanaf het begin der tijden 

komen mensen bij elkaar om verhalen te vertellen, muziek te maken en 

te zingen. Iedere cultuur  heeft zijn eigen liederen, vertellingen, feesten 

en gedenkdagen waarbij gedanst en gezongen wordt. 
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De Dansen van Universele Vrede maken deel uit van deze tijdloze 

traditie. Dat is een vorm waarbij je samen ook mantra’s meezingt terwijl 

je de dans doet”. Zie ook https://dansenvanuniverselevrede.nl/  

Wilma heeft ons hier in meegenomen. Sommigen onder ons hadden dit 

vaker meegemaakt, en dansten vrij in het rond. Maar bij anderen 

moest even een knopje omgezet worden om zo vrij van lichaam en 

geest door de kerk te bewegen. Het was een mooie, bijzondere 

ervaring.  

Wilma vond het fijn om dit in Harfsen te beleven en wil graag nog een 

keer terugkomen. Ze stuurde ons nog het mooie passend gedicht van 

Hein Stufkens:  

Steek een kaars aan in het duister 

Steek een kaars aan in het duister, laat het Licht toe in je hart. 

Maak je handen niet tot vuisten, streel maar zacht wat is verhard 

Steek een kaars aan in het duister, en zaai vrede waar je gaat 

Strek je armen uit en luister naar de mens die naast je staat 

Steek een kaars aan in het duister, eer wat kwetsbaar is en klein 

Ga geduldig tot het uiterst, laat waar jij bent Vrede zijn. 

 
Helpen?! 

Ik help graag.  Daarom ben ik vrijwilliger. Bij de kerk, bij scouting, bij SWL. 

En zeker als ik mensen lief heb, help ik graag. Nee niet met alles!  Maar 

wel met de dingen waar ik zelf redelijk goed in ben. 

En ik ben gelukkig niet de enige. Veel mensen helpen graag andere 

mensen. Maar soms valt dat niet mee. Anderen willen soms niet 

geholpen worden omdat.....  ze zelf vinden dat het niet nodig is? Om 

een ander niet tot last te zijn? Omdat ze het zelf willen kunnen? Er zijn 

veel redenen te bedenken. Maar bedenk ook dat je soms een ander 

een plezier kunt doen door hem/haar te laten helpen. Zodat ze zich 

nuttig voelen soms, of omdat ze jouw graag tot nut willen zijn. Of omdat 

ze je graag willen ontlasten. Deze wijze les heb ik, jaren geleden, 

geleerd toen ik serieus ziek was.  En sindsdien vraag ik soms hulp. Soms is 

het maar iets kleins. 

https://dansenvanuniverselevrede.nl/
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Er is nu een dame die me graag wil helpen. Maar...... Ze is ruim 75+. Hoe 

kan zij mij helpen???  En rond mijn verjaardag wist ik het. Ik heb haar 

gevraagd een taart voor mij te bakken. Wat was ze blij! " Oooo eindelijk 

mag ik weer bakken". Zij heeft genoten van het bakken en mij daar 

echt een plezier mee gedaan. En wij hebben met mijn verjaardag, een 

heerlijke taart gegeten. Zo zie je dat dit mes aan twee kanten snijdt 

Dus het is goed om anderen te helpen. Maar laat anderen jouw ook 

helpen!! 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26 

 

Collecten: 

  Diaconie   Kerkrentmeesters 

03 maart Kerk in actie   Bloemenfonds 

10 maart Dienst in Almen    

17 maart Kerk in actie   Pastorale zorg 

24 maart Hospice de Winde  Alg. Harfsens kerkenwerk 

28 maart Diaconie   Klokkepraot 

31 maart Kerk in actie   Onderhoudsfonds 

          

Toelichting bij de collecte: 

3 maart: Kerk in actie: voorjaarszending Libanon  
In Libanon zijn veel 

christelijke instellingen 

met een regionale 

functie. De Near East 

School of Theologie in 

Beiroet leidt predikant op 

voor het hele Midden-

Oosten en geeft 

bijscholing aan 

voorgangers. Het instituut 

wil met haar activiteiten 

de christelijke minderheid 

in de regio 

ondersteunen. 
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10 maart: We zijn dan te gast in Almen.  

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol, 

vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg 

slecht functioneren. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het 

toerusten van vrouwen voor sociale en pastorale taken. 

 

 
 

17 maart: Kerk in actie: werelddiaconaat Rwanda 

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie predikanten laten leerzame 

stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel 

Rwanda verspreiden. Kinderen leren nadenken over de thema’s uit de 

stripboeken, zoals gezondheid, voeding, het milieu en christelijke 

normen en waarden. 
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24 maart: Hospice de Winde 

In hospice De Winde in Deventer worden mensen in hun laatste 

levensfase geholpen en omringt met zorg. Alle zorg wordt afgestemd 

op de persoonlijke behoeften van de gast. 

 

28 maart: Op witte donderdag collecteren we voor de eigen diaconie. 

 

31 maart: Kerk in actie: Werelddiaconaat Colombia 

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 

Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, 

kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde 

maaltijden kunnen koken, onder andere door een rijdende kookschool. 

Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels 

en restaurants. 

 

 
 

 

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers, 

o.v.v. het collectedoel: 

Diaconie: NL11RABO 0301 4064 05  

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14 
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Ontmoetingsplek de Veldhoek  

 

Vrijdagmiddag 1 maart vanaf 14:15 uur: 

 ‘it giet oasn’  het elfstedenspel  

Een middag met spel, plezier waarbij alle steden worden aangedaan. 

Het klunen laten wij deze middag achterwege. 

Het is fijn als u zich opgeeft, als u dit vergeet, kom dan wel. 

 

Vrijdagmiddag 15 maart vanaf 14:15 uur  

worden er paasstukjes gemaakt.  Neem gerust uw eigen bakje mee, wij 

zorgen voor de rest.  Het is fijn als u zich even opgeeft, de lijst hangt in 

de Veldhoek of bel Aldi 06-21200723. 

 

Vrijdagmiddag 22 maart vanaf 14:15 uur  

is er weer een filmmiddag 

 

Donderdagmorgen 28 maart, vanaf 9 uur  

is de Hazerun (sponsorloop) van de Beatrixschool die wordt gelopen 

rond de speeltuin, koffie in De Veldhoek 

 

Donderdagmiddag vanaf 14:15 uur  

is de leesclub met dit keer het boek Judas, geschreven door Amos Oz 

 

Vrijdagmiddag 29 maart vanaf 13 uur een Paaslunch 

Wilt u deelnemen geeft u zich dan even op, de lijst hangt in de  

Veldhoek of bel Aldi 06-21200723. 

 

Vrijdag 5 april 19:30  

is er modeshow van Vreeman mode in de Ontmoetingsplek. 
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ADRESSEN 

 

 

 

 

 

 

Predikant: 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Hobbemakade 47, 7204 BL  

Zutphen predikantlidy@harfsen.nl 

0575-510553 

 

    

 

Ziekte predikant 

Vanwege long covid is ds. Lidy van Prooyen Schuurman met 

ziekteverlof. In geval van nood of zorg is er natuurlijk altijd 

iemand beschikbaar. Neemt u in dat geval contact op met: 

 

Ageeth Veeneman, tel. 06-10062812, kleinreeve@hetnet.nl  

Nel Oolman, tel. 06-13689741, scribapg@harfsen.nl   

Ds. Weijenberg, tel. 06-19927888, jhweijenberg@gmail.com 

 

 

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 06-10062812 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Kosters: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

Jan Schutte en Joris Jochemsen 

Reservering 

Ons Gebouw: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
mailto:kleinreeve@hetnet.nl
mailto:scribapg@harfsen.nl
mailto:jhweijenberg@gmail.com
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
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Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 10 24 26 

Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL73RABO 03737 11 514 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 
  hier kunt u de Klokkepraot ook digitaal lezen 

Aanleveren  

kopij:   voor woensdag 20 maart via rikaelkink@hotmail.com  

 

 
 

 

Goede Paasdagen gewenst 

 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com

