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OVERDENKING

Heer, U bracht de aarde in balans,

leder schepsel heeft een aandeel in die dans.
De planeten draaien in uw plannen mee.
Elke korrel zand is deel van uw idee.

Deel van uw idee is ook de mens

En u deelt met ons uw grote scheppingswens:
Laat de aarde bloeien geef haar rust en lucht.
Wat je nodig hebt, geeft zij je weer terug.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.

Als we vallen, geef ons weer een kans.

Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Heer, wij nemen meer dan U ons geeft

En de aarde wordt een plek waar niets meer leeft.
Zoveel schoonheid is verdwenen voor alfijd.

Alle samenhang die U bedacht raakt kwijt.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.

Als we vallen, geef ons weer een kans.

Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde

Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

(Liedtekst naar aanleiding van het thema ‘voedsel’ in de 40-dagentijd.)

UIT DE PASTORIE

Voor het eerst sinds mijn ziekmelding vorig jaar ben ik in Harfsen
geweest. lk moest me laten rijden, want voor zelf met de auto naar
Harfsen mis ik de concentratie en focus en alertheid. Eindelik weer eens
over de Braakhekkeweg en de Reeverweg, langs vertrouwde huizen.
Daar woont die, en hoe zou het daar gaan? En eindelijk weer eens in
Ons Gebouw.



Ik was er voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Dat is
gebruikelik rond een jaar ziekte, om te inventariseren hoe het staat met
de belastbaarheid. Is er al integratie mogelijk in het werk, en als dat niet
kan, is er ander werk mogelijk? Ik zag er tegenop, schreef ik vorige
maand. Want ik weet wel dat dat allemaal nog niet aan de orde is,
maar vinden de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts dat ook? Ja
gelukkig, dat vinden zij ook, een hele opluchting.

Het afgelopen jaar heb ik veel moeten leren loslaten. Ik hield en houd
nog steeds een klein dagboekje bij waarin ik elke dag opschrijf hoe de
nacht was, of ik een klein wandelingetje heb kunnen doen, hoe ik me
daarna voelde, wat ik verder nog (niet) heb kunnen doen, hoe het met
de energie staat, met de overprikkeling, enz. Een armzalige poging om
grip te krijgen op deze merkwaardige ziekte die longcovid is, en die grip
kreeg ik nooit.

Elke dagis een puzzel. Leg ik iets verkeerd, of ontbreekt er een stukje,
dan valt de dag als een kaartenhuis in elkaar. En wist ik nou maar wat
er verkeerd ging, maar het is elke dag weer een andere puzzel, likt het.
Ik krijg inmiddels wel, een daar ben ik zielsdankbaar voor, wat meer grip
op de slaap. In feite ben ik de hele dag bezig om voor te bereiden op
een goede slaap. Niet te veel doen (nog meer oververmoeid en
overprikkeld is slecht voor de slaap), maar ook niet te weinig. En dan
z0'n beetje de hele avond ‘afwikkelen’, een ontspannen warme
douche, geen inspanning meer, geen schermtijd, alleen maar in zacht
licht een beetje luisteren naar muziek of een onderhoudende podcast.
Ik leer zoveel over slapen en slaapdruk en alles: straks kunt u ook bij mij
terecht over slaapadvies ©

Qua gezondheid heb ik tot nu toe in mijn leven veel geluk gehad. Maar
ook nu nog heb ik veel geluk. Ik ben werkeliik een dankbaar mens. Veel
geluk met zorgzame mensen om me heen, zorgverleners die me serieus
nemen en met me meedenken. Een zorgzame gemeenschap in
Harfsen. Geloof me, elk kaartje, elk bericht ontvang ik met
dankbaarheid, ook al heb ik niet de energie om ieder te bedanken.
Dat blijf ik hier maar doen, elke maand weer: ik ben er zo blij mee!

Wat ik het moeilijkste vind2 Harfsen. De kerk van Harfsen in de steek
moeten laten. En het niet weten. Moet ik nou de rest van mijn leven
met een borduurwerkje voor het raam zitten? Ik kan het niet geloven.
Kan ik nooit meer bijiemand op bezoek, kan ik nooit meer een toga
aantrekken, een viering voorbereiden, mijn plek in de gemeenschap
innemen¢ Ik kan het niet geloven.



Ondertussen bliff ik zo ontspannen mogelik de dagen en nachten
afspeuren naar tekenen van hoop. En die zijn er ook. En tenslotte mag
ik mezelf, en misschien u ook wel, eraan herinneren wat we met Pasen
vieren: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons
blijft.

Met hartelijke groet,

Lidy van Prooyen Schuurman

DIENSTENROOSTER

07 april 10.00 vur Mevr. G. Baam Borculo DIENST IN ALMEN
14 april 10.00 uur Ds. J. Ek, Brummen

21 april 10.00 uur Ds. A. Broekhuis, Warnsveld  ALMEN KOMT

28 april 10.00 uur Ds. J. Mol, Gaanderen

05 mei 10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking
aan de dienst.

Elke zondag is er na de dienst koffie!l
Ook niet-kerkgangers zijn van harte
vitgenodigd om rond elf uur een
kopje koffie mee te drinken in de
kerkzaal.

UIT DE KERKENRAAD

We hebben op 12 maart kerkenraadsvergadering gehad waarbij we
ons op de volgende twee thema's geconcentreerd hebben:

Bouwplannen
We zijn bezig met de bouwplannen van de kerkzaal en hebben daarin

nauw overleg met de bouwcommissie. Er valt op dit moment nog niefts
concreets te zeggen. Er zijn allemaal lijntjes vitgezet. De kosterswoning is
door twee makelaars getaxeerd en het overleg vindt nog plaats hoe
verder te gaan. Ook met Stichting De Bank en met de huurder van De
Bank vindt een gesprek plaats, waarover we u op een later moment
informeren, als dit van belang is. Inmiddels heeft in De Uitkik een artikel
gestaan over de bouwplannen.
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Werkgroep samenwerking Kerk Harfsen — Kerk Almen

Er heeft een kort eerste gesprek plaatsgevonden tussen de kerkenraad
en de leden van de werkgroep. Binnenkort volgt een gesprek met
Almen en worden plannen gemaakt wat het vervolg wordt. Zie ook de
vorige Klokkepraot. In de volgende Klokkepraot kunnen we daar vast
wat meer over vertellen.

Even voorstellen: Antoon Lubberding

Heel veel Harfsenaren zullen mij wel kennen.
Geboren en getogen in Harfsen, bijna onder
de klokkentoren. Echter de afgelopen 10 jaar
een beetje zwervende geweest. Op zoek
naar een nieuw begin met een nieuwe
liefde. Kortere en langere tijd gewoond in
Deventer respectievelik Amersfoort. Door
verschillende oorzaken toch de weg naar de
Achterhoek weer ingeslagen. Na eerst
enkele jaren in Laren gewoond te hebben,
heb ik dit joar gelukkig weer een huis in
Harfsen gevonden. En wel aan Het
Hazenveld.

Maar terug naar het begin. In 1956 ben ik
geboren aan de Reeverweg (toen nog
Kapelweg), boven de
schoenwinkel/postagentschap. De
kleuterschool was toen nog in het oude
verenigingsgebouw pal tegenover ons. Dus
dat was makkelijk. Na een zorgeloze en
gelukkige lagere schooltijd, naar Lochem op
het Atheneum.

Een hele schok was, in mijn eerste schooljaar aldaar, het overlijden van
mijn zus Riekje. Omgekomen op de terugweg na een leuke dansavond
in Laren. Een gebeurtenis die natuurlik van grote invioed is geweest op
mijn verdere leven.

Het leven gaat natuurlijk verder. Na afgestudeerd te zijn, Econometrie
in Groningen, de toen nog verplichte diensttijd doorlopen. Geé&indigd
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als reserveofficier in Schaarsbergen. Inmiddels mijn voormalige vrouw
leren kennen. En daarmee getrouwd, de zaak van mijn ouders
overgenomen, en gezegend met twee kinderen. Te weten Anniek en
Jari, die nu respectievelijk 32 en 29 zijn. Helaas hebben we na een
kleine 25 jaar moeten besluiten uit elkaar te gaan en zijn we weer terug
bij het begin van mijn verhaal.

Dit is wel in een heel kleine notendop mijn leven. Gedurende die fijd
heb ik ook verschillende bestuursfuncties bekleed. Dat gaat van
bibliotheek, voetbal en Omni-sportvereniging tot politiek. Mijn ouders
hebben allebei ook vele bestuursfuncties gehad en ook zijn beide
actief geweest in de kerkenraad.

Hiermee komen we op het punt waarom ik in de kerkenraad ben
beland. Hoewel ik niet echt “kerks” ben, voel ik mij foch verbonden met
zowel de Harfsense gemeente als het geloof op zich. Ik wil er dan ook
alles aan doen om de Harfsense geloofsgemeenschap te behouden.
Dit te meer daar ik er zeker van ben dat de invloed hiervan verder reikt
dan alleen de mensen die lid van de kerk zijn. De kerk draagt bij aan de
sociale cohesie van het gehele dorp. Het is daarom dat ik mij wil
inzetten als ouderling van deze kerkgemeente.

Antoon Lubberding

IN MEMORIAM

Wij gedenken
Gerrit Johan Mombarg

Op 26 februari 2024 overleed Gerrit Johan Mombarg. Hij werd geboren
op 11 juli 1937 op een boerderij aan de Deventerweg in Laren. Hij
groeide op in een warm gezin met nog een jongere broer. Gerrit
volgde in Laren de Lagere School en de Lagere Landbouwschool en
daarna in Zutphen de Landbouwwinterschool. Bovendien was hij actief
in het verenigingsleven bij de C.J.V. in Laren.

Op 24-jarige leeftijd begon Gerrit zijn loopbaan als inseminator bij het
K.I. station aan de Broekstraat in Harfsen en kort daarna ook aan de
Harfsensesteeg. Hij begon er als ‘eenling’, maar al snel breidde het
bedrijf steeds meer uit. Al met al zou hij er 37 jaar blijven werken en hij
eindigde zijn loopbaan als directeur.
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Op de dansavonden in Harfsen en Laren leerde hij Gerrie de Greef
kennen. Gerrit en Gerrie tfrouwden in 1965 in de kerk in Laren en ze
gingen wonen in een dienstwoning bij het bedrijff aan de
Harfsensesteeg. Daar werden hun zoon Dinand en dochter Helma
geboren. In 1970 werd hun huis aan de Reeverweg gebouwd. Een fijne
plaats om te wonen.

Toen Gerrit in 1998 met de vut ging, werd hij benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Niet alleen voor het werk dat hij beroepshalve
had verricht, maar ook voor het vele vrijwiligerswerk, waar hij bij
betrokken was. Met name voor de kerk in Harfsen heeft hij veel kunnen
betekenen. Op administratief gebied als kerkvoogd/ kerkrentmeester is
hij fot 2010 actief geweest. Hij was graag met cijfers bezig. Tot 2 jaar
geleden was Gerrit nog vrijwilliger bij een landbouwmuseum in Beesd,
waar hij elke week naar toeging.

Gerrit was een harde werker, die niet graag op de voorgrond stond.
Een doorzetter met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en
rechtvaardigheid. Zeker ook een gevoelsmens, al praatte hij niet
gemakkelijk over ziin gevoelens. Zorgzaam en zeer betrokken bij de kerk
en het geloof. Hij had zo zijn eigen plaats in de kerk, tof het echt niet
meer ging. Maar op afstand bleef hij toch de diensten thuis volgen.
Vanaf 2015 kreeg hij in foenemende mate problemen met zijn
gezondheid. Vooral de laatste periode was erg zwaar. Op 4 maart j.l.
hebben we in 'Ons Gebouw' afscheid van Gerrit genomen en hebben
we met dankbaarheid teruggekeken op zijn leven. Centraal stonden
de woorden van Jezus over het ‘Vaderhuis met veel kamers' (Johannes
14). Moge dit beeld Gerrie, de (klein)kinderen, familie en vrienden froost
en kracht geven.

Ds. Johan Weijenberg

Het In Memoriam van mevrouw Wichers-Trekop verschijnt in de
volgende Klokkepraot.




ACTIVITEITEN

Family Fair

Op zondag 14 april wordt in Hoeflo tussen 10.00 en 16.00 uur de Family
Fair gehouden. Het wordt vast een leuk evenement.
Ook Kerk Harfsen laat zich daar zien, dus kom vooral kijken.

We laten onze rol als kerk zien,
waarin we omkijken naar de
mensen in Harfsen en in de
wereld die exira hulp of
aandacht nodig hebben.

We bieden o.a. ruimte aan
Ester en John Huurnink die
binnenkort meedoen aan Alpe
d'HuZes.

Een mooi project dat we als
Kerk Harfsen graag steunen.
Ook schenken we aandacht
aan het Buurtkastje dat
beheerd wordt door Ria
Wassink. En we laten zien wat
we wereldwijd doen.

Fandly

We gaan een mooie bos bloemen weggeven aan iemand. Kom en
laat weten wie een bos bloemen verdient en waarom!

En er ligt een lijst klaar waarop je namen in kan vullen van jongeren die
dit jaar examen doen voor de middelbare school en een roos
verdienen om hen succes te wensen.

Kortom Kerk Harfsen is er ook voor jou!




Het Harfsens buurtkastje

Aan de Broekstraat 2A (bij de familie Wassink) staat een buurtkastje,
waar behalve boeken en gezellige prulletjes, ook een plank is
gereserveerd voor etenswaar en hygiénische artikelen. Alles bestemd
voor mensen die wat minder te besteden hebben. Als u wilt doneren: er
staat een grote doos bij de familie Wassink naast de voordeur. Maar u
mag ook artikelen in de mand in de grote hal van de kerk doen. Eris
vooral behoefte aan lang houdbare producten, zoals rijst, melk,
potten/blikken groente, ontbijtkoek enz. Hygiénische artikelen en
wasmiddelen zijn ook welkom, maar alleen in kleine verpakkingen.

De diaconie dankt u hartelijk.

UIT DE LANDELIJKE KERK

Artikel naar aanleiding van Biddag voor gewas en arbeid

De afstand tussen burger en boer lijkt groter dan ooit. Akkerbouwer
Cornelis Mosselman en melkveehouder Martin Immink kunnen daarover
meepraten. Samen bidden voor het groeiseizoen op Biddag geeft
nieuwe moed. “Als christenen moeten we vooroplopen om de
agrarische sector gezond én toekomstbestendig te maken.”

‘Boeren is iets wat in je zit, ik zou niet anders willen.” Dat zeggen de
meeste boeren als je hen vraagt naar hun beroep. Maar door de
huidige wet- en regelgeving hebben boeren het moeilik. “Veel boeren
zitten in een klem van somberheid, omdat ze geen perspectief
hebben”, vertelt Cornelis Mosselman (41), akkerbouwer in het Zuid-
Hollandse Ooltgensplaat.



Afvalputje

Het lijkt of de boer het afvalputje van de maatschappij is geworden.
Vanuit de samenleving klinkt voortdurend de boodschap dat boeren
milieuvervuilers zijn en niet goed omgaan met hun dieren. “De
verbinding tussen burger en boer, die vroeger heel vanzelfsprekend
was, is er nauweliks meer”, zegt Mosselman. “Steeds minder mensen
beseffen waar ons voedsel vandaan komt, en waar boeren tegenaan
lopen. We moeten beter nadenken over de keuzes die we dagelijks
maken en samen op zoek naar een manier hoe we het anders kunnen
inrichten. Kleine, dagelijkse keuzes op het gebied van voedsel kunnen
al verschil maken.”

Naast de boeren staan

Ook Martin Immink (47), die samen met zijn vrouw een melkveebedrijf in
Daarle (Overijssel) runt, kan slapeloze nachten hebben. En dan niet
zozeer vanwege het natte weer van de laatste maanden. “We hebben
altijd al verschillende periodes van droogte en vernatting gehad, we
moeten dealen met wat eris. Zo staat het ook al in de Bijbel: in vette
jaren werden de graanschuren in Egypte volgestouwd voor de magere
jaren.”

De onzekerheden door wet- en regelgeving vanuit de overheid baren
hem meer zorgen. “De regels stapelen zich maar op. Er zit veel onkunde
achter en dat steekt. LTO Nederland levert goede input, maar daar
wordf maar weinig mee gedaan. De overheid moet meer het land in,
luisteren naar wat er leeft. Naast de boeren gaan staan, en openstaan
voor ideeén.”

Het anders doen

Zes jaar geleden stapte Mosselman over op biologisch boeren en
regeneratieve landbouw. Pionieren, noemt hij het. "Het was en is een
enorme zoektocht, maar vanuit het ocogpunt van goed
rentmeesterschap moet het anders. lk ben in mijn werk steeds bezig
met de landbouw van de toekomst. Hoe ik die het beste kan
vormgeven." Hij ging op een andere manier telen, zodat hij het milieu
minder belast. “Ik wil werken aan een systeem dat uiteindelijk beter
tegen het veranderende weer kan.”

Ook Immink is graag bereid het anders te doen. “Sinds een paar jaar
zaai ik klaver in het grasland. Eerst was ik daar geen voorstander van,
maar op advies heb ik het een jaar geprobeerd. Nu ben ik er
enthousiast over. Het haalt stikstof uit de lucht, we hebben geen
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kunstmest meer nodig, en het geeft dezelfde opbrengst. Met ruimte
voor dit soort innovaties kunnen we problemen van deze tijd oplossen.
Hiermee kom je verder dan met regels voor wat er allemaal niet mag.”

Oog voor de andere kant

Vrijwel iedereen heeft wel een mening over boeren, merkt Immink. “En
iedereen zoekt argumenten in zijn eigen straatje om die mening fe
staven. Het dorp is bezig met de aanvraag voor windtfurbines. Dat
levert wrijving op. Mensen hebben vaak maar weinig oog voor een
andere kant van het verhaal, het levert eindeloze discussies op. Dat zie
je ook in Kaomerdebatten, ik maak me daar zorgen om. ledereen mag
voor zichzelf opkomen, maar partijen moeten rond de tafel om er
samen uit fe komen. In harmonie met elkaar kom je het verst.”

Onrecht

Mosselman ervaart ook wrijving. "*Je wordt als boer niet beloond voor je
diversiteit of voor het minder vervuilen van je omgeving.” Afgelopen
jaar was een ingewikkeld groeiseizoen, met een droge zomer en een
extreem natte periode in het najaar. “lk stopte veel tijd in de groei van
mijn wortels, maar na de oogst kreeg ik ze niet verkocht. Ze voldeden
niet aan het schoonheidsideaal van de versmarkt.

De wortels werden op uiterliik beoordeeld, niet op smaak en inhoud.
Daarmee wordt de sector onrecht aangedaan.” Via een actie op
social media verkocht hij toch een deel van de oogst, het andere deel
ging naar de Voedselbank.

Goede gelegenheid

Als christfenen moeten we voorop lopen om de agrarische sector in
Nederland vorm te geven op een manier die gezond en
toekomstbestendig is, vindt Mosselman. “God gaf ons de opdracht
rentmeester te zijn van de aarde. We moeten keihard aan de slag om
te doen wat goed is.

Biddag is een goede gelegenheid om te bidden voor de boeren én
voor mensen die invloed hebben op het beleid.”

Immink bezocht op Biddag de ochtenddienst van de hervormde
gemeente in Daarle. *Het gaf me moed om samen met anderen te
bidden voor een nieuw seizoen. Daarbij spreken we onze
afhankelikheid van God uit.

Wij doen ons best, maar Hij heeft de wereld in handen.”
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BlJ DE DIENSTEN

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26

Collecten: Diaconie Kerkrentmeesters

07 april Het Passion Plaaftselijk kerkelijk beheer
14 april Kerk in Actie Klokkepraot

21 april Dorcas Alg. Harfsens Kerkenwerk
28 april St. Kuychi Peru Pastorale zorg

05 mei Kerk in actie Bloemenfonds

Toelichting bij de collecte:

7 april: Het Passion (dienst in Almen

7 Stichting Het Passion Hummelo biedt een plek van rust aan dak- en
thuislozen en verslaafden. Hier komen mensen op adem en zijn ze
onderdeel van het gewone leefritme om stappen te zetten richting
herstel.

14 april: Kerk in actie Rwanda: Kerk als plek van hoop, hulp en
verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de
gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer
vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en
verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen' waar slachtoffers en
daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.

kerk Kerk als plek van hoop, hulp
inactie en verzoening in Rwanda

12



Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de
genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan
werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren
prakfische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze
jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

21 april: Dorcas

Wereldwijd heeft 1 op de 10 mensen chronisch honger. Dorcas komft in
actie voor mensen die dagelijks gezond voedsel moeten missen. Ze
helpen op alle mogeliike manieren en passen hulp aan op de situatie
en het land. Bijvoorbeeld door noodpakketten, maar ook door het
frainen van boeren, waardoor ze mindere afhankelijk zijn van
weersomstandigheden.

28 april: Stichting Kuychi Peru

De Nederlandse stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan Fundacién
Ninos del Arco Iris in Peru, die aan de allerarmsten onderwijs en
medische zorg geeft.

Als je Heléna van Engelen (1949) vraagt waarom ze naar Peru vertrok
om daar een project voor kinderen op te zetten, zegt ze: "Het was tijd
om iets aan het leven terug te geven."

In Urubamba bouwde Mamita Helena een centrum voor kinderen uit
de hooggelegen dorpen. Sindsdien vonden honderden kinderen een
thuis. Een thuis waar ze in liefde, veiligheid en gezondheid kunnen
leven, leren en tot bloei komen.

5 mei: Kerk in Actie Noodhulp Oekraine

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte
en elekiriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraine gooide het leven
en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie
werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraine die
ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie
van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan
iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Wat betekent dit project voor Uliana?

“lk woon met mijn familie in Kharkiv. In de eerste maanden van de
oorlog woonden we in het metrostation. Buiten was het gevaarlijk door
alle beschietingen. Het was best eng toen we weer naar huis mochten.
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Zouden er nog meer bommen vallen? Alles is veranderd sinds de
oorlog. Alle schoollessen zijn online, dat is heel saai. ledereen maakt
zich zorgen. Mijn ouders zijn altijd bang dat het luchtalarm afgaat en ik
niet kan schuilen. De situatie in onze stad is slecht, de wegen zijn kapot
en we kunnen nauweliks aan eten komen. Ik kan niet wachten tot de
oorlog voorbij is.

/

/ —

O ok Steun voor inwoners en
/ ' BUENHEE ontheemden in Oekraine
' Ph . . '

<

Wilt u deze doelen steunen maar komt v dit keer niet in de kerk?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers,
o.v.v. het collectedoel:

Diaconie: NL1TRABO 0301 4064 05

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14

Toelichting collecte opbrengsten diaconie 2023

In onderstaand overzicht ziet u de collecte opbrengsten van de
diaconie van het afgelopen jaar. Een deel van de collecte is via de
bankrekening van de diaconie ontvangen, maar er zijn ook giften in de
collectezak en in de brievenbus gedaan. En soms is het geld in een
envelopje aan iemand meegegeven die het afgedragen heeft.

Op welke manier dan ook, alle giffen waren (en zijn) meer dan welkom.
Alle gevers hartelijk bedankt! We hebben alle giffen overgemaakt op
de rekeningen van de goede doelen.

Wereldwijd steunen we elk jaar vanuit het kleine Harfsen veel goede
doelen. We kunnen niet voor alle goede doelen collecteren, dat zult u
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begrijpen. We maken een verdeling voor lokale, landelike en
wereldwijde doelen. Kerk In Actie vanuit de Protestantse Kerk
Nederland maakt altijd een zorgvuldige keuze, die wij voor een deel
volgen. Ook de actudliteit nemen we in de keuze mee. We passen het
rooster zo nodig aan.
Veel doelen hebben een ANBI status. U kunt voor uw giften misschien
aftrek krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de

Belastingdienst kunt u daarover informatie vinden.

We staan altijd open voor nieuwe doelen. Indien u zelf een goed
diaconaal doel weet waarvoor we kunnen collecteren, laat het de
diaconie (Annette Zwaaqij) via diaconieharfsen@gmail.com of middels
een gesprekje.
Nogmaals bedankt!

‘23 Doel collecte diaconie Opbrengst en
afdracht collectes
en giften

1/1 Diaconie Harfsen € 47,20

8/1 Edukans € 90,30

15/1 | Gevangenenzorg € 71,90

22/1 | De Leeuw Kyviv € 48,00

291/ | Project Zimbabwe mmyv fam. Van Kan € 525,00

(aangevuld door diaconie) € 475,00

5/2 | Werelddiaconaat Pakistan € 88,50

12/2 | KIA Noodhulp Ethiopié € 50,00

19/2 | Noodhulp KIA Syrié aardbeving € 742,95

26/2 | KIA Zambia € 55,00

5/3 Dokters van de Wereld € 36,50

12/3 | KIA binnenlands diaconaat € 58,90

19/3 | Liliane fonds € 49,30

26/3 | KIA Bangladesh € 67,50

2/4 | Hospice de Winde € 46,00

6/4 Diaconie Harfsen € 35,00

9/4 | KIA Moldavié € 151,40

16/4 | Leger des Heils € 137,00
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23/4 | Gamrupa € 148,50
30/4 | Kuychi Peru € 111,00
7/5 KIA Noodhulp Oekraine € 205,70
14/5 | Te Wierik > vervallen -
21/5 | Buurtkastje Broekstraat € 76,50
28/5 | KIA Pinksterzendig Egypte € 95,05
4/6 | Zorgboerderij Het Heuvel € 53,00
11/6 | Havekedienst -
18/6 | Het Passion Hummelo € 50,80
25/6 | KIA Venezuela Werelddiaconaat € 85,25
2/7 Kerk in Actie Werelddiaconaat: pastorale € 52,75
en praktische hulp voor migranten.
9/7 Oost-Europa zending € 84,50
16/7 De Regenboog Groep € 54,00
23/7 MAF Nederland Mission Aviation Fellowship | € 96,85
30/7 Stichting Open Doors € 67,00
6/8 te Wierik kleding fransport (ipv 14 mei) € 97.60
13/8 Kerk in Actie Zending Ghana - Een sterke € 73,10
kerk op een kwetsbare plek
20/8 Buitendienst Laren -
27/8 Voedselbank Zutphen - Lochem € 80,40
3/9 Werelddiaconaat Israél € 50,00
10/9 Zonnebloem € 92,50
17/9 Werelddiaconaat Myanmar € 128,50
24/9 Kerk in actie Syrié € 74,00
1/10 Naoberhulp € 44,00
8/10 Wilde Ganzen € 81,00
15/10 | ISBN € 95,80
22/10 | KIA Werelddiaconaat € 51,00
29/10 | Voor elk kind een Sint € 69,70
5/11 KIA najaarszending € 55,60
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12/11 | KIA werelddiaconaat € 83,70
19/11 | St. Exodus Nederland € 50,50
26/11 | Dorcas € 193,40
3/12 KIA Oeganda € 82,10
10/12 | KIA Myanmar € 59,70
17/12 | KIA Binnenlands diaconaat € 160,25
24/12 | Coll. via zondagsschool (Vergeten kind) -
25/12 | KIA Oekraine € 149,25
31/12 | Diaconie Harfsen € 55,00
2023 Diaconie Harfsen giffen gedurende het € 547,00
jaar
2023 | Gezin verblijfsstatus € 220,00
Totaal ontvangen diaconale collectes € 6.550,45
0 Stichting Ontmoetingsplek

Modeshow
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Vrildagavond 5 april is er
vanaf 19:30 uur is de altijd
gezellige en prachtige
modeshow van Vreeman
Mode in de
ontmoetingsruimte.




Hudertwasser workschop

Op donderdagmiddag 11 april vanaf 14:15 uur is er onder leiding van
Tiny Dikman een workshop Hundertwasser (Hundertwasser was bekend
door zij kleurrike ontwerpen) Onze gastvrouw voor deze middag, Mies
Zweers heeft al een les gevolgd en zal Tiny deze middag alle hulp
geven die zij nodig heeft.

Kosten voor deze middag zijn € 5.00 en € 7.50 dit is inclusief de drankjes.
Deze middag is zeker de moeite waard, en u gaaf zeker met een
prachtfige eigen gemaakt werkstuk naar huis

Film

Op vrijdagmiddag 26 april zijn de
koningsspelen, wij dracien deze
middag een toepasselijke film.
Zaterdagmorgen 27 april,
koningsdag, is er een lekker oranje
tompouce bij de koffie in de zaal
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Doris

Vrijdagmiddag 3 mei hebben wij
op veler verzoek Doris op bezoek
in de Veldhoek.

Start 14:15 uur kosten € 6.00 en

€ 8.00

ADRESSEN

Predikant:

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
Hobbemakade 47, 7204 BL
Zutphen predikantlidy@harfsen.nl
0575-510553

Ziekte predikant

Vanwege long covid is ds. Lidy van Prooyen Schuurman met
ziekteverlof. In geval van nood of zorg is er natuurlijk altijd
iemand beschikbaar. Neemt u in dat geval contact op met:

Ageeth Veeneman, tel. 06-10062812, kleinreeve@hetnet.nl
Nel Oolman, tel. 06-13689741, scribapg@harfsen.nl
Ds. Weijenberg, tel. 06-19927888, jhweijenberg@gmail.com
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Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet
kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 06-10062812
of via mail: kleinreeve@hetnet.nl

Postadres:
Telefoon
Kosters:

Reservering
Ons Gebouw:

Fin. Adm.
Ledenadm.
Bankrekening

Diaconie:
Mailadres:
Website:

Aanleveren
kopij:

Sporkehout 6, 7217 TN HARFSEN
0634097871

Bennie Brummelman, tel. 06-14691617
e-mail: b.j.orummelman@hetnet.nl
Jan Schutte en Joris Jochemsen

Bennie Brummelman, tel. 06-14691617
e-mail: b.j.orummelman@hetnet.nl

Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 10 24 26

Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87
NL54INGB00010.100.43

NL73RABO 03737 11 514
NL11RABO03014.06.405
diaconieharfsen@gmail.com
www.harfsen.nl/kerk

hier kunt u de Klokkepraot ook digitaal lezen

voor woensdag 17 april via rikaelkink@hotmail.com
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