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De zondagsschool in 1990. 
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De kerkenraad van de Protestantse Gemeente 

 

 Harfsen nodigt u van harte uit voor een 

 

 

Gemeenteavond 

op donderdag 9 november 2023 

 

 

Plaats:  Ons Gebouw 

 

Datum:  Donderdag 9 november 2023 

 

Aanvang:  20.00 uur, inloop v.a. 19.45 uur 

 

Programma: Zie het artikel elders in deze                                         

   Klokkepraot 
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OVERDENKING 

 

Kruikje voor mijn tranen 

 

 Vang mijn tranen op in uw kruik 

   Psalm 56:9 

 

Vanmorgen schonk de zee mij 

een kruikje voor mijn tranen. 

Uit de grote diepte vol van het natte zout 

gaf ze mij een schelp, zo groot 

dat ik er net mijn hand omheen kan vouwen. 

 

Uit ervaring wist ze dat er al heel wat 

van mijn tranen in haar stroom waren samengevloeid. 

Natuurlijk is mijn verdriet niet maar een handvol tranen, 

maar dat het wel te vatten is, te dragen – 

fluisterde ze me toe. 

 

Het kruikje begrenst en geeft ruimte, 

en als het teveel wordt, dan giet ik haar 

teder uit in de oneindige kruik die 

past in de hand van de Liefdevolle. 

 

 

  Janneke Nijboer 

  Uit: Voor wie los moeten laten – gedachten bij het  

        afscheid 
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UIT DE PASTORIE 

 

Op tafel ligt het begin van een legpuzzel. Als je zo weinig energie hebt, 

zijn de dagen lang, en je zoekt wat om te doen tussen al het rusten 

door. Het wil niet erg vlotten met die puzzel. 

‘Dansje in de kerk’ heet het, een schilderij van Marius van Dokkum, de 

schilder die vorig jaar (of was ‘t het jaar daarvoor?) nog in de kerk van 

Harfsen was om samen met zijn vrouw Ingeborg de vrijwilligersavond te 

verzorgen. Mooie avond. Bij die gelegenheid kocht ik ook deze puzzel 

. 

 

 

Het leek me 

toepasselijk om nu 

eindelijk deze 

puzzel eens in 

elkaar te leggen, 

want dit meisje -

ondergetekende – 

danst al ruim een 

half jaar niet meer 

in de kerk, en ze wil 

zo graag. Dus dat 

de puzzel maar 

onaf op tafel blijft 

liggen, is ook wel 

weer symbolisch.  

Of het al wat beter 

gaat, vragen 

mensen me 

geregeld en 

hoopvol.  

Ik kan er eigenlijk 

niet goed een 

antwoord op 

geven. Er is altijd 

een schommeling 

tussen betere en 

slechtere dagen. 
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Een paar weken terug had ik een slechte periode toen m’n conditie 

nog meer achteruit ging. Gelukkig is dat weer voorbij, maar of het nu 

ook béter gaat – daar is het net nog te vroeg voor. Dus hopelijk kan ik 

volgende maand een beter antwoord geven. 

Ondertussen puzzel ik verder. Het dansende meisje ligt al en hopelijk 

komt de wereld om haar heen steeds meer in beeld. 

 

Mijn ziel voed ik met muziek. Met het lied van Oosterhuis bijvoorbeeld:  

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht,  

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

En zeker word ik ook gevoed door alle berichtjes, kaarten die ik krijg. 

Daar ben ik echt heel erg blij mee: zeer veel dank! 

 

Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

29 oktober 10.00 uur Ds. J. Weijenberg, dienst in de Veldhoek 

05 november 10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten, Dankdag 

12 november 10.00 uur Mevr. G.H. Braam, Borculo 

19 november 10.00 uur Dhr. H. Dijkman, Vorden 

26 november 10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Gedachteniszondag 

 

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie! 

Ook niet-kerkgangers zijn van harte  

uitgenodigd om rond elf uur een 

kopje koffie mee te drinken in de 

kerkzaal.  

 



6 
 

BIJ DE DIENSTEN 

 

29 oktober dienst in de Veldhoek 

Zondag 29 oktober gaan we weer in de Veldhoek ‘kerken’.  

We zijn dan als kerkgemeente te gast in de ontmoetingsruimte, waar ds. 

Johan Weijenberg de dienst zal leiden. 

Fijn om zo weer eens samen te zijn. En ook hier is er na afloop van de 

dienst gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee 

met elkaar in gesprek te gaan. 

Bewoners van de Veldhoek en bezoekers: van harte welkom! 

 

5 november viering dankdag voor gewas en arbeid 

Op deze zondag zorgt de Werkgroep Bijzondere Diensten voor de 

invulling.  

 

26 november Gedachteniszondag 

Met liefde en dankbaarheid zullen wij op deze zondag de namen 

noemen van de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In 

de kerk zullen hun namen hardop klinken.  

Maar natuurlijk klinken in ons hart alle namen mee van de mensen die 

we missen. 

In het midden van de gemeente, voor Gods aangezicht en liefst 

omringd door onze geliefden zullen we hen gedenken en de 

gedachteniskaarsen aansteken.   

Ds. Johan Weijenberg zal de dienst leiden. 
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Als alles duister is, ontsteek dan een licht 
 

 
 

LICHTJESREGEN  - een avond om te herdenken voor het hele dorp. 

Op vrijdag 3 november staan in Ons Gebouw weer honderden lichtjes 

klaar om aangestoken te worden. 

Door een lichtje aan te steken kunt u iemand gedenken die u lief is, 

iemand ondersteunen om wie u bezorgd bent. U kunt een kaarsje 

aansteken als teken van gebed. Maar vooral willen we zo de namen 

levend houden van de mensen die ons lief zijn. 

De kerkzaal wordt voor deze avond opnieuw ingericht en sfeervol 

verlicht.  

Behalve zelf een lichtje aansteken, kunt u luisteren naar muziek, een 

naam of een gedachte opschrijven, gedichten lezen of gewoon even 

zitten en stil zijn. Er zijn gedenktafels in verschillende sferen en er is ook 

een speciale kindertafel. 

 

De kerk organiseert, maar de lichtjesregen is voor iedereen, voor het 

hele dorp.  

We hopen dat u met velen komt, jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, 

om het donker wat lichter te maken.  

 

Datum:              vrijdag 3 november,  inloop 19.00 – 20.00 uur 

Plaats:               Ons Gebouw 

Contact:            ds. Hannie van Boggelen hevanboggelen@gmail.com 

 

 

mailto:hevanboggelen@gmail.com


8 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Gemeenteavond 9 november 2023 

Als kerkenraad willen we u van harte uitnodigen voor een 

gemeenteavond op donderdag 9 november 2023, 20.00 uur. 

 

In februari hebben we een plan gepresenteerd voor de 

verbouw/nieuwbouw van de bijgebouwen van Ons Gebouw. Dat is 

toen enthousiast ontvangen, maar helaas is gebleken dat ook de 

kosten van dít plan ver boven ons budget uitkomen.  

Toch wilden we onze ideeën en uw input niet verloren laten gaan en zo 

is besloten tot een laatste poging om een plan voor te leggen waar we 

blij van worden en dat financieel haalbaar is.  

 

En dat is gelukt! Weliswaar met een compleet andere insteek, maar 

met daarin alle belangrijke eisen. Er is een nieuw plan ontwikkeld door 

de bouwcommissie, dat we graag met u willen bespreken. 

Kom dus 9 november naar de gemeenteavond om dit plan toegelicht 

te krijgen, zodat u betrokken bent bij de toekomst van Ons Gebouw en 

van de kerk van Harfsen. 

 

Dit is het hoofdonderwerp van de gemeenteavond. Daarnaast zullen 

we u bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot de 

gezondheid van Lidy en de oplossingen die gevonden zijn voor 

diensten, uitvaarten, pastoraat, bezetting kerkenraad en bijv. de 

samenwerking met Almen. 

 

Mocht u willen komen, maar geen vervoer hebben, meld u dan bij de 

scriba, Nel Oolman.  

U kunt bij haar ook aangeven als u verhinderd bent, maar wel interesse 

heeft in de plannen (scribapg@harfsen.nl / 06-13689741).  

We zien u graag op onze gemeenteavond!  

 

Plaats:   Ons Gebouw 

Datum:  donderdag 9 november 2023 

Aanvang:  20.00 uur, 19.45 is de koffie klaar 

 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harfsen. 

 

 

mailto:scribapg@harfsen.nl
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Uit de kerkenraad 

 

Bouwcommissie 

Deze heeft een nieuw plan ontwikkeld (zie info over gemeenteavond), 

dat we op de gemeenteavond van 9 november gaan presenteren. 

Verder nieuws hierover hoort u die avond. 

 

Attenties bij ziekte, (huwelijks)jubilea, geboortes 

Elke zondag worden er bloemen gebracht bij mensen uit Harfsen, niet 

alleen leden van de kerk, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken 

of iets te vieren hebben. 

Een nieuw initiatief is dat we vanaf nu onze felicitaties bij een geboorte 

vergezeld doen gaan van een leuk boekje i.p.v. bloemen. We hopen 

dat dit in de smaak zal vallen. 

 

Samenwerking met Almen 

Dinsdag 17 oktober hebben de kerkenraden van Almen en Harfsen 

samen vergaderd. Hoofdpunt van de agenda was het intensiveren van 

de samenwerking tussen beide gemeentes. Zo gaan we vanaf 2025 

regelmatig samen kerkdiensten houden, de ene keer in Harfsen, de 

andere keer in Almen. En gaan we komend voorjaar bekijken op welke 

manier we nog meer elkaar kunnen versterken. Zeker belangrijk met het 

oog op een (te) kleine kerkenraad van Harfsen. Op welke manier dit 

vorm zou kunnen krijgen, gaan we verder onderzoeken. We houden u 

op de hoogte van de ontwikkelingen hierover. 

 

Pastoraat 

Dit wordt op dit moment ingevuld door een aantal mensen, met 

daarnaast natuurlijk de vaste bezoekersdienst.  

Voor uitvaarten is er een nieuw rooster van waarnemers gemaakt, 

waarbij we hopen dat we niet vaak een beroep op hen hoeven te 

doen. Maar fijn dat deze voorgangers bereid zijn Harfsen in 

noodgevallen te helpen. 

 

Diaconie 

De kerkenraad heeft de begroting van de diaconie goedgekeurd 

 

Vrijwilligersavond 

Vrijdag 17 november organiseert de kerkenraad een gezellig etentje 

voor alle vrijwilligers in Ons Gebouw. Er zal een buffetje voor ons worden 



10 
 

geserveerd vanaf 18.00 uur. Als het goed is heeft u als vrijwilliger een 

uitnodiging gekregen, maar mocht dat om een of andere reden niet 

gebeurd zijn en u bent wel vrijwilliger, schroom dan niet u bij ons aan te 

melden. Die aanmelding geldt natuurlijk ook als u wél een uitnodiging 

hebt ontvangen. Graag uiterlijk 13 november doorgeven aan 

scribapg@harfsen.nl  

 

Kledingactie mevrouw Ineke te Wierik 

Ook deze herfst bestaat er weer de mogelijkheid om overtollige 

kleding, enz. in te leveren voor de projecten van mevrouw Te Wierik. 

Goede kleding, artikelen voor persoonlijke verzorging en hygiënische 

artikelen zijn van harte welkom. Het spreekt vanzelf dat alles wat u 

inlevert heel en schoon moet zijn. 

Op zaterdag 18 november a.s. tussen 10.00 en 11.00 uur staan we weer 

klaar bij “Ons Gebouw” om alle goederen aan te nemen. 

Helaas moeten we u ook meedelen, dat dit de laatste keer is dat de 

diaconie inzamelt. Mevrouw Te Wierik heeft aangegeven dat ze, gezien 

haar leeftijd, wil stoppen met grootschalige inname. Kleine 

hoeveelheden wil ze nog wel heel graag ontvangen op haar adres in 

Lochem. U kunt altijd contact met haar opnemen via tel. nr. 0573 – 

254992. 

 

De diaconie begrijpt het besluit van mevrouw Te Wierik. We danken 

haar voor haar jarenlange inzet en wensen haar vanzelfsprekend nog 

heel veel goede jaren toe.  

 

 
 

mailto:scribapg@harfsen.nl
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ACTIVITEITEN 

 

Nieuwe schilderijen in Ons Gebouw. 

Gerrit Roosjen uit Zutphen. 

In de afgelopen maanden  heeft iedereen wel de frisse schilderijen en 

bijzondere schaakspelen gezien van Frans Mellink. Nu is het tijd voor 

een nieuwe expositie. Daarvoor is Gerrit Roosjen gevraagd zijn 

schilderijen ten toon te stellen. Gerrit heeft na zijn studie klinische 

psychologie en filosofie jarenlang gewerkt in de justitiële jeugdzorg en 

geestelijke gezondheidszorg. Op het gebied van de beeldende kunst is 

hij autodidact. Zijn werk werd geëxposeerd in Nederland, Duitsland, 

Engeland, Estland, Frankrijk en Italië. 

Nu dus in Harfsen in Ons Gebouw, daar zijn we trots op! 

 

Voor Gerrit is kunst een taal voor de expressie van wat niet in woorden 

kan worden gezegd. In zijn schilderijen probeert hij zijn persoonlijke 

verbeelding te verbeelden. Hij legt geen uiterlijke werkelijkheid vast, 

maar zijn interpretatie, die daarmee altijd een innerlijke werkelijkheid is. 

In Harfsen hebben we de primeur om zijn 8 werken over de schepping 

te zien. Speciaal voor Harfsen ingelijst.  

Daarnaast heeft Gerrit 4 schilderijen gemaakt naar het Bijbelboek 

openbaring.  

 

 
De vier apocalyptische kleuren 

 

Hij vertelt: “Ik wilde een serie schilderijen maken naar aanleiding van 

het scheppingsverhaal. Gedurende dit project kwamen allerlei 

gedachten in mij op waarvan ik hier een paar wil delen omdat ze te 

maken hebben met het ontstaansproces van deze schilderijen.. 

Genesis begint met de schepping, kosmologisch en antropologisch. 

Niets daarvan is goddelijk; alles is geschapen door God, die Onze 
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Vader wil zijn. Daarom geloven we niet in God de Schepper, maar in 

God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde. In het 

scheppingsverhaal gaat het dan ook primair om de relatie tussen God 

en mens. 

We kunnen genieten van de schoonheid van bijvoorbeeld een veld vol 

zonnebloemen  of vol paardenbloemen. Maar als we de structuur van 

de pitten of de pluisjes onderzoeken, dan ontdekken we een 

fantastische orde, die ook te vinden is in de macrokosmos en de 

microkosmos. Wat eerst voor mij verborgen was, wordt dan een groot 

mysterie: hoe kan dat? 

Wie zich verdiept in muziek van J.S.Bach, kan zeker daarvan genieten, 

maar als je de structuur en de opbouw daarin ontdekt, zal je verbaasd 

zijn over wat daarin allemaal verborgen is. Hij zal nooit concluderen dat 

hij het nu wel begrijpt en dat de muziek van Bach geen geheimen 

meer heeft. Integendeel. 

Een laatste voorbeeld. De langste Psalm 119 wordt door velen ervaren 

als langdradig, saai en vervelend. Maar de structuur en opbouw en het 

gebruik van het Hebreeuws van deze Psalm is volgens kenners zo 

ingenieus dat je je haast niet kan voorstellen dat één iemand deze 

psalm heeft gedicht en gecomponeerd. 

Die ervaring deed ik ook op tijdens het schilderen van deze serie van 

acht olieverfschilderijen op papier. Ik wilde de schepping niet figuratief 

verbeelden, maar mijn eigen associaties bij het Genesisverhaal. 

En daardoor ontdekte ik ook dat ik soms iets had gelezen dat er niet 

staat. Bijvoorbeeld dat God op de eerste dag het licht scheidde van 

de duisternis. Er staat dat Hij het licht schiep. 

Hoe schilder ik licht? Aanvankelijk met witten, maar toen bedacht ik 

hoe het spectrum van licht is. Vanaf de eerste dag is er de regenboog 

van het verbond van God met de mensheid. 

Op de tweede dag scheidde God de wateren en de zee van het 

droge. Het droge kwam op uit het water, waarvan het deel uitmaakte. 

De aarde was een waterplaneet. 

De derde dag ontstond het leven, het jonge groen de planten en de 

bomen. Hoe kan dat? Want de zon werd pas later gemaakt, zegt het 

verhaal. Het kan, zegt de wetenschap, want voor het ontstaan van 

leven is de warmte van de kern van de aarde zelf voorwaarde, niet de 

warmte van de zon. De laatste is noodzakelijk voor de groei en 

ontwikkeling. 
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Na de vierde dag kwamen de vissen en de vogels, die konden zich 

goed oriënteren dankzij de zon, maan en sterren. Best iets om vrolijk van 

te worden. Vandaar de twee zingende visjes in vogelvlucht. Bij de 

zesde dag besloot ik het beeld van de mens centraal te plaatsen. Maar 

ik weet niet of dit een man of een vrouw is. En dat is geen opzet, maar 

wel bijzonder: God schiep de mens, man en vrouw schiep Hij. 

De zevende dag is de dag van de stilte, van het heilige mysterie. 

En op de achtste dag begint de nieuwe week. Op de achtste dag 

wordt het verbond van God met de mens vernieuwd. De mens moet 

aan de slag, want hij is verantwoordelijk. Hij moet kiezen tussen twee op 

het oog identieke appels. Heeft God soms gezegd dat je nergens van 

mag eten? Welnee dat heeft Hij niet gezegd. O je, je mag dus overal 

van eten! Nee, dat heeft Hij ook niet gezegd! Daarom, och mensen, 

wie zal ons leiden in onze keuzes? 

 

 

 

 

 

Gerrit Roosjen,                                                                                                                                                             

Contrescarp 37                                                                                                                                                                             

7202 AD Zutphen  tel. 0622621738 

g_ roosjen@hetnet.nl en voor 

meer schilderijen 

www.gerritroosjen.nl 

 

De schilderijen zijn tot het eind van het jaar te zien in Harfsen. 

Alle schilderijen zijn te koop. De opbrengst is bestemd voor ZOA, 

organisatie voor noodhulp en wederopbouw in Azië en Afrika. 

mailto:roosjen@hetnet.nl
http://www.gerritroosjen.nl/
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Het Harfsens buurtkastje 

Aan de Broekstraat 2A (bij de familie Wassink) staat een buurtkastje, 

waar behalve boeken en gezellige prulletjes, ook een plank is 

gereserveerd voor etenswaar en hygiënische artikelen. Alles bestemd 

voor mensen die wat minder te besteden hebben. Als u wilt doneren: er 

staat een grote doos bij de familie Wassink naast de voordeur. Maar u 

mag ook artikelen in  de mand in de grote hal van de kerk doen. Er is 

vooral behoefte aan lang houdbare producten, zoals rijst, melk, 

potten/blikken groente, ontbijtkoek enz. Hygiënische artikelen en 

wasmiddelen zijn ook welkom, maar alleen in kleine verpakkingen. 

De diaconie dankt u hartelijk. 
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Alvast noteren: 6 december 

Op deze avond gaan we weer samen bloemschikken en een mooi 

kerststuk maken. 

Meer info in de volgende Klokkepraot. 

 

 

TERUGBLIK 

 

Diana’s hersenspinsels: Een dienst in het dialect. 

Ik houd van “plat proaten”. 

Echt! Ik vind het prachtig om de verschillen in taal te horen. Soms weet 

je na een enkele zin al van  “dene kump uut Loarne” Of  Hoolt’n of 

Maarkel.  Iemand die niet in deze streek geboren is zal de verschillen 

waarschijnlijk niet opvallen, maar “kom ie hier vandan?”dan hoor je het 

direct. 

Soms denkt het dialect ook meer de lading als het Nederlands.  Als 

iemand “tummelig op de bene” is, wat is daar de Nederlandse 

vertaling van? Onzeker tijdens het lopen? Of is het toch iets anders? 

Zo hoorde ik ook van een man die bij de Spoedpost kwam met een 

zere plek ergens in zijn lijf. De dokter zei, “U hebt pijn ?”waarop de 

Achterhoeker antwoordde, Joa dokter, det ‘jökt t bes”. Jeuken zei u? 

Dat is bijzonder” aldus de arts. Waarom de vrouw van de Achterhoeker 

de arts duidelijk gemaakt heeft dat “als een Achterhoeker op 

zaterdagochtend bij de spoedpost komt en hij zegt “det jökt bes” dat 

hij dan wel erg veel pijn heeft! (waarna de man behandeld is). 

Waarom ik dit allemaal schrijf is dat er 15 oktober een dialect dienst bij 

ons in de kerk was.  

Ooo ik vind het prachtig! De lezing in het dialect en de uitleg (preake). 

Helemaal goed. Alleen het zingen…. Dat vind ik moeilijk. Waarom? 

Omdat een deel van de woorden anders zijn dan ik gebruik in mijn 

spraak. Om de hele simpele reden dat mijn dialect iets afwijkt van dat 

van de vertaler van dat lied. En dan zing ik dus NIET in mijn 

moodersproake . Net als het Onze Vader. Hij is mooi, maar toch.. 

“Maar wat wil je dan?“ hoor ik u denken. 

Tja, dat weet ik niet. Ik denk een kerkdienst in het dialect met de 

liederen in het Nederlands. Maar ik snap ook wel dat dit niet past. 

Wat ik in elk geval hoop is dat onze taal, of het nu de uwe of de mijne 

is, onze kinderen en kleinkinderen dat ook leren !! Want het kan zo mooi 

zijn! 
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UIT DE BUURGEMEENTEN 

Boodschappen delen – net dat steuntje in de rug.  

Bij de Havekedienst – een half jaar geleden – heeft u ook mee gedaan 

aan de collecte voor de actie boodschappen delen. Een actie van 

dorpsbewoners en kerkleden in Gorssel/Epse om mensen die niet naar 

de voedselbank kunnen/mogen en die wel “klem“ zitten door de hoge 

prijzen en de energie, een beetje te helpen – een steuntje in de rug te 

geven. Geloven is Delen – van geld / goederen / aandacht / liefde / 

hoop / …... 

En dat is wat we ook horen op vrijdagmiddag van onze klanten. “Ik ben 

zo blij met wat jullie doen. Net dat steuntje, waardoor het iets 

makkelijker wordt. Ik durfde eerst niet te komen, maar nu ik het wel doe 

ben ik echt blij”.  

We zijn er voor heel Oud-Gorssel, dus 

Gorssel/Epse/Joppe/Eefde/Harfsen/Almen. Iedereen, die moeite heeft 

om de eindjes aan elkaar te knopen kan vrijdagmiddag om 16.00 uur 

komen om  boodschappen uit te zoeken – meestal 10 boodschappen, 

wat minder als er dure producten bij zijn. We hebben niet iedere week 

hetzelfde, we proberen te variëren.  

Er komen nu 18 vaste klanten per week en daarnaast nog een paar, 

die niet iedere week komen.  

Weet u mensen die zo’n steuntje kunnen gebruiken? Maak ze attent op 

onze actie. Niemand hoeft bang te zijn – we kletsen niet en het is op 

een stille tijd. Er komen alleen lotgenoten.  

Wilt u ook meehelpen door te doneren?  Vraag een doos aan. Vul die 

met producten en wij komen het ophalen als u ons een seintje geeft – 

1x per maand een doos vol? Geweldig! (De gewenste producten staan 

op de doos) De dozen zijn van Kerk in Actie – van de actie “samen 

tegen armoede”.  Zij zijn op de hoogte van onze manier van meedoen 

aan deze actie. Ook de voedselbank is op de hoogte en werkt met ons 

samen. Wij brengen wat we over hebben en krijgen daar iets anders 

voor terug. Schaadt het mensen met een uitkering? Nee, ‘t Baken van 

de gemeente Lochem is op de hoogte en geeft het ook door aan haar 

cliënten, die dat nodig hebben.  

Wilt u liever zelf komen brengen? Prima – op woensdagmiddag tussen 

14.00 en 16.00 uur is de Brink altijd open en krijgt u een gratis kopje thee 

of koffie voor de moeite. Wij kunnen alleen houdbare levensmiddelen 

en toiletartikelen uitgeven. Maandverband krijgen we gratis om uit te 

delen van het landelijk uitgiftepunt MUP.  
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Boodschappen delen is te vinden in de Brink – het gebouw naast de 

kerk in Gorssel. Inbrengen bij de voordeur. 

Uitgeven op vrijdagmiddag bij de achterdeur.  

Informatie kunt u krijgen via : 

boodschappendelengorssel@gmail.com 

(regelmatig) doneren via de bank?  

Banknummer: NL62 RABO 0343 9832 49 

Prot. Gemeente Gorssel/Epse Inz. Boodschappen Delen. 

Boodschappen Delen – maak er een gewoonte van.  

Grace Molegraaf – Gorssel. 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26 

 

Collecten: Diaconie   Kerkrentmeesters 

 

05 november Kerk in Actie/najaarszending Alg. Harfsens kerkenwerk 

12 november Kerk in actie/werelddiac. Pastorale zorg 

19 november Stichting Exodus Nederland Klokkepraot 

26 november Dorcas    Bloemenfonds 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

5 november Kerk in Actie najaarszending Colombia 

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen 

mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. 

Jeannet Bierman is namens Kerk in Actie uitgezonden als docent 

praktische theologie Ze rust toekomstige predikanten toe. 

 

12 november Kerk in Actie werelddiaconaat  

Kerk in Actie ondersteunt het werk van jongerencentrum Manara in 

Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, 

examentraining maar ook ontspanning aangeboden. 

 

19 november: Exodus Nederland 

De Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die 

landelijk met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt 

aan gemotiveerde (ex-)  gedetineerden en hun familieleden. 
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26 november: Dorcas 

Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Met 

vestigingen in 14 landen, die worden geleid door lokale mensen, 

zorgen zij voor verandering in het leven van mensen  met noodhulp, 

wederopbouw en structurele oplossingen bij armoede en uitsluiting. 

 

 

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers, 

o.v.v. het collectedoel: 

Diaconie: NL11RABO 0301 4064 05  

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14 

 

Overzicht giften juli t/m september 

In het derde kwartaal zijn de volgende giften binnen gekomen: 

Via: 

A. Brummelman €   5,- B  G. Jimmink  €   5,- KP 

R. Slettenhaar  €  10,- D R. Elkink  € 20,- tvb 

W. Smale  €  20,- B ??   € 10,- B 

M. Lenseink  €  10,- tvb M. Gase  € 10,- tvb 

N. Oolman  €  10,- B ??   € 30,- tvb 

D. Nijenhuis  €  40,- KP A. Brummelman € 10,- tvb 

N. Oolman  €  10,- KP G. Greutink  € 20,- tvb 

 

Samen het mooie bedrag van € 210,-, waarvoor hartelijk dank! 

 
 

 
 

 

10 en 24 november komt zangpedagoge Sara Mens weer 

en op17 november zal er een film vertoond worden. 
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ADRESSEN 

 

 

 

 

Predikant: 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Hobbemakade 47, 7204 BL  

Zutphen predikantlidy@harfsen.nl 

0575-510553 

werkdagen: maandag, dinsdag, 

donderdag 

telefonisch het beste te bereiken 

's morgens vóór 9.30 uur, 

en aan het einde van de 

middag/begin van de avond 

 

    

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 06-10062812 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Ziekte predikant 

Vanwege long covid is ds. Lidy van Prooyen Schuurman met 

ziekteverlof. In geval van nood of zorg is er natuurlijk altijd 

iemand beschikbaar. Neemt u in dat geval contact op met: 

 

Ageeth Veeneman, tel. 06-10062812, kleinreeve@hetnet.nl of 

met 

Nel Oolman, tel. 06-13689741, scribapg@harfsen.nl   

 

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Kosters: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

Jan Schutte en Joris Jochemsen 

Reservering 

Ons Gebouw: Bennie Brummelman, tel. 06-14691617 

e-mail: b.j.brummelman@hetnet.nl 

 

Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 10 24 26 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
mailto:kleinreeve@hetnet.nl
mailto:scribapg@harfsen.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
mailto:b.j.brummelman@hetnet.nl
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Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL73RABO 03737 11 514 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 
  hier kunt u de Klokkepraot ook digitaal lezen 

Aanleveren  

Kopij:   voor woensdag 22 november via rikaelkink@hotmail.com  

 
 

 

Afscheid zondagsschool Harfsen 

Boerderij “de Kleine Belte” 2 februari 1890  

   - 

“Ons Gebouw Harfsen” 24 december 2023 

 

Even terug in de tijd…. 

Honderd drie en dertig jaar lang waren er in Harfsen kinderen, die op 

zondag  samen kwamen, om naar verhalen uit de bijbel te luisteren, om 

te zingen, om te bidden en later ook om te knutselen of om toneel te 

spelen. 

Maar ook daarvoor was er al een vorm van zondagsschool in en 

rondom Harfsen zoals te lezen valt in de notulen. Uit een krantenverslag 

uit 1930 staat dat voorzitter H.J. Wilgenhof (jazeker, familie van onze 

voorzitter Gea Wilgenhof, om precies te zijn haar overgrootvader) 

vertelt bij het 40 jarig jubileum. Hij zegt daar dat, nadat het 

zondagsschoolwerk een tijdlang had stilgelegen wegens gebrek aan 

lokaliteit, wederom opnieuw werd aangevangen en wel op 2 februari 

1890. Dit jubileum werd herdacht in het pas gerestaureerde gebouw 

der Christelijke Jongelingen Vereeniging. Daarna werd er van het 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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gemeentebestuur vergunning gekregen om van de school gebruik te 

maken.  

Waarschijnlijk is de grote keuken van “de Kleine Belte” rond 1892 al 

verruild voor de school. Daarna naar het CJV gebouw aan de 

Reeverweg. Om van daaruit in de jaren vijftig te verhuizen naar het 

huidige Ons Gebouw. 

 

Herinneringen… 

Zondagsschool, voor de één mooie herinneringen aan verhalen en 

leuke activiteiten en voor de ander een verplichting, waar je naar toe 

moest van je ouders. Eerst op zondagmiddag, later tijdens de kerkdienst 

om 10 uur.  

Met leiding, vroeger vooral mannen, later veranderde dat in vooral 

méér vrouwen, die het zondagsschoolwerk vrijwillig, op hun eigen 

manier, vorm gaven. Want ook daar kennen we de verhalen van. Van 

de leider die sprak met consumptie, de leidster die zo mooi het 

kerstverhaal van Heggenhannes kon vertellen tot de leidster die water 

in wijn veranderde.  

Maar liefst 93 in totaal. En dat weten we zo goed als zeker. Want in het 

oude namenboek van de zondagsschool staan alle namen van de 

leiding en de kinderen die de zondagsschool bezochten genoteerd.  

Tot op de dag van vandaag in dat zelfde boek. Voor ons een soort van 

heilig, handgeschreven document. Met achter de namen van de 

leiding het aantal dienstjaren vermeld. Trouw, dat woord komt bij je op 

als je de namen leest. In jaren, maar ook in generaties van families. 

Mooi om te lezen. 

 

Als je de notulen van al die jaren er op na slaat, stond al die tijd het 

Bijbelverhaal centraal. Dat was het uitgangspunt. Er werden liedjes bij 

gezocht, een kaars ontstoken, gecollecteerd. 

De vorm waarin dit gebeurde veranderde natuurlijk met de jaren. Als je 

de oudere zondagsschoolkinderen spreekt, vertellen zij over “het versje 

leren” en de jongeren kinderen hebben herinneringen aan kerstavond 

of de uitjes. Maar jong en oud herinneren zich dat boek met kerst, met 

tot slot een sinaasappel of het fruitzakje. 

Toch hadden al die jaren nog een aantal dingen gemeen: vertellen 

over God en omzien naar elkaar, in een fijne sfeer samenkomen. Voor 

ons als leiding waren de kinderen het allerbelangrijkst. Geweldig om op 

deze manier zoveel kinderen te mogen leren kennen.  
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Kerstspel 2010 

 

Was het altijd halleluja? 

Nee hoor, in de notulen lees je een terugkerend gegeven: te weinig 

leiding, ondeugende rakkers die je het liefst achter het behang plakte.  

Op zondagmorgen vroeg je bed uit na een avondje stappen, om net 

niet op tijd te beginnen… en dan maar een mooie improvisatie uit de 

mouw schudden. 

Want het zijn net echte mensen, de leiding van de zondagsschool… 

 

Samen 

Naast de leiding waren er nog anderen die onlosmakelijk aan de 

zondagsschool verbonden waren.  

De kosters, predikanten, organisten, muzikale begeleiders, een ieder 

met zijn of haar kwaliteiten. 

Maar steeds die goede samenwerking.  

Samen mooie diensten organiseren, dopen, met het zingen van het 

dooplied, Kerst, Pasen, Pinksteren, kerkendag, gezinsdiensten, later de 

diensten voor Jong en Oud samen met de taakgroep Jeugd en 

Jongeren. 

Het 100-jarig jubileum in 1990 met een bomvolle kerk oud-leiders en 

leidsters. 
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125-jarig jubileum van de zondagsschool in 2015 

 

Ons jubeljaar 2015 toen we 125 jaar bestonden. Een mooie dienst, een 

dagje Amsterdam met de trein, bij de familie Makkink kamperen met 

de hele club. 

Naar de voedselbank, de huis aan huis kerstcollecte, het Bijbels 

Openluchtmuseum, afscheidsdiensten van kinderen en leiding, uitjes 

thuis bij de leiding of elders, al die vergaderingen… en ga zo maar 

door. 

Grote groepen kinderen, drie groepen tot voor kort nog 9 leidsters… 

 

Mooie én verdrietige dingen hebben we beleefd. 

Afgelopen mei hebben we plotseling afscheid moeten nemen van 

Marijke. 

Samen met de kinderen en hun ouders hebben we haar herdacht. 

Lief en leed samen delen…. 

 

Einde van een tijdperk 

Ook bij ons in Harfsen nam het aantal kinderen die de zondagsschool 

bezochten af en begin dit jaar hebben we besloten om te stoppen. 

Natuurlijk met gemengde gevoelens, dat kan ook niet anders na zoveel 

jaar, maar de dankbaarheid overheerst. 
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Blij dat we dit prachtige werk zo lang mochten doen met elkaar, ons 

gedragen voelend door alle mensen die ons werk waarderen.  

Op kerstavond vieren we met elkaar Kerstfeest van de zondagsschool 

en “vieren” we 133 jaar zondagsschool in Harfsen! Graag tot dan! 

We eindigen met de tekst van het lied dat we vaak zongen: 

 

De wereld is een toverbal 

Geen mens weet hoe hij worden zal, 

Maar een ding dat weet iedereen, 

Je kunt ‘t niet alleen. 

 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken 

De wereld is een mooi maar bewerkelijk ding 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 

Hé, hé, hé, kom maar in de kring.   

 

En zo was dat met de zondagsschool in Harfsen:  

De kring kinderen rondom de tafel op zondagmorgen, 

De kring kinderen en kerkgangers met het avondmaal, 

De kring leidsters rondom de tafel met vergaderingen. 

We hebben er samen iets van gemaakt! 

 

Een hartelijke groet van ons: Gea, Saskia, Dorothé en Ageeth 

 

Volg Kerk Harfsen op Facebook of @kerkharfsen op Instagram om tot 

aan kerstavond oude foto’s uit ons archief te bewonderen.  

 

 
 


